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Sein Kampf | 


Verehrte Landsleute! 
Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen 


Se e > ap 
Postvertriebsstück Gebühr bezahlt A1319D 


Anti-demokratik uygulamalara örnek isteyen askeri yargıca yanıt: “Başbakanın dilekçemizle ilgili basın toplantısındaki 

sözlerine yayın yasağı kondu. Bir Başbakanın sözlerine de yayın yasağı konulabiliyorsa bu ülkede olanlar acaba nasıl nitelenebilir?” 


mitzuteilen, daB wir ein Gesetz unterzeichnet haben, das die Sowjetunion 

für vogelfrei erklärt. Wir ava a a | beginnen in fünf Minuten 

mit der xp > S$ Bombardierung 00060 RuBlands.3 


Aydınlar rejimi yargılıyor ! 


“Aydınlar Bildirisi”nin hazırlanmasına önayak oldukları ve imzalanmasını örgütledikleri iddiasıyla haklarında 


A yaren ve er 


7 Aralarında n, Profesör Hüsnü 
Ronald Reagan'ın “mikrofon provası” sırasında söylediklerine tepki olarak Federal Almanya'da yayınlanan Unsere Zeit gazetesi tam sayfa büyüklüğünde, yukarıda Yaf ia İm sunduğumuz “poster”i yayınladı. Hitler'in “Mein Kampi” (Kavgam) eserinden Avakat Turgut K gibi ül Š maid 


esinlenilerek“Scin Kampf” (Kavgası) başlığını taşıyan posterde Rengan'ın sözleri- 


nin Almanca çevirisi yer alıyor. Bir de ona pek yakışan bir bıyık eklenmiş... seçkin aydınlarının bulunduğu 56 sanık, 


daha İlk duruşmada, sıkıyönetim 


Toenni e. ZA OTN SN AN 


- Savaşı ABD istiyor ve ABD savaş istiyor 


© Yazısı 9. Sayfada 


i ödün vermeksizin iddi yanıtlayan “sanıklardan Aziz Nesin, “Bu davay) açanlara teşekklir ederim, Böylece dilekçede açıklayamadığımız şeyler burada açıklık kazanacaktır” dedi, Nitekim duruşma boyunca “sanıklar”, Türkiye'deki rejimin niteliğini “açıklığa kavuşturan” örnekler vererek iddianameyi yanıtladılar. 

Bu arada Türkiye'deki aydınlarla dayanışma amacıyla Batı Avrupa ülkelerinde başlatılan ve bu ülkelerdeki en seçkin aydınların imza koydukları dayanışma eylemi de nicel ve nitel anlamda büyük boyutlara ulaştı. 


o Yazısı 3. ve 16. Sayfalarda 


“İşverenler Federal Almanya'da yeni işyerleri yaratacak yatırımlara girişeceklerine, karlarını yurtdışındaki sermaye piyasasına yöneltiyorlar ve ekonomik gelişmeyi engelliyorlar.” Iki hafta kadar önce, bir bildiri yayınlayarak bu görüşü öne süren Alman Sendikalar Birliği (DGB), hem beklenen ekonomik canlanmanın bir türlü gerçekleşmeyişinin suçunu Nisan-Haziran aylarındaki grevlere yüklemeye kalkışan Hükümet'e ve büyük sermayeye cevap veriyor, hem de Hükümet'i 
5 yıl içinde 50 milyar Mark'lık bir yatirim programını uygulayarak artan işsizliği frenlemeye çağırıyordu. 

DGB'nin savunduğu görüşler, bir yanıyla şu günlerde üzerinde çok konuşulan “ekonomik bunalım aşılıyor mu, yoksa daha da mı derinleşiyor?” tartışmasıyla ilgilidir. Öbür yanıyla da gene şu günlerde televizyon ve radyolar- da dinlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz “ABD'nin bütçe açıkları”, “yükselen faizler", “Dolar'ın diğer paralar 

sürekli değer kazanması” 
ve “Batı Avrupa'dan ABD'ye sermaye akışı” gibi geniş yığınlarca izlenmesi ve anlaşılması zor “esrarengiz” ekonomik olaylarla ilgilidir. 

Ama ne kadar “anlaşılmaz” ve “esrarengiz” görünürse görünsün dört yıldan beri süren ve daha şimdiden gelişmiş kapitalist ülkelerde 34 milyon işsiz yaratmış olan ekonorgik bunalımın neden bir türlü hafiflemediğini ve “geldi-gelecek”" denen ekonomik canlanmanın neden bir türlü gelmediğini bilmek zorundayız. Yoksa, “İşçiler grev yuomasaydı, işsizlik çoktan azalırdı” 'ya da “İşverenlerin karlarını artıracak önlemler alınmazsa yatırımlar elbet- 


Bunalım neden bitmiyor ? 


Ahmet KARDAM 


te artmaz” biçimindeki masallara inanmaktan başka ne yapılabilir? 

Sorun doğrudan doğruya Reagan yönetiminin yürütmekte olduğu silahlanma yarışıyla ilgilidir. Bugünkü ABD yönetiminin 1982'den 1989'a kadarki 7 
yıl için öngördüğü silahlanma harcamaları, ABD'nin son 65 yıldır yapmış olduğu tüm silahlanma harcamalarından daha fazladır. Reagan'ın yalnızca içinde bulunduğumuz 1984 yılı için öngördüğü silahlanma harcamaları, 250 milyar Dolar'ı aşıyor. Örneğin, Türkiye'nin bir yılda tüm ihracatından elde ettiği dövizin 34-35 misli bir miktar! 

Nasıl bulunur bu kadar para? Nitekim, normal devlet bütçesi yetmiyor buna, Silahlanma harcamalarıyla birlikte hızla artan devlet bütçesindeki Si lar, borçlanma yoluyla ld OE, le ki, bugün ABD'nin kredi piyasasın- daki bütün borçların yüzde 60'ını devlet borçları oluşturuyor. Reagan silahlanma harcamalarını karşılayabilmek için sürekli para aradıkça, paranın fiyatı olan faizler de sürekli yükseliyor. Faizler yükseldikçe, ABD devletine borç vermek gittikçe daha da karlı bir iş haline geliyor. Faizler böyle yükselirken ve tatlı karlar getirirken, büyük sermaye çevreleri paralarını neden yeni işyerleri yaratacak, ama kendilerine 


daha az kar getirecek üretken alanlara yatırsınlar? Kar nerede daha yüksekse, para da braya... 

Durum bu olunca, Amerikan sermayesi gibi Batı Avrupa sermayesi de yatırım yapmak yerine, ABD devletine borç vermeyi' tercih ediyor. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 34 milyon işsiz “ekonomi canlandı-canlanıyor” masallarını dinleye dursun, paralar ABD sermaye piyasasına, oradan Reagan Hükijmeti'nin bütçesine, ardından da “büyüyen Sovyet tehdidini yok etmek için” harıl harıl çalişan Amerikan silah tekellerinin kasalarına... 

Silahlanma yanşı bu kadar tatlı ve zahmetsiz kâr getirdikçe, değil Batı Avrupa'ya 600 atom füzesi yerleştirilmesi, dünyanın füze yerleştirilmedik bir kanę toprağı kalmasa dahi, yılan hikayesine dönen “Sovyet tehdidi” masalı biter mi hiç? Bitmiyor zaten. Bitmeyince de ne ekonomik bunalımın, ne de işsizliğin sonu görünüyor. 

Kısacası, ABD yönetimi müttefiki olan NATO devletlerini yalnızca her yıl yükselen bir silahlanma harcamasının altina sokmakla kalmıyor. Kendi dev silahlanma harcamalarının önemli bir bölümünü de “devlet bütçesi açıkları” ve “yüksek faiz politikası" ile Batı Avrupa ülkelerine ve bu ülkelerin emekçi sınıflarına ödetiyor. 

Işte, Reagan'ın ve onun dümen suyunda giden NATO üyesi devletlerin yol açtıkları bu çılgınca silahlanma yarışı, yalnızca dünyayı bir nükleer felaketin eşiğine getirmekle kalmıyor, ayni zamanda 'ekonomik bunalımın kronik bir karakter taşımasına yol açarken, milyonlarca ve milyonlarca insanı da İşsizliğe ve yoksulluğa mahkum ediyor. 


Gençler arasında işsizlik dev rakamlara ulaştı 


F. Almanya'da 382 bin genç meslek eğitiminden yoksun 


Federal Almanya'da gençlerin bir meslek öğrenmek üzere çıraklık eğitimi görebilecekleri işyeri bulma şansları kimi bölgelerde sıfıra indi. Yüzbinlerce genç ne bir meslek öğrenebiliyor ne de işsizlik parasından ya da yardımından yararlanabiliyor. Buna karşılık genç işsizlerle ilgili sayısal verilere Federal Ekonomi Bakanlığı “İdeolojik amaçlı rakamlar” diyerek sırtını çeviriyor. 60'lı yıllardan bu yana sosyal yardım almak zorunda kalan gençlerin sayısı tam dört kat artarak 200 bine ulaştı. 


© Yazısı 7. Sayfada 


“Türkiye'ye uyum eğitimi” 
gören, kesin à dönüşçülerin 
Işçi olmak istiyoruz, işçi! h çocukları Mehmet Ünal'ın röportajı rejimle tanışıy or ° ve hırpalanıyor 


ticaret vardı... 

Dört sosyalist başkentte spor! 

Sayfa 10'da 


Sayfa 12-13'de 


Bir freze tezgahı nasıl askeri sır oldu? 
A. Derin 
Sayfa 6'da 


Türkiye'ye kesin dönüş yapan emekçilerin çocukları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerleri, küçücük çocukların ruh sağlığını sakatlayacak derecede sert önlemlerle ve kışla disiplinini andıran e kurallarla sürüyor, Boğucu yaz sıca-Kinda erkek çocukların ceket giyip kravat takmaları isteniyor. Kiz-erkek öğrenciler ayrı oturtuluyor. Saçları kısa kestiriliyor. Kız öğrencilerin tişört ya da kısa elek giymelerine çok seri yasaklar konuyor. Kısacası gencecik gurbetçi çocukları Evren-Özal rejimi ile tanışıyorlar... 


© Yazısı 6. Sayfada 


Çalışma Meclisi ve kıdem tazminatı konusu 
Mehmet Karaca 

Sayfa 4'de 


ŞU BIZIM TURKIYE 


Araplar sayesinde kuşlar da milyoner oldu 


Türkiye'de 25 milyona kuş, 150 bine 
balık satılıyor desek inanır mısınız? 1984 
Türkiye'sinde, zeytin, peynir, bulgur, et, sıradan giyim piyasası kan ağlıyor, müşteri bulamıyor ama akla gelmedik lüks tüketim maddelerinin satışlar hiç fena değil. Özellikle bu yaz Türkiye'ye akın eden zengin Arap turistler kimi piyasaları canlandırmış durumdalar. Örneğin, Istanbul'da Yeni Cami'nin arkasındaki kuş ve akvaryum balığı pazarına bereket yağıyor. Burada Arap ülkelerinden gelen zenginlerin çok rağbet ettiği şahinlerin tanesi 25 milyon liraya satılıyor. Papağan'ın küçüğü,konuşan Muhabbet kuşlarının tekinin fiyatı 1 milyon lira. Muhabbet için 
2 kuş gerektiğinden alıcının 2 milyona kıyması lazım. Bülbül nedense ucuz: Çifti 50 bin lira. İsteyene maymundan aslan yavrusuna kadar her türlü “lüks” hayvan da var. Akvaryum balıklarına gelince, çifti 10 bin liradan 150 bin liraya kadar balık var. Kısaca, “orta direk” denen emekçi halkın her sabah uyandığın- da o gün ne yiyeceğini düşündüğü Türkiye'de, şikayet etmeyen tek esnaf, dar kesime seslenen lüks abur cubur satıcılar. 


Artık ayılar bile değişik oynuyor 


Türkiye'de “Orta Direk” 
adı yakıştırılan dar gelirli emekçi halkın acıları ayı oynatıcılara bile ilham vermiş durumda. 
Klasik ayı oyunlarının artık ilgi çekmediğini ve ayıyı bile besleyemez hale geldiğini gören 
Edirneli açıkgöz ayı oynatıcısı, ayısını da politkaya ve toplumsal eleştiriye katmaya karar verdi. Eskiden “kadınlar hamamda nasil bayılır,” 
veya “kızlar nişanlılarını görünce no yapar” sorularıyla bayılma taklidi 


İş adamları hızlanıyormuş ! 


Herşeyin özelleştiği ve halk için değil ama parababaları için herşeyin serbestleştiği Türkiye'de özel kişilere uçak alma ve işletme izni de yasalaştı. Gazeteler şimdi işadamlarımızın hızlanacaklarını bildiriyorlar. 12 Eylül rejiminin yükselttiği faşizmin en büyük destekçisi sermaye gruplarından olan ENKA Holding yönetim Kurulu başkanı Şarık Tara özel uçak alacağını açıklarken, Alarko Holding de özel uçak alacağını bildirdi. Hem nahna hem mıhına giden ama 12 Eylül rejiminden başından beri pek hoşnut olduğunu gizlemeyen Sabancı, bu işi henüz erken bulduğunu, ilerde düşüneceğini söylüyor. Parababalarının öze! uçak sahibi olmaya başlamaları Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal gidişin bir simgesi, Sermaye hızlanırken ve yükselirken, geniş emekçi yığınları o ölçüde yavaşlıyor ve geriliyor. 


Evren'le Özal sınıfta kalacak 


MSP'nin tutucu yobaz kanadına yakınlığıyla tanınan Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler, okullara evlilik dersi konulacağını açıkladıktan sonra, şimdi de okullarda demokrasi dersi okutulacağını müjdeledi. Bakan Sosyal Bilgiler dersini dört kitaba ayıracaklarını, Milli Tarih, Milli Coğrafya, Aile Bilgisi dersleri yanında Demekrasi'nin de bir dördüncü ders ve kitap olarak sosyal bilgiler bütünlüğü içinde okutulacağını anlattı. 

Şimdi Evren'le Özal ve tüm 12 Eylülcüler yaşlarının ilerlemiş olmasına ve okula gitmediklerine dua ediyorlar. Yoksa bırak sınıfla kalmayı okullardan tard edilirlerdi. 
Öle yandan merak edilen konu “demokrasi dersini kimin vereceği, kitabını kimin yazacağı, bunun ne menem bir demokrasi olacağı, ve de bu dersi hakkıyla okutan öğretmenin tutuklanıp tutuklanmayacağı...” 

Bir de sormak gerekiyor: Acaba Şili'- den Brezilya'dan, Pakistan'dan, Filipinler'den öğretmen ithal ederek mi bu zorluk aşılacak diye? 


İşte bu da bizim Ma patlaması 


Bı MRP. Gi A TAE hin Daai e a PON ET ET TERT V Bg rürietbhnihidu dikbasi 


Yaz sıcağında kış korkusu 


Türkiye'de dar gelirlilerin en büyük dertlerinden biri de ısınmak, Orta katmanlara mensup ailelerin oturdukları apartmanlarda Fuel Oil ile yanan kaloriferler çoktan kapatıldı ve yerlerini sobalar aldı. 
Ancak, dertler bitmiş değil, Dar gelirli vatandaşlar evlerini ancak ortalama iki ay» lık maaşlarını tümüyle ısınmaya ayırırlar» sa ısıtabilecekler. “Milliyet” gazetesinin yapuğı bir araştırmaya göre, bir ailenin iki odasını sobayla ısıtabilmesi için bu kış 
50 bin lira ayırması gerekiyor. Odunun 
tonu İstanbul'da 20 bin liraya çıkarken geçen yıl kalitesine göre tonu 8 ile 30 bin lira arasında oynayan kömürün tonu bu yıl 9 bin 500 ile 36 bin 600 lira arasında. Belediye tanzim satışlarında birkaç bin lira daha aşağı satılan odunu alabilmek içinse geceden kuyruğa girmek gerekiyor. Kok kömürünün tonu bu yıl 37 bin lira, karaborsada ise 45 bin liraya kadar çıkıyor. Ankara'da yakıt fiyatları biraz daha ucuz olmakla birlikte, orada da odu- 


larıyla bayılma taklidi yaptırılan Yogi adlı ayı şimdi “zammı duyunca 
Orta Direk nasıl bayılır” 
sorüsuna kendini yerlere atarak cevap veriyor. 
12 Eylül rejimi Türkiye'de ayıları bile değiştirdi. 


zE 


adirek nasıl bayılı 


lafı ile bayılı 


İçkili şoför ve sorumsuzl 


11 can aldı 


Eskişehir'de karpuz yüklü bir kamyonun işçi servis aracına çarpması sonucunda 11 kişi öldü ve 6 kişi ağır yaralandı. 
Türkiye'de bu yıl görülmemiş Sayılara yükselen trafik kazası kurbanlarına 11 kişinin daha eklenmesine neden, kamyon şoförünün “akşamdan kalma” olması ve gecelediği pavyondan sabaha karşı alkollü 


olarak, yanına pavyonda “Elif takma adiyla çalışan bir genç kadını da alarak direksiyon başına geçmesi oldu. Ankara'- nın 10 kilometre ötesindeki Arçelik Buzdolabı fabrikasından sabah vardiyasından çıkan işçilerin bindiği servis minübüsü- ne çarpan kamyonun şoförü ve kadın da 
8 işçiyle birlikte ölenler arasında. 


İbrahim Tatlıses'in örf ve adet anlayışı 


Geçtiğimiz hafta Türkiye basının en fazla meşgul eden olaylardan biri de şu günlerde mesleğinin zirvesinde olan şarkıcı İbrahim Tathses'in “kızımın annesi” dediği eski sevgilisi Perihan Savaş'ı döverek hastanelik etmesi oldu. Günlerce gazetelerin birinci sayfalarından inmeyen baber ve yorumlara göre, çalıştığı lokale gelen Perihan Savaş'ın böyle yerlere gelmesine kızan İbo, genç kadını bir arabaya koydu ve uzak bir yerde 7 saat boyunca döverek yüzünü gözünü şişirdi. Bir gece gözaltına alınan Tatlıses, serbest bırakıldıktan sonra “Bir suçum varsa herkesten özür dilerim abiler, ama böyledavranmaya mecburdum. Ben Türk örf ve adetlerine göre davrandım” dedi. Böylece Türk örf ve adetlerinde, kadını eşek sudan gelene kadar dövmenin yeri bulunduğu da Tatlıses sayesinde öğrenilmiş oldu. 


we N - ba S» 

Bu yaz sezonunda Türkiye'nin İstanbul ve benzeri sahil kentlerinde Atap turist bollugu dikkati çekti. Yıllardan beri beklenen bol döviz getireceği umulan turizm patlaması olmuştu ama, biraz yönünü şaşırarak Kıble istikametinden olmuştu. Gerçekten de bu yıl ki kadar entarili Arab'a İstanbul sokaklarında daha önce hiç rastlanmadı. Ancak ilgililer ve rakamlar Arap turistlerin sayılarının çokluğuna karşın tahmin edilen oranda döviz bırakmadıklarını ortaya koyuyor. Yukandaki fotoğraf Arap turistlerin çok rağbet ettikleri Sultanahmet Parkı'nda çekilmiş. Tunuslu bir turist ailesi parka yayılmış. Lokaniaya para vermeye niyetleri yok. 
Kuskuslarını pişirmişler yemeğe hazırlanıyorlar. Özal'ın Turizm Bakanı'nın sevdiği türden turistler bunlar. Mayolannın üstlerini çıkarmaları tehlikesi yok bari... 


salılacağını açıkladı. En soğuk il sayılan Erzurum'da işler daha da zor. Erzurum'da bu yıl odunun tonu 27 bin liraya firladı. 
Türkiye'de sıcaklar sürüyor ama fiyatların donduruculuğu ortalığı kasıp kavuruyor. 


ŞU “BİZİM” AVRUPA 


Çocuklarımızın kötü kaderi 


Yukarıdaki kupürde görülen türden haberlere, Avrupa basınında sık rastlânıyor. İki kültür, iki toplum, iki ülke, iki vatan arasında bocalayan insanlanmızın, özellikle ikinci kuşağın dramı bu. 
Türkiyeli işçilerin dönüşe zorlanmalan ve dönüş eğilimlerinin güçlenmesiyle birlikte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 


Ayşe'nin evden kaçımı Alman banesa agaon oldu yetişmiş, bu ülkelerin dillerini kendi 


men aldı, Ayşe evinden kaçtı 


buralara alışmış çocuklar, gençler, bunalıma giriyorlar. Ayşe binlerce gençten sadece biri. Bir yıl önce, dönüş kararı veren ailesi tarafından alışsın, uyum sağlasın diye Türkiye'ye gönderilmiş ama yapamamış, alışamamış, dönmüş. Dönüşte arkadaşları- na “Orayı sevmedim, alışamadım. Döndüğüme çok seviniyorum” demiş. Ayşe'nin kabahati mi bütün bunlar? Ayşe'ye hor bakabilir miyiz böyle düşündüğü için? Gerçek suçlular: yanlış kararlar, yanlış politikalar, yabancı düşmanlığı ve Ayşe'lerin ailelerini ülkelerinden çıkmaya, ekmeği silada aramaya iten nedenler değil mi? 


Skins'lerle Punker'ler karşı karşıya 


Son yıllarda kapitalist topluma tepki olarak gelişen garip gi: garip saç tuvaleti yapmış ya da saçlarını sıfır numara traş ettirmiş “asi gençler"i iyi tanımayanlar tümünü “Punk”lar veya meşin ceketliler, veya demir düğmeliler olarak niteleyip'geçebilirler. Oysa bu grupların arasında büyük ayrılıklar var. Daha süslü giyimli, rengarenk saçlı Punker'lerin en büyük düşmanları meşin ceketli, kafası usturayla kazınmış Skins'ler. Kendilerine Skinshead (Deri kafalı) adını verenler yeni nazilerin vurucu güçlerinden sayılıyor. Bunlar yabancı düşmanlığını sadece duvarlara faşsit ırkçı sloganlar yazmakla bırakmayıp yabancılara saldırmaktan, yabancıların konut ve işyerlerini tahripten veya buralan kundaklamaktan da çekinmiyorlar. Punker'ler ise Skins'lerin ve Nazi'lerin baş düşmanlarından. Ağustos başında Hannover kentinde bir “Kaos haftası” düzenleyen ve Nazi'lerin Almanya'dan kovulmasını isteyen Punker'lerin toplantısını Skins'ler bastılar. Yaralananlar oldu ve önemli hasar meydana geldi. 
Polisin Skins'leri açıkça koruması ise aynca dikkati çekti. 


Video filmler sıla özlemini 


gideriyor mu ? 


Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler arasındaki video salgını sıla özlemini giderme ihtiyacına bağlanıyor. Video birden bire en karlı işler arasına girmiş durumda. Federal Almanya'daki Türk ailelerden yüzde 88'inin video kaset tüketicisi olduklar iddia ediliyor. Federal Almanya'da video kaset pazarlayan Minareci firması yılda 80 bin kaset sattığını açıklıyor. Video'- nun Türkiyeli işçilerin sıla özlemini giderdiği, onlar için bir çeşit “küMür ihracatı” olduğu ileri sürülürken, Türk filmleri yanında Türkiye manzaraları gösteren kısa filmlerin de rağbet gördüğü bildiriliyor. 


E-5'de Türk 


sürücülere 
“uyku” cezası 

Türkiye'ye izne giden işçilerimizin geçtikleri uluslararası yollarda, özellikle E-5 yolunda trafik kazalarının artması üzerine Alman polisi yeni bir uygulanaya başladı. Kazalara özellikle uzun süre uykusuz olarak araba sürmenin neden olduğunu belirleyen Federal Alman Trafik Dairesi, Münih-Salzburg Oloyolu'nu havadan ve karadan denetleyerek uzun süredir dinlenmeden araba kullandığını belirlediği sürücüleri zorunlu dinlenmeye çekiyor. 
Bu “uyku cezası” 8 ile 9 saat arasında degişiyor. Bu uygulamada çoğunlukla geceleri uyumadan araç kullanan TIR şoförleri de uyutuluyor. 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargıç önüne çıkan 56 aydın, mahkeme salonunu bir demokrasi kürsüsüne dönüştürdüler. 


Sayfa 3 


Dava başladı... 


Aydınlar rejimi yargılıyor ! 


© Batı Avrupa ülkelerinin en seç- 


kin ünlü aydınlarının, bilim adamlarının, sanatçılarının, din adamlarının, politikacılarının, yazarlarının, devlet adamlarının katıldığı dayanışma bildirisinde 3200 imzaya ulaşıldı. 


Aydınlar Dilekçesi'ni hazırladıkları ve imza kampanyasını örgütledikleri iddiası ile Sıkıyönetim Mahkemesi'nde haklarında bir yıla kadar hapis istemi ile dava açılan 56 aydının yargılanmasına 15 Ağustos günü Ankara'da başlandı. Ancak ilk duruşmadan itibaren roller değişti, “rejim” sanık sandalyesine oturdu. Türkiyeli aydınlar, Evren-Özal faşizmini yargılamaya başladılar. Hiçbir yılgınlık göstermeksizin ve aydın namusundan ödün vermeksizin iddiaları yanıtlamaya başlayan aydınlarla "dayanışma kampanyası ise nicel ve nitel anlamda büyük boyutlara ulaştı, 

Ankara Sıkiyönetim Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasında kimlik tesbitinden sonra sorgulara geçildi ve ilk olarak Aziz Nesin iddianameyi yanıtlamaya başladı. Aziz Nesin sözlerine “Bu davayı açanlara teşekkür ederim. Çünkü dilekçede açıklayamadığımız şeyler burada açıklık kazanacaktır” diyerek başladı. 
Aziz Nesin, “Türkiye'de yasaları Koruması gerekenlerin yasaların uygulanmasını engellediklerini” söyleyirice duruşma yargıcı sözünü kesti ve Nesin'den “örnek vermesini” istedi, Aziz Nesin ise yargıç 


İngiltere'de barış hareketi lideri Kent aydınlarımız için nöbet tuttu 


Ingiltere barış hareketinin en önemli liderlerinden CND örgütü Genel 
Sekreteri, din adamı Bruce Kent, 19 
Ağustos Pazar günü, Londra'nın ünlü Trafalgar Alanı'nda. Edith Cavell 


Anmı'nın altında dort sazı sureyle, Türkiye'de aydınlara ve Barış Derneği yöneticilerine özgürlük” istemiyle tek başına uyan nöbeti tuttu. Mahmut Dikerdem'in çok büyük boy bir portresi- 


nin ve CND örgütünün konuya ilişkin isteminin yer aldığı panoların önünde nöbet tutan Bruce Kent'i Londra Belediye Başkanı Ityd Harringtan, İngiliz Işçi Partisi'nin eski lideri Michael Food, tiyatro yazarı Harold Pinter ve eşi ile Türkiye barış savaşçıları adına dört kişilik bir komite ziyaret ettiler. 


İsviçre'nin en saygın demoknatları aydınlarımıza destek verdi 


İsviçre'nin en tanınmış demokratları ülkemiz aydınlarının “dilekçe” ile açıkladıkları istemleri destekliyor ve aydınlar hakkında dava açan faşist rejimi kınıyorlar. İsviçre'de yürütülen dayanışma kampanyasına bu güne kadar imzalarıyla destek verenler arasında, Avrupa Konseyi üyesi hukukçu ve milletvekili Dr.Josi Meler, Teksil, Kağıt, Kimya İşçileri Sendikası başkanı Ewalt Kaeser, tanınmış yazar Otto F.Walter, Sosyalist Parti Wallis kantonu milletvekili Thomas Burgener, yazar Maurice Chappaz, Radikal Parti üyesi (o Arthur Bender, Sosyalist Parti milletvekillerinden Françoise Balmer, yâzar Germain Clavien, IEP Genel Sekreteri Armand Magnun, gazeteci Vreni Burcher bulunuyor. 


= oru E) 


Ve birgün, bir karınca... , 


Metin Karadayı'ya çok net bir cevap verdi: j _ Yargılanan 56 aydın arasında yer alanlardan (soldan sağa) Necdet Uğur, Turgut Kazan, 

e eee eyle ran k ği Murat Belge ilk sorgu sırasında sanık iskemlesinde 

lu gösterilmişlerdir.” Daha sonra Profesör Hüsnü Göksel'in likte özellikle Batı Avrupa demokrat kanek verilmesini istedi, Bunu Aziz Nesin şöyle yanıtladı: 

“Onlarca, yüzlerce... Örneğin Başbakan bir basın toplantısı yaptı. Başbakan'ın bu. sözlerine sansür kondu. Bir Başbakan'ın basın toplantısındaki sözlerine yaym yasağı konulabiliyorsa, bu ülkede olanlar acaba nasıl nitelenebilir? Buradaki arkadaşların çoğu yazardır. Onların eserlerinin TRT'de yayınlanması yasaklandı. Yartdışına gidişleri, pasaport almaları engellendi”. 


Türkiye yeniden BM 


İnsan Hakları 


Komisyonu'nda 


Isviçre'nin Cenevre şehrinde 15 
Ağustos tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Insan Hakları Alt Komisyonu'nun “Azınlık Hakları Konferansı”nda Türkiye üzerine raporlar okundu. Konferansta “Hapishanelerde Durum” bölümünde Metris Cezaevi'nde 6 ay hapis yatan bir bayan “Uluslararası Barış ve riūk Için 


Kadınlar Ligi” adına gördüğü işkenceleri ve Metris Cezaevi'ndeki durumu anlattı. Büyük bir dikkat ve ilgiy-Je dinlenen raporun sonunda, konuşmaci Türkiye'deki uygulamaları pro- 


testo eden bir kararın alınmasını istedi, 

Aynı komisyonda Katolik bir örgüt olan “Pax Chulsti International” temsilcisi yaptığı konuşmada, $ yıla mahkum edilen Barış Derneği yöneücilerinin durumlarını dile getirdi ve bunların nükleer savaşa karşı çikmaktan, barışı savunmaktan başka hiçbirsuçları olmadığını söyledi. Konuşmacı, generallerin bunu örtbas etmek için dernek yöneticilerini komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle mahkum ettirdiğini söyledi ve bu duruma karşi Birleşmiş Milletler Insan Hakları Komisyonu'ndan etkin bir tutum takınmasını istedi. Insan Haklar Alt Komisyonu'nun bu konferansında, Türkiye'de işkencelerin durdurulması ve cezaevlerindeki kötü duruma son verilmesi yolunda bir karar çıkması bekleniyor. 


geçildi. Profesör Göksel, iddiakendisinin dilekçeyi hazırlayanlar arasında oluşunun dilekçeyi imzalattıranlar arasında da bulunduğu- 


nun ileri sürüldüğünü i ve “Dilekçe benim evimde hazırlandı. Müsvetteleri ben temize çektim. Notere ben tasdik ettirdim. Benim görevim buydu. Ilk imzayı da ben koydum. Başkalarına imzalatma konusuna gelince, iddianamede, Hacettepe Hastanesi'ndeki bir odada bulunan masanın Üstünde dilekçe imzalatlığım söyleniyor. O odada masa yoktur. Benim bir görevim de dilekçeyi özellikle öğrencilere imzalatmamaktı. Bunu suç olduğu için değil, olayı bir öğrenci olayına dönüştürmek istemediğimiz için böyle yaptık” dedi. 

Aziz Nesin ve Hüsnü Göksel'in yanısıra aralarında Ilhan Selçuk, Doçent Yal çın Küçük, Avukat Turgut Kazan, Murat 


> Belge, Profesör Cahit Talas gibi ülkenin 


en seçkin aydınlarının bulunduğu 56 demokratın yargılanmasına gazetemiz yayi- na hazırlandığı sırada devam edilmetey» 


di. 
Aydınlar Davası'nın başlamasıyla bir- 


- —muoyunda da dayanışma yönündeki ct- 


kinlikler yoğunlaştı. Nitekim Federal Almanya'da DGB ve IG-Metall Sendikası birer açıklama yaptılar. 1G Metall'in açıklamasında 56 aydınla tam bir dayanışma içinde olunduğu belirtilerek “Türkiye halkı çağdaş toplumlarda geçerli insan haklarının tümüne layıktır ve bunlara eksiksiz sahip olmalıdır” dendi. 


Öte yandan Avrupa'nın hemen tüm ük kelerinden Türkiye'deki aydınlarla dayanışma amâcıyla, en seçkin ve ünlü aydınlar, bilim adamları, sanatçılar, politikacilar, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve devlet adamları arasında başlatılan kampanyada imza sayisi 3200'e ulaştı, Frankfurter Rundschau gazetesinden sonra Le Monde'de de tam metin olarak yayınlanan destek bildirisi “Türkiye'de Aydınlar Var” başlığı taşıyor. Sözkonusu imza kampanyasının örgülenmesinde etkinlik gösterenlerden alınan bilgiye göre, izin mevsiminin sona ermesiyle birlikte imza kampanyasının gerek nicel gerekse nitel boyutunda daha da büyük gelişmeler bekleniyor, Kampanyanın dava boyunca sürecegi de alınan bilgiler arasında, 


Batı Avrupa'da Türkiye gene birinci sayfalarda Le Monde'a göre dava “Evren demeokrasisi”nin bir ölçütü 


56 aydının askeri mahkeme önünde 
yargılanmaya başlamasıyla birlikte Bau Avrupa'da yayınlanan en büyük gazetelerde Türkiye birinci sayfalarda yer aldı. 
Nitekim 17 Ağustos günü ünlü LeMonde hem birinci sayfasında bu konuda geniş bir haber yayınladı hem de 4. sayfasında, çeşitli Batı ülkelerinden 3.200 ünlü aydın, politikacı, sanatçı, gazeteci, yazar, bilim ya da din adamı tarafından imzalanan bir dayanışma bildirisi “Türkiye'de Aydınlar Var” başlığı ile yanm sayfalık bir ilan halinde yayınlandı. Bunun yanısıra Fransa'dan Liberation, 'Humanite, Le Matin; Ingiltere'de Times, Guardlan; İsviçre'de Ostschweizerische Arbeiter Zeitung; Federal Almanya'da Frankfurter Runschau, Süd Deutsche Zeitung, FAZ gibi gazeteler de aydınlar davasına değinen haber ve yorumlar yayınladılar. 


Burjuva basının tüm dünyada en çok okunan ve en saygın ciddi gazetesi olarak kabul edilen ünlü Le Monde'nin birinci sayfasında yayınlanan yorum-haber 


“Suçlanan Türk Aydınları” başlığını taşıyor. 

Mahkeme salonuna yabanci gazeteci alınmadığının bildirildiği haberde aydınlar dilekçesinin basına yansımasına sansür konduğu ama bir kaç gün sonra olayın Başbakan Özal'ın basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin sorusu ile ortaya çıktığı bunun ardından 1256 kişi hakkında soruşturma açıldığı ve 1980 darbesinden bu yana rejime karşı en önemli eleştiri girişimi olan aydınlar dilekçesi karşısında General Evren'in büyük öfkeye kapılarak aydınları vatan haini ilan etmekten kaçınmadığı anlatılıyor. Haber, askeri yönetimin bü dava ile benzeri girişimleri önlemeyi düşündüğünü ama bildirinin içeriğini tartışmayı kendisi için tehlikeli bulduğundan suçlamalarda metnin dağıtılış biçimini öne çıkardığını ileri sürüyor. 

Le Monde davanın sembolik bir değeri olduğu ve Evren'in demokrasiye dönüşten ne anladığının ölçütü kabul edilmesi gerektiği görüşünde, 


YIKIMLARDAN, saldırılardan kaçan, ine yeni bir yuva n kannca sürüsü dipsiz, uçsuz bucak: Edan bir -uçuru; PN K kenarına geldi ve durdu. Milyarlarca karınca boyundaydı uçurum. Ama yeni ufuklara ulaşabilmek için karşı kıyıya geçi gerekiyordu. İlk karınca uçurumdan aşağı bırakiverdi kendini, Sonra bir başkası, bir başkası daha... Milyonuncu karınca da atladı uçuruma. Milyonbirinci kannca aşağıya baktı ve Uçurumun eskisi kadar derin, eskisi kadar ürkütücü olmadığını gördü; o da attı kendini. Milyarlarca kannca uçurumu doldurdu. Ve bir gün, yıllar sonra bir gün, bir karınca yürüye yürüye uçurumu doldurmuş milyarlarca karıncanın kurduğu etten, candan köprünün üstüne basarak kıyıya ulaştı. Ve bir gün bir karınca, peşinden de milyonlar kendilerine yeni ufuklar, yeni yannlar açacak karşı kıyıya vardılar. 

BU küçücük hikayeyi ilk kez 1960'larda Aziz Nesin'in usta kalemin- den okumuştu bizim kuşak. Belki o günlerde gençliğin verdiği iyimserlikle karşı kıyıya ulaşabilen karıncalardan olacağımızı düşünüyorduk. Şimdi, yirmi yıl sonra, Aziz Nesin usta gibi bizler de çukuru dolduran karıncalarız. Ve Türkiye'de yıllardan beri demokrasi, barış sosyalizm savaşı verenler acınacak, küçümsenecek, sıradan, basit bir iş değil; dünyanın belki de en güç ama en güzel, en onurlu, en yiğit işini yapıyorlar. Karşı kıyıya ulaştıracak köprüyü bedenleriyle, kafalarıyla, yürekleriyle, tüm hayatlarıyla kuruyorlar. Milim milim doluyor uçurum. Darağaçlarındaki ölülerimizle, zindanlarda işkence görenler- le, yurt içinde ya da sürgünde direnenlerle, savaşı sessizce ama kilpayı taviz vermeden sürdürenlerle doluyor uçurum. Ve bir gün “muzafer” bir karınca değil, Türkiye işçi sınıfı ve Türkiye emekçi halkı karşı kıyıya, bu birikimin üstünden yürüyerek ulaşacak. 

AYDINLAR dilekçesinin sorumluları görülen 56 aydınımız şu günlerde sıkıyönetim mahkemesinin karşısındalar. Ve tüm engellemelere rağmen mahkemeyi bir demokrasi kürsüsü haline getirmeyi başarıyorlar. Evren-Özal faşizmi bir kez daha kazdığı kuyuya düşüyor. Aziz, Nesin, sorgusunda “Bu davayı açanlara teşekkür ederim, Çünkü dilekçede açıklayamadığımız şeyler burada açıklık kazanacaktır” derken, dünya demokratik kamuoyu davayı Evren-Özal rejiminin zorlu bir sınavı olarak niteliyor. Faşist anayasada bile varolan “dilekçe hakkı”nı kullanan aydınlar için açtığı bu davayla “demokrasiye geçiş” edebiyatının nasıl bir maval olduğunu gösteren Evren-Özal faşizmi, dünya kamuoyunun gözünde bir kez daha sergileniyor. 

AYDINLAR dilekçesi davası şu sıralarda dünya demokratik kamuoyu” nun Türkiye gündeminde ilk madde durumunda. Barış Derneği davası ve DİSK davası da aynı ilgi ve kuşkuyla izleniyor. Bu davalarda, bu olaylarda “karıncaların” uçuruma atladıklarını gören, onların kaderleriyle ilgilenenler var. Oysa Türkiye'de bugün, faşizm altında 45miiyon yaşıyor, Milyonlar aç, milyonlar işsiz, onbinler zindanlarda, binlerce idam istem ve kararı, binlerce işkence, ölüm... Diyarbakır'daki hücresinde ağır bir işkence sonrasını hayatla ölüm arasında yaşayan; Mamak'ta, Metris'te, Selimiye'de işçi sınıfına, onun iktidarına ve geleceğin aydınlık dünyasına inandığı için 20 yıl hapse mahkum edilen; Adana'da idam hükmünün infazını bekleyen; ya da kendi vatanında göçebe, adını, kimliğini, eşini, çocuğunu içine gömmüş savaşı sürdüren ya da yurtdışında savaşı vatanında sürdürememenin ezikliği ile gene de direnen... Kimseler görmeden, kimseler bilmeden çukuru dolduranlardır onlar. 

TÜRKİYE'de aydınlarımız yargılanıyor. Imzalarıyla, çabalarıyla, savunma” larıyla, aydın namuslarıyla uçurumu dolduran yeni yapı taşları oluyorlar. Yiğit ve inançlı nice adsız yapı taşının, nice adsız kahramanın Üstüne ekleniyorlar. Türkiye'de aydınlarımız yargılanıyor. Uçurumu doldurmaya çalşan tüm sâvaşanların simgesi olarak. 

VE bir gün bir şafak vakti, “bir karınca” geçiverecek karşi kıyıya. Ardından da milyonların “kaderi ansızın değişmiş” olacak. 


Sayfa 4 


Şu günlerde Türkiye'de herkes işçiler- den söz ediyor. Bugüne kadar işçi düşmanlığı şampiyonluğu ile taninan büyük tekelci basından tutun da kimi işverenlere varana kadar çeşitli çevreler “işçilerin hali neolacak” sorusunu gündeme getiriyor, işçilerin durumuna yanıyorlar. 
12 Eylül'den bu yana geçen dört yıl bo- 
Yunca, işçi sınıfı yakın tarihinin en karanlık dönemini yaşarken vetüm kazanılmış hakları bir bir ellerinden alınırken susanlar, akıl öğretenler ve alkışlayanlar bile, bugünlerde işçiler adına telaştalar. 

Bu yufka yürekliliğin, bu ilginin nedeni hiç de karışık değil. Dört yıldır, “hele bir Şu yeni çalışma yasaları gündeme girsin”, “hele bir serbesttoplu pazarlık dönemi başlasın” diye oyalanmaya çalışılan işçi kesiminin, aruk gerçeklerle yüzyüze olduğu “takkelerin düşüp” yeni çalışma yasalarının da sözde serbest toplu pazarlığın da “kelinin göründüğü” ortada, Faşizm işçi haklarını silip süpürürken, işçi sınıfını 40 yıl geriye götürürken, gerçek ücretler sürekli düşerken alkışlayan veya en azından susanların bir bölümü şimdi işçi sınıfının tepkisindân korkmaya başhyorlar, Başbakan Özal geçenlerde yaptığı bir konuşmada önümüzdeki yıllarda sıkıntıların ekonomikten çok politik olacağını açıklarken, efendisi IMF'nin uzmanları, “Bu politikanın toplumsal sonuçlan vardır tabii” diyerek aynı kuşkuları ifade ediyorlar, Köşe yazarlarından kimi işveren kuruluşlarının yöneticilerine kadar pekçok kişi “toplumsal patlama”dan söz etmeye başladı. Bu telaşın, işçi sınıfına gösterilen bu ilginin ardında yatan nedir? 

12 Eylül'den sonra çıkarılan yeni Grev, 
Lokavt ve Toplusözleşme Yasası, ücret zamları ve hal işçi sendikası ile iş-Meke arasınd; Erea toplu pazar- 


EATE EREA aşmalarıyla belirlenesedi bi bildi li 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grevin yeni iş yasalarında kullanılmaz ve sadece kağıt üzerinde kalan bir “sözde hak” haline gelmiş olmasaydı. Yasalara göre, uyuşmazlığa gidilmesi halinde önce bir arabulucu tayin edilecek, yine uyüşulmazsa taraflardan biri YHK'nın arabuluculuğunu isteyebilecek, YHK'nın verdiği haklar ve zam önerisinin kabul edilmemesi halinde ise pek çok karışık işlemden sonra grev hakkı doğacaktı. 
Oysa bugün Türkiye'de, işçilerin hemen hemen yarısının “grevin yasaklandığı” işkollarında çalıştıkları yani grev haklarının olmadığı ve onlar için son sözü YHK'nın söyleyeceği biliniyordu. Geri 


kalanlar içinse, grev hükümetin her an erteleyebileceği, belli bir süreden fazla sürdürülemeyecek bir olaydı. Grevin etkili olabilmesi için, işverenin grev süresince başka işçi çalıştıramaması, işçilerin grev sırasında işyerinde bulunamamaları, vs. gibi ayrıntı gözüken ama çok önemli hakların elden alındığı bir ortam- da, grev bir sözde haktan ibaretti. Işte bu durum, büyük işçi bölgelerinin tümünde sıkıyönetim ve olağanüstü halin varlığıyla birleşince, sermaye kesimini böylesine pervasız yapmaktaydı. 


Koordinasyon Kurulu'nun kamu kesi- 


Türk Iş Başkanı Yılmaz'la şaka görünümü altında sürekli alay eden ve Yılmaz'ın sermayeyle nasıl uzlaştığını açığa vuran TISK Genel Başkanı Narin, gazetecilere dönmüş “Hep ben bunu öpüyorum, o beni öpmüyor" diyerek alayı sürdürüyor. 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 
Toplu Toplu sözleşme görüşmelerinin en kritik anında Türk-iş Genel Başkanı ABD'ye talimat almaya mı gitti ? 
E a e ai DİR e er ri öy 


Toplu pazarlık ve grevin sadece sözde kaldığı iyice ortaya çıktı 


mindeki 650 bin işçinin ücretlerine iki yıl için yüzde 30'dan fazla zam yapılamayacağına ve sözleşmelerle izin, tatil, sendikacıların yetkileri gibi konularda yeni haklar getirilemeyeceğine ilişkin, işçi kesimini derinden sarsan karan Üzerine, toplu sözleşmelerin ve işçi sınıfının sorunlarının böylesine yoğun olduğu bir dönemde Amerika'yageziye gitmekte sakınca görmeyen Türk Iş Genel Başkanı Yılmaz'ın tavrı, ABD'den gelensesinden anlaşıldı, Yılmaz, *Evetişçilerimiz büyük Ücret kaybına uğradılar. Ama Türkiye koşullarında bu büyük toplumsal sonuçlara yol açmaz. Bizde kimse aç kalmaz. Patlamanın sözünü bile etmek İstemiyorum. Sıkıntılar var tabii ama işçileri daha zor durumda bırakacak işlerden kaçınıyorum” diyordu. Bu sözlerin anlamı, işçi sınıfının kellesi üzerindeki pazarlığın “Evren-Özal faşizmi, sermaye ve Türk Iş yönetici kliği” arasında çoktan kesildiğiydi. Öte yandan, neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirten ve tepki veren başka Türk Iş yetkilileri ve Türk Iş'e bağlı sendikacılar çalışma yasalarındaki işçi aleyhine maddelerin farkına yeni varmış gibiydiler. 


Bunca deneyimlerden geçmiş olan Türkiye işçi sınıfı, bu gidişe daha ne kadar katlanacak? Bunun cevabını kuşkusuz önümüzdeki günlerin gelişmeleri verecek. Ancak, sadece sermaye kesimleri ve onların sözcülerinin endişelerine, işçilere birden sempati besler görünmeye başlamalarına bakarak bile, bardağı taşıracak son damlanın çok uzakta olmadı-Zını söylemek mümkün. 


5 . 

Kapıkule’deki büyük vurgun 

ahlaki çöküşün yani bir kanıtı 

Türkiye bugünlerde büyük bir gümrūk vurgunu ile çalkalanıyor. Bu tür rezaletlere, büyük kaçakçılık olayları- na alışkın olan kamuoyu son Vurgun- dan gene de fazlasıyla etkilendi. Çünkü bu kez hem vurgunun mali portresi oldukça büyük hem de üst düzey gümrük memurlarından başlayıp, Istanbul'un önemli “işadamları”na ve başkent Ankara'nın tepelerine kadar uzanan bir suç zinciri açığa çıkıyor. 
Ancak bu tür olaylarda her zaman olduğu gibi, suç zincirinin daha da “yukanlara” uzanmasını önlemek için olayın örtbas edilip edilmeyeceği henüz belli değil, Soruşturma halen sürmekte, Eğer örtbas edilmezse Türkiye'deki ahlaki çöküşün bir canlı kanıtını daha izleyeceğiz demektir. Ancak daha şimdiden ortaya çıkan kimi gerçekler var: 

Öncelikle Cunta döneminde, Türkiye'nin en “yağlı” kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü'ne tayin edilen eski Jandarma Albayı, MITaskeri kanadın- dan gelme Haluk Aydın'ın işbaşına geldiğinden bu yana sistemli olarak büyük vurgunlar tezgahladığı anlaşılıyor. Bu büyük vurgunları, kendisini o göreve getiren Cunta güçlerinin hangileri ile ve hangi düzeye kadar paylaşuğ ise henüz bilinmiyor ve belki de hiç bilinemeyecek. 

Sözkonusu Başmüdür Haluk Aydın'ın görevden alınması için Maliye Bakanlığı tarafından emir verildi. Ancak Edime Valisi Enver Hızlan bu emri uygulamadı ve becerebildiğince geciktirdi. 


giri Giri isim 
' yasa'sından bein çalışma hayatıyla ilgili yasaların tümünde yer alan pekçok madde, “serbest toplu pazarlık”ı sadece sözde bırakıyor. Durumun böyle olduğu ise, tam şu günlerde bütün açıklığıyla ortaya çıktı. 

Ağustos başlarında onbinlerceişçiyi Jgilendiren Teksif, Türk Metal, Petrol Iş sözleşmeleri gündeme gelince, çabuk sevinmeye yer olmadığı anlaşıldı. Bir süre önce, Kamu sektöründeki tüm sözleşme-Terin eşit koşullu olmasını sağlamak üzere kurulduğuileri sürülen, aslında ise ka» mu sektöründe ücretlerin düşük tutulması için bir jandarma kuruluş olan Başbakanlık Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu'nun kamu kuruluşlarında bağlapacak 650 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerdeki ücret zamlarına yüzde 
30 tavan getiren ve bunun üzerinde ücret 
zammı verilmesini engelleyen kararı basına yansıyınca fırtına koptu, Bu yıl toplu sözleşme yapacak işçilerin en geniş kesimini oluşturan yüzbinlerce işçi, bu kararla, yüzde 30 ücret zammıyla yetinmek ve satınalma güçlerinin daha da düşmesini kabullenmek zorunda kalıyorlardı. 
Kamu kesiminde Karar bu olunca, özel kesimin iri kıyım işverenlerinin de daha fazla vermelerini beklemek hayaldi. IMF nin “Ücretler artarsa yardım yok” emrini uygulamak üzere kurulmuş Koordinasyon Kurulu'nun ücret zamlarını yüzde 30'ladonduran kararı, toplu pazarlık kavramıni biranda yok eden ve sadece sözde bırakan bir karardı. Daha önce tavan belirlendiğine göre işçi-işveren pazarlığı ve görüşmeleri sadece bir oyundan ibaret kalıyordu, Son günlerde gözlerini işçi kesimine dönmesinin en önemli nedeni de bu oldu, 


Son günlerin gelişmeleri içinde, toplu sözleşme masasına büyük sözlerle oturan Türk Metal, Teksif gibi on binlerce üye adına konuşacak sendikacıların yüksekten atmaları, ilk karşılıklı peşrevler- den sonra balon gibi sönüverdi. Işverenleren küçük bir tavize yanaşmayacaklarını gösteriyor ve arkalarını sağlam yerlere dayıyorlardı. Örneğin tekstil işverenleri adına masaya oturan Halit Narin Türk Iş Genel Başkanı Yılmaz'la açıkça alay ediyordu. Türk Metal'in MESS karşısında- ki durumu daha iyi değildi; Petrol İş uyuşmazlığa gidiyordu. Türk Iş'in toplu Sözleşme politikası uyarınca, masaya “gerçekçi” ve ancak bir veya iki yıllık enflasyona ulaşabilecek ücret zammı ta-Jepleriyle oturan sendikaların istemlerif ni işveren tarafınca hep akıl almayacak kadar aşırı bulunuyordu. İşveren kesi- 
© mini bu derece güçlü ve pervasız kılan, 


Çalışma Meclisi ve kıdem tazminatı konusu 


Batı Avrupa'da çalışan Türkiyeli emekçiler eğer buralara gelmeden evvel Türkiye'de bir işyerinde, bir işletmede çalışmışlarsa ülkemizde kıdem tazminatının ne olduğunu, ne anlama geldiğini anlarlar. 
Ama eğer Türkiye'de bir işletmede çalışmadan köyünden kalkıp doğrudan buralara gelmişse veya bugün Batı'da ikinci, üçüncü kuşak dediğimiz, Türkiye'de işçilik yaşam henüz olmayan gençlerden biriyse kıdem tazminatı kavramını ve onun Türkiye koşullarındaki önemini kavramakta güçlük çekerler. 

Adından çıkarak hemen “kıdeme göre tazminat” denebilir. Burası doğru. Ama onun sosyal içeriği ve işsizi bol olan ve hergün biraz daha büyüyen, iş bulmanın aslanın ağzında olduğu, işsizlik sigortasının olmadığı ülkemizde bunun, sistem içersinde işgüvencesine getirdiği katkı gözardı edilemez. 

12 Eylül'den beri işçi haklarını budamaya devam 
edegelen Cunta ve onun hükümetleri son olarak işte bu kıde tazminatı konusuna el attılar. 


YASAL OLARAK KIDEM TAZMINATI OLAYI NEDIR? 


Neredeyse yarım yüzyıla varan kıdem tazminatı uygulaması ilk defa 1936'da Iş Yasası'na girmiştir. 
Elbetteki 1936'da bu, Iş Yasası'na kendiliğinden girmedi, İşçi sınıfının, o günün koşullarında belli 


mücadelelerinin sonucunun ürünüydü. Bu kazanım tabii ki 1936'daki biçimiyle kalmadı. Türkiye işçi sinifi, onu belli mücadeleler sonucu kendi lehine değişikliklere uğrala uğrata günümüze kadar getirdi. 

1960'lara gelindiğinde Iş Yasası'nda kıdem tazminati, aynı işyerinde en az üç yıl kıdemi olan işçilere: 

1. İşverenin çalıştırdığı işçinin akdini Iş Yasası'- nın 17. maddesi dışında, tek taraflı olarak feshetmesi halinde, 

2. İşçinin emekliliğe ayrılması halinde, 

3. İşçinin askere gidip döndüğünde tekrar aynı işyerine alınmaması hallerinde, 

4. İşverenin işyerini bir başka yere nakletmesi sirasında işçinin o işyerine gitmeyi kabul etmemesi hallerinde, 

5. Işçinin kendi kusurundan olmayan nedenlerle işkazası sonucu hayatını yitirmesi hallerinde (mirasçılarına), aylık ücretine yan ödemeler de dahil edilerek, her kıdem yılı için ücretinin iki haftalık tularında ödeme yapılırdı. 

Ülkemizde 1960 sonrası yükselen sendikal hareket, yukardaki ödeme biçim ve koşullarını, süreleri- ni önemli ölçüde değişikliğe uğrattı. Örneğin yukandaki üç yıllık kıdem arama süresi şartı bir yıla indirilmiştir. Her kıdem yılına iki haftalık hesabıyla yapılan ödeme, yine yasa ile dört haftaya çıkanlmıştır. Bunlar Iş Yasası'na geçirilen hükümlerdir. Ayrica sendikalar toplu iş sözleşmeleri ile bu süreleri, yasanın Üzerinde birkaç kat artırmayı başarmışlar- 


dır. Burada kimi işkolları ve işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerle kıdem tazminatına esas olan gün sayısı, otuz günden 90 güne, hatta kimi işyerlerinde 
120 güne kadar çıkarıldığı olmuştur. Bu da Türkiye'- 
de bir işçinin, işten atılması halinde, yeni bir iş buluncaya kadar -kısmen- geçimini sağlayacağı bir ücret olmaktadır. Emekliliği gelen işçi için ise bu, önün emekli olduktan sonra kendi dünyasına göre tasarladığı bir işi gerçekleştirmekte kullanacağı birikimdir. Dolayısıyla işçiler her toplu sözleşme döneminde “kıdem tazminatı ödemeye ilişkin gün süreleri”nin arunlmasını ısrarla talep ederler. Bu talep her toplu sözleşme döneminde işçi sendikaları ile işverenler arasında uzun tartışmalara ve uyuşmazlıklara neden olur. Nitekim bu taleplerdeki ardıcıllığın ve tartışmaların sonucudur ki başlangıçta haftahk, aylık sürelerle verilen kıdem tazminat, haftalan ve hatta ayları birbirine katlayarak artırılmış- 


ür. 

Türkiye'de kıdem tazminatı uygulamasının dıştan bakışla pek farkedilmeyen, özellikle toplu işçi şikarmalarda kısmen işgüvencesi işlevi gören bir yanı daha vardır. İşverenler, toplu işçi çıkarmada, toptan ödeme yapmakta güçlük çektikleri için kolay kolay toplu işçi çıkarmaya cesaret edememektedirler. 
Işte ülkemizdeki çalışma yaşamında bunlar, işçi açısından onun iş dünyasının uzun erimliliği ve sistem içersinde kısmen işgüvencesi olanaklarını içermektedir. 


12 Eytül devirmesiyle birlikte Türkiye'de işçi sımifinin uzun süreç içinde savaşımlarının sonucu elde ettiği kazanımlar gasbedilmiştir. Kalanlar da dört yıldan bu yana değişikliklere uğratılarak budanmaktadır. Yüksek Hakem Kurulu kararları ve çeşitli uygulamalar sonucu önce, toplu iş sözleşmeleri le yasaların üzerine çıkanları gün sayıları ortadan kaldınlmiş ve sadece Iş Yasası'ndaki süre esas alınmış ur. Daha sonra sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasalarında yapılan değişikliklerle de, toplu iş sözleşmelerinde, yasa ile belirlenen hakların üzerine çıkamayacağı hükmü getirilmiştir. 

Bütün bunlar olurken ne yazık ki Türk-iş yöne timi diğer konularda olduğu gibi, kıdem tazminalı haklarına indirilen darbelere de sessiz kalmıştır. Kimi zaman yapılan bir kaç açıklama da inandırıcı olmamış ve zaten sonucu da değiştirmemiştir. Türk-Iş yönetimi bu koşullarda, masa başında işçi lehine kalıcı olabilecek hiç birşey elde edemez. Masa başında güçlü olabilmek için tabanda güçlü olmak gerekir. Türk-Iş yönetimi ise 12 Eylül'den bu yana uygulayageldiği politika ile hem tabanda güçsüzdür, hem de askeri yönetime, onun hükümetlerine ve anların arkasındaki tekellere karşı güçsüzdür. 

İşverenler açısından olaya bakıldığında, onlara kıdem tazminatı alanında gaspedilen haklar yeterli gelmedi. Kıdem tazminatının uygulama alanında 


işverenler tam istediklerini elde edebilmiş değillerdir. Çünkü işverenler açıkça bu kıdem tazminatı yükünden kurtulmak istiyorlar. Bu uygulamayı olabildiğince ve yeniden budayarak sınırlayarak, devletin sırtına yıkarak kurtulmak istiyorlar, 12 Eylül önces dönemlerde de zaman zaman hükümetler, bugün tartışılan kıdem tazminatı fonu tasansı üzerinde durmuşlardır. O dönemde de, şimdi de fon tasanları hazırlayanlar, güya işçiyi koruyor pozlanna girip, kıdem tazminatlarının “devlet güvencesi” altına alınacağı fikrini işliyorlar. Biz o dönemde de bunun ne anlama geldiğini biliyorduk. Ama herhal- de 12 Eylül devirmesi ile 12 Eylül sabahından başlayarak, Cunta'nın bütün işçi haklarını, sendikal hakları, sendika yöneticilerini nasıl “devlet güvencesi” altına aldığını tekrar tekrar düşünürsek, kıdem tazminatının da bu rejimde ve onun hükümetleri elinde nasıl bir “devlet güvencesine kavuşturulmak istendiğini daha iyi anlarız. Nitekim, Çalışma Bakanlığı'nın Çalışma Meclisi'ne sunduğu tasarının gerekçesinde “kıdem tazminatı mevzuatımızda sistemsiz bir gelişme göstermiş, teşebbüs gücünü olumsuz yönde etkileyici bir ortam yaratmıştır” denilerek, amaç açıkça belirtiliyor. 

12 Eylül'den sonra günümüze dek çalışma yaşa- 
mi ile ilgili bir dizi sorun gündemde dururken alelacele toplanan Çalışma Meclisi'nde tek gündem maddesi olarak kidem tazminatı fonu yasa tasanst tartışılıyor. Hem de işin politik özü gözardı ediliyor. Yapılan tartışmalar, öz gözden kaçırtılarak, kıdem tazminatında “yan ödemeler, ödemeye esas alınsın mı, alınmasın m?” noktasında yoğunlaştınlıyor. Başlangıçta Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz, “Bu tasarıyı reddediyoruz” deyip bir kaç gün sonra Amerika'ya uçarken, Genel Sekreter Sadık Şi- de başkanlığındaki Türk-Iş heyeti, işveren ve hükümet temsilcileri ile ortak bir açıklama yaparak, ta-Sarı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklıyorlar. 


BU TASARI YASALAŞIRSA... 


1. İşverenler kendileri açısından büyük külfet kabul &ttikleri birikmiş kıdem tazminatlarına devleti ortak edeceklerdir. Giderek de bu fondaki paylarını düşürmeyi hedefleyeceklerdir. 

2. işverenler fona ödemeleri gereken primleri, bugün SSK'da olduğu gibi ödemeyeceklerdir. SSK'- ya işverenlerin ödemeleri gereken prim borçları bugün 100 mülyar lira dolayındadır. Bu da yukarıdaki kanımızı kuvvetlendiren bir olgudur. 

3. Işverenler-hükümet ikilisi oluşturulacak fonun yönetimindeki etkinlikleri ile bu fondaki birikimi ucuz kredi olarak kullanacaklardır. 

4. Ödeme sıkıntısından kurtulacak olan işverenler, işyerlerinden özellikle ücretleri yüksek işçileri veya toplu işçi çıkarmaları daha rahat gerçekleştirip yerlerine düşük ücretle işçi ler alabileceklerdir. 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


Sayfa 5 


IG Metall'in aylık yayını Der Gewerkschafter dergisi Ağustos sayısında Türkiyeli göçmen emekçilerin sorunlarına geniş yer ayırdı 


“Burada da, anayurtta da 


Der Gewerkschafter'de “Misafirler Düpedüz Kovuldu” başlıklı yazıda şöyle deniyor: “Kendi isteği ile dönüşe buralarda kimse inanmiyor. Işçi arkadaşlarımızı dönüşe zorlayan korkudur.” 


Yüzbinlerce Türkiyeli işçinin bağlı olduğu IG Metall Sendikası'nın aylık yayinı “Der Gewerksehafter”in Ağustos sayisında, Federal Almanya'daki Türkiyeli işçilerin sorunlarına ilişkin geniş bir yazı çıktı, Yabancı düşmanlığının sonuçlarını, hükümetin yabancılar politikasının eleştirisini, Türkiyeli işçilerin iki ülke, iki dünya iki vatan arasındaki sorunlarını, Türkiye'deki insanlık dışı baskıları ve işkericeleri Türklerin ülkelerine geri dönmesiy- le ortaya çıkan yeni durum ve sonuçlan ayrı ayrı başlıklar altında ele alan inceleme,“Şimdi onların yardımlarımıza ihtiyaçları var” çağrısıyla ve işyerlerinde ve sendikal planda nasıl bir dayanışma gösterilebileceği yolunda bilgilerle sona eriyor. 

Ver Gewerkschafter'in Türkiyeli işçiler ve Türkiye'ye böylesine geniş biçimde yer ayırması, sendikaların soruna şimdi daha köklü biçimde eğilme niyetlerinin yanısıra, yabancı düşmanlığına özellikle de Türk düşmanlığına karşı, yabancılara eşit haklar için verilecek savaşımın, güçlü müttefiklerle ve ortak çalışmayla daha etkili olabileceğini de ortaya koyuyor. 

IG Metall'in aylık yayının bu başlığı "taşıyan yazısında, polisin yabancılar, özellikle Türklere karşı acımasız ve saldırgan tavrından başlayarak, geçenlerde üç Alman işçi arkadaşı tarafından “şaka” olarak asılmak istenen ve can güvenliği kalmadığı için Türkiye'ye dönen Türk işçi örneğine kadar yabancı düşmanlığı ömekleri sayıldıktan sonra, dönüş primleri, işletme primleri veya birikmiş sigorta primlerini alarak Türkiye'ye dönmek için başvuran Türkiyelilerin sayısının, aileleriyle birlikte 300 bini bulacağı açıklanıyor. Hükümet yetkilileri bunu tam bir başarı sayıyorlar, “acaba bu gerçekten de övünülenülecek bir başarı mıdır” diye soruluyor, 


Dergi, çoğunluğu 10 yılı aşkın süredir j — — Almanya'da bulunan işçilerin Almanya'- İS 


şirketleri” rüyasının da çoktan sona erdiği anlatılıyor; geri dönenlerin intibak sorunlarının, çocukların eğitim sorunlarının büyüklüğü ve kimi zaman umutsuzluğu dile getiriliyor. 

Hükümetin yabancıların, Türkiyeli işçilerin ülkelerine “kendi istekleriyle” geri dönmekte olduklan propagandasıyla ince- den inceye alay edilen yazı “Misafirler düpedüz kovuldu” başlığımı taşıyor. Yazıda “Kendi isteğiyle dönüşe buralarda kimse inanmıyor. İşçi arkadaşları geri dönüşe zorlayan korkudur. Çalışma ve oturma izinlerine ilişkin yasa maddelerini gitgide daraltan resmi dairelerden korku... 
Geri Dönüş Yardımı Yasa'sının çıkmasın- dan beri, sık sık parayı cebe indirip gitmenin daha İyi olup olmayacağını soran iş arkadaşlarından korku... Yani rasyonalizasyon dalgası sırasında kapı dışına atılma korkusu... Eninde sonunda, hem de bu defa hiçbir prim falan almadan geri dönmeye zorlanma korkusu... Bütün bunlardan korkuyor onlar. Ve bütün bunlarla birlikte, ‘yabancılar’ dışarı parolasının sardığı bir çevrede duyulan güvensizlik. 
Onlara gitgide daha açık biçimde *istenmedikleri" anlatılıyor” deniliyor. 

IG Metall, işyeri temsilcilerini, yabancilanın, özellikle de Türkiyeli işçilerin çalışma ve oturma izinleri konusunda çok 


yabancı” 


dikkatli ve uyarıcı olmaya çağırıyor. Türklerin işten çıkanlması halinde, bunun aynı zamanda oturma izinlerinin iptali ve sınır dışı edilmeleri anlamına da geldiği- ne, belli bir işyerine bağlı olan<Türk işçinin bu işyerinden çıkarılırsa oturma iznini de uzalamadığına ve bir daha da çalışma izni alamadığına dikkati çekiyor. 
Yabancı işçilerin oturma hakkı için mücadele etmeleri ve oturma hakkı almaları gereğine işaret eden yazı, 1980 itibariyle Türkiyeli işçilerin sadece yüzde 1,7'sinin oturma hakkına sahip olduğunu, işyeri temsilcilerinin bir yabancı işçinin işten çıkanlması halinde işyeri yönetiminden işten çıkmanın mutlaka yeniden gözden geçirilmesini istemesi gerektiğini bilditiliyor, 


Daha genel sendikaların, kiliselerin, çe şitli dernek ve birliklerin oturma hakkı ve yabancı işçilerin diğer hakları konusunda ortak çalışma ve kampanyalar yapmaları, bu çalışmaları Alman işçilerin en geniş biçimde katılmaları isteniyor; sendikaların yerel seçimlerde yabancılara oy hakkı sağlanmasını talep ettikleri; “Yeşii”- lerin yeni bir yerleşme yasasına ilişkin önerilerinin sendikalarda tüm peşin hükümlerden sıyrılmış olarak taruşılması gerektiği bildiriliyor. 


o 


Vo» avan mi geki gedek, havie irili Om honat sindi sie İremde (geté 7). 


abgasctoten. In bul 


getaitert (qole 9). De bagge zertióren mahr als Puri 


Par faia T2) beye Serde sonar ele tay > 


e  Tırmyılş ME 
Dünya bok böceklerine kalmadan 


“Degerli yurttaşlarım! 

Sizlere, bugün, Sovyetler Birliğini “katli vacip" llan eden bir yasayı imzaladığımızı bildirmekten büyük memnuniyet duymaktayım. 
Beş dakika içinde Rusya'yıbombalamaya başlıyoruz.” 


Bu sözleri aynen, elifi elifine aynen, ABD'nin kovboy eskisi Devlet Başkanı Ronald Reagan söyledi. 13 
Ağustos günü, bir radyo konuşması- na başlamasından bir kaç dakika önce, ses ayan için mikrofona bir kaç cümle söylemesi istendive ABD Devlet Başkanı bu “konuşma provası”nda işte böyle dedi. Aman gözden kaçırmayın, bu sözleri ABD Başkanı ro-Mü oynayan Ronald Reagan adh bir aktör değil; kendisi bizzat ABD Devlet Başkanı olan ve gerçekten de Sovyetler Birliği üstüne atom füzelerini yollama emri vermeye yetkili bir Ronald Reagan söyledi. 


Eğer bir gün, bir ABD Devlet Başkanı, böyle bir -uğursuz- emir verecek olursa, işte aynen böyle, yukanda aktardığımız gibi konuşacak. Sonra bir düğmeye basılacak. Sonra A-Mmerika'nın uçsuz bucaksız ovaların- dan, bitip tükenmeze benzeyen çöllerinden, karlı yüksek dağlarından füzeler, ölüm taşıyan, insanlığın s0- nunu taşıyan füzeler havalanacak. 

, Yalnız Amerikan topraklarından m? Hayır. Hiç de deği Batı Avrupa- 


(yoksa 80'lik miydi?) bir aktör eskisinin kafasındaki çürümüş hücreler- den mi doğuyor? Reagan bir “imalat hatası” mı? Yanılan ve sapıtan salt bu kovboy bozuntusu mu? 

Keşke öyle olsaydı. Daha az tehlikede olurdu dünyamız. “Amerikan halkı saftır, kandırılmış, beyni yıkanmış, bilinci alabildiğine bulandırılmıştır. Ama gene de büyük bir uygarlık yaratmış yüce bir halktır ve bir deliyi başından defetmeşini, bir imalat hatasını aradan çıkanp atmasını bilecektir...” deriçimiziserinletirdik. 

Oysa değil, 

Bugün ABD'de iktidar elinde tutan ve Ronald Reagan adlı emekli aktörü devlet başkanlığı koltuğuna oturtan güç, bir nükleer savaşı “kazamlabilir bir savaş” olarak yorumlamaktadır. Nasılını pek açıklamadan, ama ilk atom füzesinin havalanmasından bir kaç salise (dakika değil, saniye değil, salise, salise...) sonra karşılıklı olarak yüzlerce füzenin havalana* cağını bile bile, bir atom savaşını “kazanılabilir bir savas” olarak kim görebilir? 

Yanlış hatırlamıyorsak, yeryüzünde bir nükleer savaştan ve onu izleyecek öldürücü radyoaktif ışınlardan etkilenmeksizin yaşamını sürdürebilecek tek canh hamam böcekleriymiş, Özel organizmaları, koruyu- 


A 


İmanya'da bulunan işçilerin Almanya'- da “Türk”, kendi vatanlarında ise “Alman” diye damgalandıklarını, burada da, orada da dışlandıklarını ileri sürüyor. 

Vatanlarına dönen “Almancılar”a Türkiye'de kucak açan yok yargısının verildiği bir diğer yazıda, üçü de Almanya'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönmüş bulunan üç “Almanec”nın tüm çabalanna rağmen iş bulamadıkları, kendi küçük dükkanlarını açma peşinde oldukları, iş- 
.sizliğin resmi rakamlara göre yüzde 21 
cıvarında olduğu bir ülkede iş bulmanın 

“boş umut olduğunu, buna karşılık “işçi 


ER GEWEKSCHAFTER'IN AG 


Hapishanelerde hergün işkence 


Türkiye'de zizine giden bir emekçinin başına neler gelebileceğini, Türkiye'de faşizmin zindanlarında aylarca kalan ve ağır işkencelerden geçen Şehabettin Buz anlatıyor. IG Metall'in aylik yayın organı Der Gewerkschafter'de başından geçenleri ayrıntılı olarak anlatan Şehabettin Buz, aylar sonra serbest kaldı ve Türkiye'den ancak gizlice çıkabildi. Aşağıda Buz'un anlattıklarını “İzinciler dikkat!” uyarımızı da ekleyerek sunuyoruz. 


“1982 Eylül'ünde her yıl olduğu gibi yine Türkiye'ye izne gitmiştim. Vatana geldiğimin onbeşinci gününde babamın evi jandarmalar tarafından sarıldı, silah ve yasaklanmış yayın araması yapıldı. 
Arama bittiğinde bir subay, soruşturma için kendileriyle birlikte gelmem gerektiğini söyledi. Bir askeri araç içinde, gözlerim bağlı olarak Antakya kentine getirildim, 

Ertesi gün birkaç kişiyle birlikte konduğum hücreye bir polis komiseri geldi ve Almanya'dan gelenin hangimiz oldu-Bunu sordu, Kendimi tanıttım. Bana yumruk ve tekme atmaya başladı. Bir yandan da içeri girdiğinde neden ayağa kalkmadığımı soruyordu. Bir süre sonra yeniden geldi. Bu defa hepimiz ayağa firıladık, Yine de aramızdan sadece beni tokatladı. Bu böyle ertesi gün öğleden sonraya kadar sürdü. j 

Gece olunca gözlerimi yeniden bağladilar, Neden karakola getirildiğimin sorulduğu bir başka odaya, yine gözlerim bağlı olarak götürüldüm. Bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine bir başka odaya koydular ve burada düşünmemi söylediler, a 

Gecenin ilerlemiş saatlerinde gözlerim yeniden bağlandı. Çok sayıda polisin olduğu bir odaya götürüldüm. Yine aynı soruyla karşılaştım. Yine “bilmediğim” cevabını verince bu defa siyasal 


polisten olduklarını söyledikleri biri, beni kendimi kaybedene kadar dövdü. Ertesi sabah kendime geldim. Ne görebiliyor, ne de kımıldayabiliyordum, Gece 


“herşey yeniden başladı. Beni soydular. 


Odanın bir köşesine sağlamca dikilmiş olan bir kazığa ayaklarım döşemeye ancak değecek şekilde bileklerimden çaputlarla astılar, Bu asılma günlerce, gecelerce sürdü. Buradan sadece sorgu için indiriliyordum. 

Dört gün sonra kendimi kaybettim. O zaman indirdiler. Birkaç saat falakaya yatırıldım. Çırılçıplak soyup yere yatırıyorlar, ayaklarımı bağlıyor, ikisi beni tutarken iki polis de tabanlarıma vuruyorlardı. Arada sırada, odanın bir köşesindeki tuzlu suya batırılıyordum. 

Bunlar 10 ile 12 gün civarında sürdü. 
Suçlamaları kabul etmemi yoksa elektrik 


işkencesi yapacaklarını söylediler. Bir. 


başka odaya taşındım. Yine çırılçıplak soyuldum. Gözlerim bağlandı. Odada askerler ve gizli polis elemanları vardı. 
Kulağıma, burnuma, cinsiyet organıma, ayak parmaklarıma elektrodlar bağladılar ve düzensiz aralıklarla akım vermeye başladılar, Bu işkence de iki gün, iki gece, aralıklarla sürdü. 

Bu işkencenin ikinci gecesinde, kısım şefi bu gecenin son gecem olduğunu; önünde kalan birkaç saat boyunca iyi düşünmem gerektiğini; yukarıdan, beni öl- 


dürmek, cesedimi bir çuvala koyup Antakya dağından aşağı atmak emrini aldıklarını söyledi. Artık, çaresiz, tüm suçlamaları kabul etmeye hazır olduğumu söyledim. 

Ertesi gece bir “itirafname” imzaladım. Sonra bir doktora götürüldüm. Bu doktor vücumda hiçbir işkence izi görülmediğine dair bir rapor verdi. Bu türden raporlarla, tutukluların işkenceye uğradıkları ve itirafnameleri işkence sonucunda imzaladıkları yolundaki iddiaları çürütülüyordu. 


Daha sonra götürüldüğüm İstanbul” da bir askeri tesise kondum. Buradan da İskenderun askeri hapishanesine gönderildim. Hapishaneye gelenlerin tümü önce soyuluyor, sonra bir subayın komutuna uyarak, ellerini uzatıp avuçlarını açmak zorunda bırâkılıyorlardı. Biz böyle hazır olda dururken askerler sürekli olarak avuçlarımıza vuruyorlardı. Daha sonra yere yatırılıp biraz da böyle dövüldük. 


Bulunduğum Türkiye hapishanelerinde her gün işkence vardı. Kimsenin işkenceye götürülmediği bir gün akşama kadar aramızdan birinin alınıp götürülmesini bekledik. 5 

Tüm sendikacılardan, bu anti-demokratik durum sürdükçe Türkiye'ye yapılan askersel ve ekonomik yardımların kesilmesi için çalışmalarını rica ediyorum. 
Federal Alman Hükümeti Türkiye'ye her yü 14 milyon Mark'lık polis yardımı yapıyor. Bu yârdım Türk polisinin daha gelişkin işkence aletleriyle donanmasını sağlıyor. Her sendikacı bu türden yardımlarin kaldırılması için çalışmalıdır.” 


mı? Hayır, Hiç de değil Batı Avrupa'- nın hemen her köşesinden, aklımıza bile gelmeyen noktalardan fırlayacak ölüm füzeleri. Belki de siz bu yazıyı okurken, az ötede çocuklarmizin oynadığı çayır var ya, işte tam oradan. O yemyeşil çayırlar yanarak parçalanacak, toprak gürültü ile yarılacak ve yerin yedi kat dibinden bir atom füzesi fırlayacak. Burnunu Sovyet ülkesine yöneltecek ve. . 


Sonra? 
Sonrası yok. Sonrası ölüm! 


Ronald Reagan'ın bu uğursuz sözleri salt bir şaka mıdır? Pek sanmıyoruz. Salt bir şaka olsa, “eşek şakası olmuş” der geçerdik. 


Reagan Sovyetler Birliği ls ABD arasında patlayacak bir savaşı Tevrat ve İncil'in en liginç efsanelerin- den birine, Gog ile Magog arasındaki “Armageddon Savaşı"nabenzetmektedir. Gerek incil'e, gerekse onun ağababası Tevrat'a göre tüm İyi-Eklerin temsilcisi Gog (Reagan'a göre: ABD), insanlığı hep günaha yönelten ve yeryüzündeki tüm iblisliklerin, kötülüklerin temsilcisi Magog'a (Reagan'a göre: Sovyetler Birliği) saldıracaktır. Armageddon Savaşı denen bu zorlu ve sonuncu çatışma” da tam, iyiliklerin savunucusu Gog yenik düşecekken, işe gökten inen Tanrı el koyacak, Magog'u kahredecektir. Ve Magog yenilecek ve zincire vurulacak ve yeryüzünde bin yılhk barış dönemi başlayacaktır... 


Kutsal kitapların bu ünlü efsanesi, * son dört yılda tam beş defa Başkan Reagan'ın konuşmalarına konu oldu. 
Reagan, 1980'de bir televizyon konuşmasında, Rahip Jim Backer'e 
| “Armageddon'u görecek nesil biz 
olabiliriz” dedi. 


1 

| Armageddon, Reagan'a göre 
i dünyanın son savaşıdır. Bilime göre © dünyanın “son savaşı" bir atom sa- 
© vaşıdır. Sonra?. 

© Sonrası yoktur. Sonrası ölüm- 
© dür. 


Peki bütün bu sapık ve sapkın düşünceleri salt ihtiyar adamın, 70'lik 


CU AM VO yn NGA PM yur kurlarından oluşan nemli bannakları ile şu bildiğimiz bok böcekleri, bir atom savaşının ardından yeryüzünün tek canlıları olarak kalacaklarmış... 
Öyleyse Reagan ve çetesinin savunduğu şu “kazanılabilir bir atom savaşı"ni kimin kazanacağı da belli; 


Henüz nükleer bir savaş patlamadı. Yeryüzü henüz bir atom cehen nemine dönüşmedi, doğru. Ama'teh» 

,like kapıdadır. Saat on ikiye beş var. Emperyalist kapitalist sistemin merkezi ABD'de, can çekişen kapitalizmin sefil ömrünü uzatmak için çareyi silahlanmada, savaş kışkırtıcı" lığında, yerel savaşları alabildiğince körüklemede, burslara milyarlarca dolarlık silah satarak dev boyutlu kårlar elde etmede, topyekün bir savaşı “kazanılabilir bir savaş” diye yorumlayarak dünyayı bir kaç yüz defa yok edecek atom silahları stoklarına birkaç yüz defalık dahasını eklemek- te bulan bir çete var. Askersel sanayi kompleksi diye adlandırılan bu çete generalleriyle, bilim (!) adamlarıyla, uluslarüstü şirketleriyle ve Ronald Reagan gibi politikacılarıyla bu emperyalist imparatorlukta iktidarı elinde tutan güçtür ve yaklaşan seçimlerde mutlaka iktidarın düşürüle-Ceğlini söylemek -şimdiden ve şimdi-Wk- mümkün değildir 

Yeni tehlike kapıdadır. Saat on ikiye beş var... 


Ronald Reaganin radyo konuşması ne bir dil sürçmesidir, ne bir eşek şakasıdır, ne de bir imalat hatası, Sadece kafanın içinden geçenler yüksek sesli söylenmiştir. ğ, 

İşte bu yüzden ciddidir durum, Işte bu yüzden Reagan'ı durdurmak zorunludur. Tarih bizden (eğer bu tarihi yazacak birileri varolabilecekse) sadece Şunu soracaktır belki de: Onu, Reagan'ı, onun gibileri durdurmak için ne yaptın? 

Bugün için en önemli görevimiz bu Reagan'ı durdurmak... 

Ama geç kalmadan. Saatın on ikiye beş kaldığını hiç unutmadan. Yani henüz insanlık yok olmadan. Yani dünya, henüz bok böceklerine kalmadan. 

Yani “henüz vakit varken gülüm...” 


OE E E >>> m a 


Sayfa 6 


; Ankara'daki 1150 kontenjanlı özel kursa sadece 56 kişi katıldı 


Kesin dönüşçülerin çocukları “Türkiye'ye uyum” eğitiminde rejimle tanışıyor ve hırpalanıyor 


Türkiye'ye kesin dönüş yapan göçmen işçi çocuklarının ülkeye uyum sağlamaları amaciyla düzenlenen eğitim seminerlerinde çocuklar “rejim ile tanışıyor” se Batı Avrupa'da yıllarca edindikleri alişkanlıkların tam tersi yönde kısıtlamalara uğratılıyorlar. Çocuklardan, kız öğrencilerin kısa etek ya da şort giymemeleri, erkek öğrencilerin saçlarını kısa kesmeleri, boğucu yaz sıcağında takım elbise giyip kravat takmaları isteniyor. 

Çoğu ikinci kuşaktan çocukların oluşturduğu gurbetçilerin çok azının Türkçe bildiği gözönüne alınarak Türkçe derslerine ağırlık verildiği bildiriliyor. Ancak derme çatma yöntemlerle ve alelacele örgütlenen dersler için yeterli öğretmen bulmak mümkün olmuyor. Bu yüzden de Milli Eğitim Bakanlığı emekli öğretmenleri görevlendirme yoluna gidiyor. 
Ancak sözkonusu eğitimin özelliği ve kı- 


sa süreli olması “uzman” öğretmeni gerekli kılıyor. Nitekim Istanbul'daki bir seminer sırasında ders veren öğretmenin anlattıklarını kavraması için bir babanın Flamanca, bir başka babanın ise “Almanca"dan çocuklarına “çeviri” yaptıkları gözlendi, 

Edinilen bilgiye göre kurslarda haftada 20saat Türkçe, hergün birer saat matematik dersleri verilmesi öngörüldü. Türkiye'nin 67 ilinde birden başlatılan derslerin 14 Eylül'e kadar süreceği bildirildi. 

Ankara ve Istanbul'daki uyum kurslarının ilk günündeki izlenimler ise gencecik çocuklar için acı ve hatta korkutucu sürprizlerle başladı. Batı Avrupa'daki okullarda gerek giyim kuşamda, gerekse davranışlarında özgürlüğe alışmış olan küçücük göçmen çocuklar, karşılarında “rejimin öğretmenleri”ni ve “rejimin kuralları”nı buldular, 


Boğucu yaz sıcağındagencecik ve Batı Avrupa koşullarına alışmış göcüklârdan ceket, pantolon, kravat istenirken ülkenin “koskoca” Başbakan'ın son derece luabali kılıklarla dolaş» 


ması karikatürcülerin kalemlerine takıldı 


yönetimi 300 Belçikalı eme 


Nitekim Ankara'da Hasanoğlan Ata- türk Öğretmen Lisesi'ndeki Uyum Semineri'nin ilk gününde belki de ilk kez Istikla! Marşı'nı duyan çocukların kendi aralarında konuşmaları ve “hazırol”a geçmemeleri üzerine okul müdürü Do-Ban Taşçı kulakları sağır edecek kadar güçlü açılmış hoparlörden çocuklara seslendi: “Buradaki kursların amacı adaptasyon sağlamaktır. Saygı duruşunu, İstiklal Marşı'nı öğreteceğiz. Burada yasaklamalar yoktur, kurallar vardır” dedi. Ardından da bu “kuralları” açıkladı: 

“Yatakhanelerin dışına çıkılmayacak. 
Yollarda, parklarda gezmeyeceksiniz demiyorum ama gözetim ve denetim olacak. 
Blucinli, kravatsız öğrenciler istemiyorum, Kız öğrenciler de öğrenciye yakışır kıyafet içinde olacaklar”. 


Istanbul Kabataş Lisesi'ndeki “uyum kursunun ilk gününde ise okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve veliler, okulun hoparlörlerinden yükselen şu uya» n ile karşılandılar: 

“Öğrenciler spor meydanında toplansınlar. Burada velileri ile vedalaşacaklar. 
Küpelerini ve diğer takımlarını onlara teslim etsinler, Kılık kıyafeti düzgün olmayan öğrenciler için veliler müdürlüğe başvurarak akşam dönmek üzere izin alsınlar. Eksikliklerini tamamlasınlar, yann dersler başlayacaktır. Birazdan yemekhanede yemek verilecektir. Kız ve erkek öğrenciler aynlsınlar.” 


Henüz 67 ilin sonuçlarının elde edilememesine rağmen uyum kurslarına pek rağbet olmadığı da gözden kaçmıyor. Nitekim Ankara'da 1150 kontenjan ayrilmış bir kursa sadece 56 kişi katıldı, Istanbul Fatih ilçesindeki bir kurs ise başvuran olmadığından iptal edildi. 


nin ekmek 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


Grevci işçilerin eşleri Devlet Başkanı kraliçe Elisabeth'e dilekçe vermek üzere Buckhingahm sarayına giderken polis eşleri de “kocalarımız Thatcher'in hizmetçileri değildir” diyorlar, 


İngiltere'de grevci işçilerin eşleri Kral Sarayı'nın kapısına dayandı 


İngiltere'deki 100 bin maden işçisinin hükümetin 20 bin işyerini yoketme girişimine karşı sürdükleri grev, altıncıayına girdi. Maden İşçileri Sendikası (NUM), geçtiğimiz hafta yaptığı delege konferansında grevi sürdürme karan aldı. 200 
delege Devlet Kömür İşletmeleri'nin yaptığı son uzlaşma önerisine red oyu kullandı. Işletme, kapatmayı planladığı 
20 kömür ocağından yalnız 5'i hakkında 
“yeni düzenlemeler” getirmeyi önermiş» ti. 

Meden işçileri eşlerinin kurdukları komite ve sendikanın çağrısıyla 11 Ağustos günü Londra'da yapılan yürüyüşe 20 bin kişi katıldı, İngiltere'nin tüm bölgelerinden Londra'ya gelen 10 bin kadının, NUM Başkanı'nın eşi Ann Scargill'in başkanlığında oluşturduğu bir delegasyon Kraliyet Sarayı'nın kapısına dayandı. 
Kraliçe Elisabeth'e dilekçe veren maden işçilerinin eşleri, kendisinden, ocakları kapatma kararını geri alması yönünde hükümete baskı yapmasını istediler, 


Diğer yandan hükümetin maden işçilerine saldınları, grevcilerin Üzerine po- 


rasıyla oynuyor 


lis sürmek, sendikaya hukuksal Kılıflarla para cezaları kesmek, mallarına el koydurmak gibi çeşitli biçimlerde sürüyor, Grevin başladığı Mart ayından bu yana tutuklanan grevci işçi sayısı 4 bini buldu. Geçtiğimiz günlerde Nottingshamshire'da işçilere saldıran polis, önce ocaklara girmeleri için zorladığı 100 işçiyi daha sonra tutukladı. “Grevel bir işçiyi aramak için” bir bölük polis Galler'de bir köyü bastı, Polisin maden işçilerinirf greviyle ilgili baskın ve saldırı operasyonları için bugüne kadar 700 milyon Sterlin'lik harcama yapıldığı bildiriliyor. 


Güneybatı Ingiltere'deki iki ulaşım firması İse, maden işçileri sendikası hakkında “çelik işletmelerine kömür sevkiyatını engellediği” gerekçesiyle dava açtı, Mahkeme, sendikanın Galler bölge şubesini 200 bin Mark'lık para cezasına çarptırarak mallarına el konması kararı» nı aldı, Bunun üzerine grevci işçilet dika binası önünde bir insan ağı oluştutarak kolluk güçlerinin içeriye girmesini engellediler. Sözkonu mahkemenin aldı- 
&ı kararlar, Thatcher'in 1981 yılında çi karttığı sendika düşmanı yasalara 

Bu yasalarla örneğin 


Bir freze tezgahı nasıl “askeri sır” oldu ? 


A. DERİN 


Reagan yönetiminin savaş kışkırtıcısı tutumu her gün yeni dramatik olaylara neden oluyor. ABD emparyalizminin dünya çapında gerginlik yaratmayı amaçlayan politikasi en beklenmedik yerde ciddi sorunlar yaratabiliyor. 

Belçika'nın Andenne şehrindeki Pögard firmasına ait fabrikada çalışan 300'e yakın emekçinin başına gelenler gerginlik politikasının ne gibi sonuçlar yaratabileceğinin güzel bir örneği. 

Pögard şirketi hassas aletler yapımında uzmanlaşmış, modern teknolojiye uygun Üretim yapan bir girişim. Ekonomik kriz sonucu fabrikaların teker teker kapandığı, endüstrinin tam bir yıkım içine girdiği, Belçika'nın Wallon bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeyi başaran şirketlerden biri, Ancak Pögard şirketinin bu başansı kolay olmamış, Üretilen alet ve makinalara alici bulmakta bazi zorluklarla karşılaşılmış; ama sonunda aranılan müşteri bulunmuş: Sovyetler Birliği. Modern bir freze ve perdah makinasını tam 
102 milyon Belçika Frank'ı karşılığı satın almış bir 
Sovyet firması, Ayrıca Pögard şirketi bu ülkeden yaklaşık 1 milyar Belçika Frank'ı tutarında sipariş almış. 

Pögard şirketinin bir diğer özelliği de Ortak Pazar ülkeleri yöneticilerinin demeçlerinde tekrarlayageldikleri “farklı ülkerdeki Avrupalı şirketlerin modern teknoloji alanında işbirliği yapmalarının” da güzel bir örneği: Pégard, Voith adli bir Alman firmasının katılımıyla üretimde bulunuyor. 

Ne var ki Pâgard'ın ömrü pek uzun görünmüyor. 
102 milyonluk modem freze makinesi Sovyetler Birliği'ne gönderilmek üzere, Anvers limanından tam gemiye yüklenecekken, Belçika Hükümeti, Pögard şirketinin aylarca önce yaptığı ihracat lisansı istemi- ni cevapsız bırakmış ve gerekçe olarakta satılan getecin askeri amaçlarla kullanılabileceğini öne sürmüş. 
Oysa alıcı firmanın orduyla bir İlgisi yok. Ayrıca șirket anlaşma imzalamadan önce Belçika resmi makamlarından kendisine yeşil ışık yakılmış. Lisans başvurusunun yapıldığı tarih ise: Temmuz 1982 L. 

Durum bu iken Belçika Hükümeti'nin, Pâgard şirketini iflasa, 300'e yakın emekçiyi de işsizliğe mahkum eden, bu tutum değişikliği nereden kaynaklanmakta? r 

15 iemmuz tarihli Le Monde gazetesi incelendiğinde yukandaki soruya bir cevap bulmak olanaklı duruma geliyor. O günkü Le Monde'da çıkan bir haber de, bir hafta önce Paris'te toplanan-izlanda dişında Tüm NATO ülkeleriyle, Japonya'dan oluşan -COCOM'un (Ihracat Kontrollerini Koordinasyon (Komitesi) sosyalist ülkelere satılacak modern teknolojiyle donatılmış araçlar için yeni bir kısıtlamalar listesi kabul ettiği söylenmekte. Ne garip bir rastlantı 


ki Pögard olayının su yüzüne çıkması da tam bu siralarda... 

1950 yıllarında Paris'te soğuk savaş mantığıyla 
kurulan bu komitenin ana amacı sosyalist ülkeleri ekonomik ve teknolojik abluka altına almak. Yumuşama havasının sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında-Ki ilişkilere hakim olduğu yıllarda, bu komitenin, kiş Uykusuna yatmakla birlikte, varlığını koruduğunu gőrüyoruz. Reagan yönetimi gerginlik politikasına dönünce de bu kuruluş tekrar alana sürülüvermiş. Ancak bu kez COCOM, ABD'nin Avrupa üzerinde -askeri ve politik sultanın yanısıra- kurmak istediği ekonomik ve teknolojik hegemonyanın da önemli bir aracı olma rolünü yükümlenmiş görünüyor. Bu komite sosyalist ülkelerle Batı Avrupa ülkeleri ari ti ve teknoloji alişverişini kösteklerken ABD tekellerinin yeni teknoloji alanında Avrupa'da yürütegeldikleri yayılma politikası yukanda söyleneni doğrular nitelikte. 

Reagan yönetimi bu amaçlarına ulaşmak İçin elin- deki tüm silahları kullanma niyetinde görünüyor. Bir yandan -“COCOM'u da aşarak- Avrupa'daki ABD șirketleri aracılığıyla bu ülkede yürürlüğe koyduğu sosyalist ülkelere dönük ticaret yasaklarını, Avrupa'da da uygulatmayı planlarken öte yandan kamuoyunu etkilemek için elinden geleni yapıyor. CIA'n Romanya'- dan transfer ettiği Pacepa'nin 4 yıl Hekledikten sonra tam COCOM toplantısının arifesinde sosyalist ük kelere Batı'dan yapılan teknoloji transferleri konusunda bir basın toplantısı yapması bir rastlantı olmasa gerek. 


Işte böyle uğursuz bir kumpasın kurbanı olmak tehlikesiyle karşı karşıya Pégard emekçileri. Önemli miktarda sipariş ve çok iyi bir gelecek vaad eden bir pazarı kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan işletme, zor duruma düşmüş durumda. Alman Voith şirketi durumun kötüleşmesi karşısında ortaklıktan çekilmeye karar vermiş. Bu durumda da Pögerd yöneticilerinin önünde kalan tek seçenek: Konkordato istemek. Şirketin bu konudaki başvurusunu yakında ticaret mahkemesi karara bağlayacak 

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Pögard emekçileri savaşmağa kararlılar. Bu mücadelelerinde yalmz da değiller. Sendikalar, Komünist ve Sosyalist Partileri ilerici, demokratik kamuoyu emekçilerin yanında yer almış durumda. Ayrıca bulundukları bölgenin tüm politik güçleri de kendilerini desteklemekte. 

Andenne Belediyesi de tüm gücüyle işçilerin yanında saf tutmaktan kaçınmamakta, Belediye 21 Temmuz'da Belçika Ulusal Bayramı nedeniyle yapılacak şenlikleri iptal edip, bu günü resmi yas günü ilan etmeğe kadar vardırdı kararlılığını. 

Temmuz ayı içinde gerek Pögard fabrikası amekçilerinin mücadelesi, gerekse Belçika İlerici kamuoyu- 


nun duyarlılığı Ağustos başında hükümeti tekrar bu konuyu ele almağa zorladı. Daha önce Senato'da yaptığı bir konuşmada freze mekinasının Sovyetler Birliği'nce askeri amaçlarla kullanılacağına dair elinde kanıtlar olduğunu söyleyen, ancak bu kanıtları kamuoyuna açıklamaktan kaçınan Dış Ilişkiler Bakani Tindemans yeterince inandıncı olamamış ki makinanın satışının askeri açıdan sakınca oluşturmadığı kanisi hükümet içinde ağır basmağa başladı. Kesin bir karara varmak için freze makinasının Belçikalı uzmanlarca incelenmesine karar verildi. Uzmanların raporu kesin: Makina askeri açıdan bir sakınca göstermemekte, Ayrıca makinanın yapımında yeni teknolojik buluşlardan yararlanılmış olmasına rağmen bunlar “ilimsel sır” niteliğinde değil. Sovyetler Birliği'nin elinde bu ve buna benzer makinalar zaten var ve diğer kapitalist ülkeler bu tip gereçleri sosyalist ülkelere satmakta bir sakınca görmemekteler... 


Bu durumda Belçika kamuoyunun önemli bir bölümü hükümetin Ihracat lisansı istemine cevap vermek için saptadığı son gün olan 8 Ağustos'un arefesinde, cevabın olumlu olacağına inanmaktaydı. Ama ne var ki kapitalist dünyanın “Büyük Ağabeyi” ABD de elinde sopası, durumu yakından izlemekteydi. 


Belçika Hükümeti'nin kararı açıklandığında çok kimse şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı: Askeri açıdan hiçbir değeri olmadığı bağımsız uzmanlarca saptanmiş ve hükümetin kendisince de kabul edilmiş olan freze makinası Belçika Ordusu'nca satın alınmaktaydı. Bu iş için bütçeden 60 milyon Frenk ayrılıyor, satış fiyatı ile bu tutar arasındaki 42 milyonluk farkı ödemeyi isr ABD Savunma Bakanlığı üstleniyordu. 


Pögard olayı henüz bitmiş değil. Belçika Genel-iş Federasyonu (FGTB), Sosyalist ve Komünist Partileri hükümetin kararını protesto etmekteler. işletmedeki emekçilerin göstereceği tepki de ilerici kamuoyunda İlgiyle beklenmekte. Basın bu kararın ABD'nin Belçika Hükümeti Üzereine yaptığı baskıların bir sonucu ol duğunu yazmakta. Bazı yorumcular hükümetin teslimiyetçi tutumunu eleştirirken, Belçikalı bakanların 


yakınmaktalar, En anlamlı tepki ise Adenne Belediye Başkanı'nın ki: “Brüksel'de ABD elçiliği varken bu ülkenin politikasının sadık bir uygulayıcısı olmaktan başka bir işlevi olmayan Belçika Dışişleri Bakanlığı'na gerek olmadığını” söylüyor ve bu bakanlığın toptan feshedilmesini öneriyor!.. 


hakkı 

lanmış, grev gözcülüğü yalnız ilgili fabrikanın önüyle sınırlandırılmıştı. Ancak bu son grevde maden işçileri sadece ocakların önünde grev gözcülüğü yapmayıp, limanlarda, demiryollarında, çelik işletmeleri ve santrallerde kömür sevkiyatını engelleyerek eylemlerini genişletmişlerdi. Yasaya ve “yasağa” rağmen Thatcher Hükümetiçoğu devleteait olan bu işletmelerdeki blokajlara hukuki müdahalede bulunma cesarelini gösterememişti. Sonuçta bu müdahaleyi iki özel firma üstlendi. 


Tüm bu baskı ve saldırılara karşın grevci işçilerdeki kararlılıkla birlikte ulusal ve uluslararası çapta dayanışma hareketi de büyüyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin 9 sendikası NUM'la dayanışma eylemleri yapacağını ilan etti. Demiryolları işçileri 12 Eylül günü tüm ülkede birgün" lük dayanışma grevi yapacaklar, Grevdeki işçilerin aileleriyle maddi dayanışma için tüm Avrupa'da açılan kampanyaya ise 1G-Metall Sendikası da katıldı, Maintal'daki Honeywell firması işçileri, 2 bin Mark'lık bağışın yanında gönderdikleri mesajda, kendilerinin de yakın dönemde 
35 saatlik hafta için savaşım verdiklerini 
o yüzden dayanışmanın ne anlama geldiğini iyi bildiklerini belirtiler. 


Ingiltere gerici basını, grevci işçilerin artık dayanışma gücünün olmadığından, özellikle genç işçilerin “işbaşı” yaptıklarından sözederken gerçekte grev kiriciların sayısının bir elin parmakları kadar az olduğu, 1926'daki, 1969”daki ve 1973'- deki büyük grevleri yaşamamış, deneyimsiz geriç işçilerin ise büyük bir disiplin ve kararlılıkla savaşım verdikleri bildiriliyor. 

Bu arada ülkenin polis sendikasının yöneticileri ile polis aileleri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Margret Thatcher Hükümeti'nin anti-demokratik uygulama» larına karşı çıktılar. Gerek polis sendikası yöneticileri gerekse polis aileleri “polis memurlar Thatcher'in özel hizmetçileri değillerdir” dendi. Bilindiği gibi grevci maden işçilerinin üstüne Batı Avrupa'nın hiç bir ülkesinde görülmemiş sayıda kalabalık polis birlikleri sevkedildi ve gitgide bir “polis ordusu”ndan sözedilir hale geldi. Grevci işçilere yumuşak davrandığı * gerekçesi ile bazı polis memurları işten çıkanldı. Galler yöresinde dolaşan ancak resmen yalanlanan söylentilere göre babası ve iki ağabeyi grevci işçiler arasında bulunañ bir polis memuru da intihar etti, 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 
Genç işsizlerle ilgili sosyal veriler, Ekonomi Bakanı'na göre: Ideolojik amaçlı 


Federal Almanya'da 382 bin genç meslek eğitimi olanağından yoksun 


© Federal Almanya'da Federal Istatistik Dairesi nüfusun azaldığını 2000 yılına doğru Federal Almanya'nın nüfusunun S0 milyona doğru azalacağım belirtirken, Ekonomi Bakanı Bangemann, meslek eğitimi görülecek işyeri açığını açıklamak için, tıkanıklığın nüfus artışından kaynaklandığı ileri sürüldü. Federal Hükümet ise sorunun çözümü yönünde bir girişim düşünmediğini resmen açıkladı. 


Federal Almanya'daki her üç gençten biri, 1 Eylül'de başlayacak olan yeni öğrenim yılına meslek eğitimi görebileceği bir işyerinden yoksun giriyor. Federal Çahşma Dairesi'nin (Bundesanstalt für Arbeit) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Arbeitsamilar'a mesleki eğitim için başvuran genç sayısı 251 bin. Arbeitsamtlar ise yalnız 50 bin 600 yeri gösterebiliyor, Alman Sendikalar Birliği (DGB)'de bu yıl meslek eğitimi yeri bulamayacak gençlerin sayısının 250 bini bulacağını hesaplıyor. Eğitim yeri bulamayan gençlerin üçte ikisini genç kızlar oluşturuyor. 

Bilindiği gibi “meslek eğitimi için yeni işyerleri yaratmak”, hükümet partilerinin seçim propagandalarında başköşeyi işgal etmiş, Başbakan Kohl getiçlere bir yıl içinde “70 bin yeni işyeri” vandetmişti. 
CDU/CSU-FDP Hükümeti'nin kemerleri sıkma politikası, hükümet kurulduğun- dan bu yana sosyal harcamalarda yapılan amansız kısıntılar; ayrıca büyük firmaların aşırı kar hırsıyla meslek eğitimi için öngörülen işyerlerinin sayısını azaltip bunun yerine gitgide yalnız kalifiye işçileri çalıştırmaya yönelmeleri sonucu, örneğin sadece son bir yılda sözkonusu işyerlerinden 20 bini daha yokedildi. 

Bugün mesleki eğitim, dolayısıyla güvenlikli bir gelecekten yoksun bırakılan gençlerin sayısının 200 bini aşmasındaki peş hükümetin tekellerden yana politikasıyla mesleki eğitim için yeni iş- 


“Baden Württemberg ve Hessen eyaletlerindeki metal grevlerinin hemen ardından bu kez de gençler alanlara çıktılar ve çıraklık eğitimi görebilecekleri bir işyeri için işverenlerin, resmi kuruluşla- 


yeri açma konusunda firmalara hiçbir zorunluluk getirmeyip onları “kendi hallerine” bırakması, Bugün işletmelerin yansından çoğunun (yaklaşık 90 bini) işyerlerini gençlere meslek eğitimi için tamamen kapalı tuttuğu, varolan işyerlerinin de sayılarında azaltmaya gittiği bildiriliyor, 

Tüm bunların sonucu olarak İşsiz ve meslek eğitiminden yoksun kalan gençlerin sayısı toplam 382 bini buldu. Işsiz sayısıyla birlikte Arbeitsamt yardımların- dan yararlanamayanların sayısının da artmasıyla, gençlerin yüzde 48'i geçtiğimiz yıl ne işsizlik parası, ne de işsizlik yardımı alabildi. Sosyal yardım alan gençlerin sayısı ise 60'lı yıllardan bu yana 4 kat artarak 200 bine yükseldi. 


Sayfa 7 


İvnosAlt sind Arbeilele 


la K 


nn ve egemen politik güçlerin kapısına dayandılar. Eylemler ksa sürede tüm Federal Almanya yı kapsadı ve halen de genişleyerek sürmekte 


Hükümet ve işverenler son günlerde yaptıkları açıklamalarla. işsiz ve meslek eğitiminden yoksun olan yüzbinlerce gençle ilgili hiçbir önlem almaya niyetleri olmadığını bir kez daha gösterdiler. Hükümet, yakın dönemde hiçbir girişimde bulunmayacağını açıklarken, yeni Ekonomi Bakanı FDP") Bangemann, varolan meslek eğitimi işyerlerinin ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olmasını “artan nüfusa” bağladı. İşverenler Birliği Başkanı Esser ise DGB'nin işsiz gençlerle ilgili sayısal verilerinin arkasında “ideolojik nedenlerin yattığını” söyledi. 

Sendikaların, gençlik örgütlerinin ve muhalefet partilerinin, gençler arasındaki işsizliğin önünün alınması, yeni meslek eğitimi için işyerleri açılması ve varolan- 


lann korunması için alınmasını istedikleri acil önlemler şunlar 

© Yeni çıraklık eğitimi işyerleri için 2 
milyar Mark ayrılması; Federal Çalışma Dairesi'nin geçtiğimiz yıl yapılan çeşitli kesintiler yoluyla “tasarruf ettiği” 1 milyar Mark'ın bu alana yatırılması. 

© Henüz Arbeitsamt yardımlarına hak kazanmamış olan işsiz gençler için asgari bir maddi güvence sağlanması 

© Federal Çalışma Dairesi'nin getirdiği kısıtlamaları iptal etmesi 

© Federal Çalışma Dairesi'nin, işyerle rini gençlerin meslek eğitimine ayırmaları için işyerleri zorunlu tutması, 

© Otomasyon ve rasyonalizasyonla bir likte ortaya çıkan yeni meslekler için fbrika ve bürolarda eğitim yerleri açılması 


İsveç'te göçmen örgütlerine devletin daha fazla yardım yapması isteniyor 


© Göçmen Politikası Araştırma Komisyonu göçmenler için İş ve eğiüm alanlarında yapılan yatırımlarda bireylerin özel konumlarının gözönüne alınmasını önerirken, Kültür Danışmanlığı'ndaki göçmen temsilci sayısının artırma sını ve göçmen örgütlerinin yöresel radyo yayınlarına yardım edilmesini istiyor. 


Isveç'in gelecekte izleyeceği göçmen ve azınlık politikasıyla ilgili olarak çalışmalar yapan Göçmen Politikası Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu Göçmenler Bakanlığı'na verdi, Komisyon raporunda yeralan öneriler göçmelerin ve göçmen Örgütlerinin varolan haklarının daha da geliştirilmesini içeriyor. Komisyon İsveç'in göçmenlerin dernek ve kültür etkinliklerine yapılan yardımlari artırmasını önerirken, göçmenlere yardımcı olmak amacıyla iş ve eğitim alanında yapılan yatırımlarda eşgüdüm sağlanması ve bireylerin özel konumlarının gözönüne alınmasını istiyor, 

Komisyon, ülke çapında etkinlik gösteren göçmen örgütlerine yapılan yardımın artırılmasını, en az 1500 0- yesi bulunan örgütlerin yardıma hak kazanmasını, daha küçük örgütlerin ise yapılacak araştırmalara göre ckonomik destek almasını Öneriyor. 


Öneriye göre toplam 45 milyon 


FDP sözcüsü Burkhart, 


Zimmermann’ın tutumunun bir “koalisyon sorunu”na yol aç 


leceğini belirtti 


Zimmermann'ın Yabancılar Tasarısına FDP de, SP'li eyaletler de yanaşmıyor 


Sonbahar'da Federal Hükümete, oradan da Federal Parlamento'ya gelecek olan Yabancılar Yasası Tasarısı ile ilgili tartışmalar son günlerde birden yoğunluk kazandı. Federal İçişleri Bakanı Zimmermann'ın Bild gazetesine verdiği demeçteki yeni açıklamaları s0- runu birden bir “koalisyon sorunu”na dönüştürüldü. FDP, “Zimmermann Tasansina karşı olduğunu yetkili politikacıların ardarda verdikleri demeçlerle bir kez daha vurgularken, eyalet hükümetlerinden SPD'lilerin yönetiminde olanlarıdaadeta Federal Hükümet'eyabancı- en i konusunda “baş kaldırdı-Zimmermann, Bild'e verdiği demeçte kendisinin hazırlattığı ve savunduğu yeni Yabancılar Yasa Tasarısı'nda öteden beri bilinen eğilimlerine “ek olarak”, Almanlarla evlenerek bu ülkede oturma ve çalışma hakkı elde etmek isteyen yabancıların engellenmesi için yeni yasal önlemler getirileceğini açıkladı. Zimmermann ayrıca, öldürücü ve yaralayıcı aletlerin kullanıldığı kavgalara “karışmış” olan yabancılarla, uyuşturucu kullanmak ya da satmaktan “sanık” yabancıların “mahkeme önüne çıkarılmaksızın” sınır dışı edilmelerine olanak taninaca-Banı da açıklamalarına ekledi. 

Zimmermann'ın yabancılar politikasına ilişkin görüşlerini ağırlaştırarak savunmakla devam etmesi ve Federal Hükümet'i bir oldu biti ile karşı karşıya bırakmayı amaçlayan siyasal amaçlı manevraları koalisyon ortağı Hür Demokratlar'ın (FDP) tepkisine yol açtı. Nitekim FDP'nin önde gelen politikacıların- dan, eski koalisyonun İçişleri Bakanı Gerhard Baum, Osnabrücker Zeitung gazelesine verdiği bir özel demeçte, partisinin bu tasarıyı desteklemeyeceğini kesin bir dille ve resmi bir üslupla yineledi. Baum bu konuda oldükça açık konuştu ve şöyle dedi: 

“Hür Demokratlar kabinede, Zimmermann'ın planlarını onaylamayacaklar. 
Bunu koalisyon ortaklarımız da biliyor. 
Biz insancıl bir yabancılar politikasından 


Fotoğraf sanatçısı Mehmet Ünal'ın yukarıdaki foto-montajı parçalanan aileleri kanu almış ve Zimmermann'a iyi bir yanıt oluşturuyor 


yanayız ve sorunları yabancıların sirin- dan çözmek niyetinde değiliz. üstelik gözardı edilmemelidir ki aileyi birleştirme önlemlerindeki şimdiki olanaklara rağmen Ülkemizde yaşayan yabancı ailelerin sayısı azalmakt: g 


bir başka FDP'li ponukacı ise daha ua sert konuştu, FDP'li Burkhard Hirsch “Başbakan Kohl, Zimmermann'ı susturmalıdır” dedi ve “Kiliselerin, çeşitli gençlik örgütlerinin ve sosyal kuruluşların da 


yanımızda yer almalarından sevinç duyduğumuz böylesi İnsancıl bir konuda bizim ödün vermemiz sözkonusu değildir” diye ekledi. Hirsch'in, Demokrütların parlamento Sözcüsü olması, bu açıklama- nın önemini daha da arttırdı, Burkhard Hirsch demecinde “olay, bir koalisyon Sorsan  dönüştürülmeden Başbakan Kohl'ün el koymasını” istemesi de FDP’- nin konuyu bir koalisyon sorunu haline dönüştürebileceğinin kanıtı olarak degerlendiriliyor. 


Öte yandan SPD'li politikacıların yönetiminde ağırlık taşıdıkları eyaletler de, daha şimdiden Zimmermanın'ın tam tersi yönde kararnameler çıkararak, yabanclarla ilgili görece olumlu uygulamalara yöneliyorlar. 

Hessen eyaletinde eyalet İçişleri Bakanı Winterstein'in ünlü Hessen Kararları'nın hemen ardından Kuzey Ren Westfalen eyaletinde de Hessen Kararları paralelinde bir yabancılar kararnamesi hazırlıklarının yürütüldüğü açıklandı, Ünlü SPD'li politikacı Kosehnik'in Başbakanı olduğu eyalet-keni Bremen'de ise yabancılara yerel seçimlerde oy hakkı tanıması yönünde kimi hazırlıklar sürdürülüyor. 

Eyalet hükümetlerinin Zimmermann tasarısına daha şimdiden böyle karşı çık» maları, Federal Almanya'da “Eyaletler Federal Hükümet'e başkaldırdı” biçimin de yorumlara yolaçtı 

Nitekim Hessen Kararları'ndan duyduğu hoşnutsuzluğu belirtmekle yetinmeyen İçişleri Bakanı Zimmermann, Hessen İçişleri Bakanı Winterstein'a bir mektup göndererek, onu Federal yasala n ihlal etmekle suçladı. Zimmermann, daha sonra Winterstein'dan sert bir ya» mit alacağı bu mektupta özetle şöylededi: 

“Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Winterstein, Federal Hükümet'in, Eyalet Hilkümetleriyle danışarak çıkardığı yabancılara ilişkin yasayı, İşçi çocuklarının Federal Almanya'ya (Hessen'e) geliş yaş sını» nni 16'dan 18'e çıkarmakla ihla) etmiştir” dedi. 

Winterstein ise bu mektubu “Hessen Eyaleti'nin yabancı işçi aileleri için sağladığı yeni haklar, Yabancılar Yasası'nın eyalet hükümetlerine verdiği yetkiler çerçevesinde alınmıştır” diye yanıtladı, Winterstein, Yabancılar Yasası'nı olumsuz yönde değiştiren ya da kararnamelerle ağırlaştırılan eyalet hükümetlerini (Bayern'i kastediyor) Zimmermann'ın herhangi bir “ihlal itirazı” yönelimesine de dikkati çekerek, Federal İçişleri Bakanım önyargılı olmakla eleştirdi 


ri b ESA ge ami 


Kron olan yardım 7,5 milyon Kron'a “ yükseltilmeli. 

Komisyonun önerileri arasında göçmenlerin kültürel etkinliklerine yapılan ekonomik yardımların artırılması da yer alıyor. Öneriye göre Kültür Danışmanlığı'nın olanakları artırılmalı ve olağan ödeneklerin kapsamına girmeyen kültür etkinliklerine yardımcı olmak üzere özel bir ödenek ayrılmalıdır, ayrıca bu kuruluşun değişik organlarındaki göçmen temsilci sayısı artırılarak, yardımlarin dağılımı Konusunda göçmenlere daha geniş söz hakkı ve yet- ki verilmelidir. 

Komisyon, haber ve bilgi edinme konusunda başka bir kanalı olmayan, dil gruplarına yönelik yöresel radyo yayınları için, göçmen örgütlerine yardımda bulunma olanaklarının artırılmasını isterken, göçmen gazete ve dergilerine yapılan ekonomik yardımların artırılmasını, içerik konusunda İsveç gazeteleri için geçerli olan özgürlüğün tanınmasını önermektedir. 


Dönüş primi 
Danimarka'da da gündeme geldi 


8 Danimarka'daki önlemlerden öncelikle Türkiyeli işçilerin etkileneceği bildiriliyor. Yasa teklifi parlamento- dan aynen geçerse prim 25 bin Kron (7.300 DM) olacak. 

Federal Almanya ve Fransa'dan sonra r göçmen işçiler için bugüne kadar görece iyi koşulların varolduğu Danimarka'da da göçmen işçilerle ilgili olarak “Dönüşü Teşvik Primi” uygulaması Muhafazakar Parti tarafından gündeme getirildi. Son yıllarda işsizlik oranının hızla arttığı Danimarka'da, Muhafazakar Parti böyle bir yasa teklifini yabancı işçilerin sayısının azaltılabilmesi için verdiklerini ve bu uygulamanın zorunlu olduğunu önçsürdü. 
Danimarka basını habere geniş yer verirken, konu siyasal çevrelerde de tartışılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde mecliste ele alınması beklenen teklifin yasalaşması halinde, bundan öncelikle Türkiyeli işçilerin etkileneceği belirtiliyor. Yasa teklifine göre, geri dönüş yapa» cak işçiye 25 bin Kron (7.300 DM) dönüş primi ödenecek, 


Sayfa 8 


SANAT/KÜLTÜR 


Çağımızın sanat ve kültür yaşamında çarpışan iki akım 


Emperyalizmin sömürü ve savaş “kültür”üne karşı emekçilerin barış ve demokrasi kültürü 


Televizyonu, videosu, milyonlarca baskı yapan gazete, dergi ve kitapları ve dev teknik olanaklarıyla kitle haberleşme araçlan (Mass Media) toplumları ve insanlan bilinçlendirmede, onların bilinçlerini etkilemede çağımızın en güçlü silahları arasında sayılıyor. Kültürel değerler ve ürünler, yığınlara bu araçların süzgecin- den aktarılıyor. Bugün emperyalist ülkelerde ve dünyanın emperyalizmin etki alanında kalan bölgelerinde, televizyon dizisi “Dallas”ın “Jr."ını veya “Su Ellen”ini amcaoğlunu, teyze kızını tanırcasına tanimayan hemen hemen yok. Erzurum'un bir kasabasındaki nine “Bu gece televizyonda CEAR'giller var". derken Federal Almanya'daki “Oma'(büyük anne)” Dallas'ın “anme”sinin oğullarından çektikleri- ne üzülüyor. Dallas televizyon dizisi sadece bir simge ve bir örnekten ibaret, Emperyalizmin dev teknik ve parasal olanaklarına dayanan ve tümüyle emperyalist tekellerin güdümündeki kitle haberleşme araçları, dünyanın büyük bir bölümüne, milyarlara, emperyalizmin ürünü olan bir “sözde kültür” kusuyor. İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinin süzülmüş kültür mirasının sadece biçimlerini alan ama onun emperyalizmin ve tekeller çağındaki çarpıtılması, yozlaştırılması ve emperyalist saldırgan çıkarlar uğruna kullanılması olan bu sözde kültür ve kültürün çerçevesi içinde kalan sanat-edebiyat, kimi zaman açık ve kaba biçimde kimi zaman- sa çok daba üstü örtük, ince, sinsi biçimde, sömürünün, savaşın ve faşizm özlemlerinin sözcülüğünü yapıyor. 

Günümüzde, Batı dünyasında yazılı sanatlarda Hitler döneminin aklanması yönündeki ürünlerin fazlalaşması; “Superman” kültürünün milyonlarca baskılı çizgi romanlardan, çocuk oyuncaklarına doğru gelişmesi; kurgu bilim (Science fiction) ürünlerinin (emperyalist kaynaklı olanlarının) kâpitalizmin ve asıl ABD'nin 


İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinin süzülmüş kültür mirasından sadece biçimleri alan, onu emperyalist saldırgan çıkarlar uğruna kullanmayı amaçlayan sözde kültür ve bu çerçevedeki sanatedebiyat çoğunca üstü örtük, ince ve sinsice sömürünün, savaşın ve faşizm özlemlerinin sözcülüğünü yapıyor 


Amerika'da 1950'lerden bu yana bir durgunluk dönemine girdiğinin genel kanı olarak paylaşılması emperyalist kültür ve sanatın günümüzdeki yönelimlerini olduğu kadar çıkmazını da gösteriyor. 

Buna karşılık, günümüzde, sadece sosyalist dünyada değil kapitalist dünyada da işçi sınıfına, demokratik geleneklere, emekçi yığınlara dayanan, köklerini ondan alan ama çağımızın yeni sorun ve gelişmeleriyle beslenen yeni bir kültür-âânat çerçevesinin doğup gelişmekte olduğu da görülüyor, 

Gelişigüzel örnekler verecek olursak, “politik sinemanın günümüzde gerçek bir patlama yaptığı, sanatsal kaygılar olanlar kadar ticari yönü ağır batan film şenlikleri ve yarışmalarında son yıllarda toplumsalpolitik temaları işleyen filmlerin hep ön sıralarda geldikleri gözlenirkenhenüz ana eğilim olmamakla birlikte- geniş yığınlara seslenen şarkı-müzik türünde alışılagelmiş sığı aşk hikâyesi kalıplarını zorlayan, toplum içindeki insanın sevinç ve acılarını, barış ve özgürlük özlemleri- ni dile getiren sanatçılar ve ürünler, aynca demokratik. lerin başkaldırı ge- 


kalik grisek : 
leneklerinin ürünü olan folklorik müzik 


kendin kabul ettiriyor. Kabul ettirmekle de kalmayıp, “iş yapmaya” başlıyor. Son on yıldır, edebiyat alanında Latin Ameri- 
«ka'dan, Afrika'dan, Uzak Doğu'dan, ezilen halkların bağrından çıkan sesler kapitalist Batı'nın “bunalım” edebiyatını bastırmaya başlarken, barış ve demokrasi temalarının veya işçi sınıfının, ezilen halkların dünya görüşlerinin yansıdığı yapıtların dünya çapında/önem kazandıklarına, bu türden kimi yapıtların “Best-Seller (en çok satan) olduklarına şahit olunuyor. Kadın hareketi -henüz sınıfsal konumlardan bakamayan feminist akımların ağırlığında da olsa ve salt cinsel özgürlük temaları ağırlık kazansa da- sanatla, edebiyatta kapitalist toplumun kadını çifte baskı ve sömürü altında tutan mekanizmasını isyanı dile getiren ve ana hatlarıyla demokratik çizgide yer alan ürünler vermeyi sürdürüyor. 

Kısaca, tekellerin tüm denetim ve ağırlıklarına rağmen, bu ağı yer yer parçalayarak, çağımızın baski ve sömürüye karşı barışçı, demokratik, insancıl ve toplumcu kültürü,emperyalizmin sözde kültürü- ne artık baş kaldırıyor. Savaş ve sömürü güçlerinin tehlikeli bir gidişe soktukları, bir ölüm kalım sorunuyla karşı karşıya getirdikleri, insanlığın binlerce, yüzbinlerce yıllık gerçek kültür değer ve temelleri- ni emperyalizmin ömrünü uzatmak uğruna tahrip etmeye çalıştıkları dünyamızda, banş ve demokrasi güçlerinin, işçi sınıfi ve emekçi halkların gerçek kültür ve sanatı, son derece güç ve zorlu biçimde de olsa varlığını duyuruyor; bununla kalmayıp geleceğe adaylığını koyuyor. 

Günümüzde kültür ve sanat adamının uğraşına bu sorumluluk noktasından bakması, onun “sanatçi sorumluluğu”nun ve geleceğin dünyasının kuruluşundaki sorumluluk payının olduğu kadar kendi kişi-Ye e S 

yor. 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


“Sanatçılar Barış İçin” şenliği 
9 Eylül'de Dortmund'da 


Federal Almanya barış hareketinde önemli yeri olan Krefeld Girişimi'nin dördüncü forumu çerçevesinde yeralan “Sanatçılar Barış İçin” festivali 9 Eylül günü Dortmund'da Wesfalenhalle'de yapılacak. Toplantının çağrısı 300'den fazla sanalçı ve yazar tarafindan imzalandı; belgisi ise Krefeld girişiminin de belgisi olan “Atom ölümü hepimizi tehdit ediyor Avrupa ya atom roketleri yerleştirilmesine hayir”. Sadece Federal Almanya'dan değil dokuz ülkeden yüzlerce sanatçının katılacağı toplantının çağrısında “En büyük tehlike hiçbirşey yapamayacağımızı düşünmektir” deniyor. Şili, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Irlanda, Hollanda, Avusturya, Türkiye, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ünlü sanatçılar ve topluluklar arasında Batı Berlin Işçi Korosu, Cem Karaca da yer alıyor. Işçi korolan arasında Bremen, Essen, Recklinghausen sendika koroları da var. Şenlik boyunca şarkı, halk türküsü, rock müzik, caz, klasik müzik, resim, çocuk tiyatrosu, kabare, tiyatro oyunları, şiir, pandomim dallarında etkinlikler sergilenecek. Saat 13'de başlayacak olan “Sanatçılar Bans İçin” toplann ve sanat etkinliklerinin biletlerinin bütün yerel barış girişimlerinde ya da bilinen bilet satış gişelerinden edinilebileceği bildiriliyor. Herkesin izlemesini sağlamak amacıyla bilet fiyatları då oldukça düşük rutuldu. Önceden 10 Marka alınabilecek biletler salon gişelerinde 12 Mark'tan sanlacak. Öğrenciler, askerlik görevi yapanlar, işsizler içinse bilet fiyatları Mark olarak saptandı. ğ 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— © Olanlarının) kapitalizmin ve asıl ABD'nin 


mutlak egemenlik kurduğu sürekli savaş içindeki bir “evren” temasını bıkmadan işlemesi; kimi Batı sanat çevrelerinde “soysuzlaşma” ve “temizlik” kavramları- nın, faşizmin irkların (veya insanın) soysuzlaşmasına karşı üstün ırk temalar temeli üzerinde yeniden tartışma ortamına getirilmesi; çocuk kitaplarındaki mertlik, cesaret, Fedakarlık gibi evrensel insan degerlerinin ve bu değerlerin taşıyıcısı kahramanların yerini bugün kaba kuvvetin ve gelişmiş silahların üstün kıldığı yarı insan yarı canavar “kahraman”ların veya insan duygu ve değerlerinden yoksun robotlarin aldığı bir dünya yaratılması, ve tüm bunların yanında müzikten resme kadar sanatın çeşitli dallarında Avrupa ve 


Batı Berlin'de 
“Yetmişikibuçuk millet 
Kreuzberg'de” 
adlı-bir şenlik düzenlendi 


© Şenlik sırasında ressam Frank Suplie'nin resimlerinden oluşan bir sergi de açılacak, Ressam “Kent ve Kır” adını verdiği sergisinde ilginç Berlin resimleri sunuyor 


Batı Berlin'de Kreuzberg Sanat Dairesi 26 Ağustos günü Mariannenplatz'da bir yaz şenliği düzenledi. “Yetmişikibuçuk millet Kreuzberg'de” gibi ilginç bir başlık altında düzenlenen şenlikle ABD'den Big Band Cooperation caz toptuluğu, Batı Afrika Kreuzberg Saraba topluluğu, Berlin'deki Brezilyalıların oluşturduğu Aguarellamüzik ve dans gru- bu, Türkiye'den ünlü halk ustası Ali Ekber Çiçek saat 22'ye kadar sürecek müzik etkinliklerinin ağırlık noktalarını oluşturuyorlar. Aynı gün gene Kreuzberg Sanat Dâiresi'nin düzenlediği bir resim sergisinin açılışı var. Frank Suplie'nin “Kent ve Kır” adlı sergisi ilginç Berlin tabloları içeriyor. 

Kreuzberg Sanat Dairesi'nin sonbabardaki kültürel etkinlikleri arasında bir de Türkiyeli heykel sanatçısı Azade Köker'in sergisi ile “1. Oryantal Rock Şenligi” başlıklı bir müzik etkinliği yer alıyor. 
Sergilerin her ikisi de Mariannenplaiz 2 
adresindeki Bethanien salonlarında sunuluyor ve sergilere giriş serbest. 


Jeneklerinin ürünü olan folklorik müzik 


oluyor. 


Ölümünün beşinci yılında bir şiir emekçisine saygı 


Emekçi halkın ve demokratik özlemlerin şairi: Omer Faruk Toprak 


Taner AKYÜZ 


Ömer Faruk Toprak, 14 Şubat 1920'de Istanbul'un Fatih semtinde doğar. Babası o zamanki Darülfünun müdemislerinden Ismail Hakkı'dır; Farsça-Arapça bilir: Divan iyi uzmanı ve Mehmet Akif'in arkadaşıdır. Ü, Faruk, yedi yaşlarına gelince, aile Gönen'den er (Daha ini Gönen Öyküleri'nde bu dönemin izlenimlerini görürüz.) O yaşlarda babasından Şirazlı Hafiz’, annesinden Karacaoğlan'ı dinler; ardından Gorki'yi, Nazım'ı, S. Ali’ yi, Sait Faik'i tanıyacaktır. 

Bilinçaltının derin irmaklarında, çocukluğunun 0-6 yaş evresini içine alan, “Fatih'ten Haliç'e” uzayan görüntüler, *yoksul fakat emeğiyle yaşayan insan yığınlan” belleğinin canlı gözlemleri olarak yaşam boyu sürerler. Toprak'ın şiirini belirleyèn bireysel kaynaklarda, somut yargilar oluşma evresinde; yaratıya açık bir aile çevresiyle, bireyseldoplumsal kültür kalıtının (mirasının) varlığını buluruz. 
Özetlersek, genelde sınıfsal konum nedeniyle bilinçalında oluşan duygulanımlarm ne ekonomik, ne de sınıfsal altyapısı yoktur Ömer Faruk Toprak'da. Buna karşin , yukarıda değindiğimiz veriler (kişiliklerin varlıklaşmasını oluşturan öğeler) Toprak'ın şiirinin temel taşları olur, ilkin, 

ilk denemesinin onca erken yayınlanması da buna bağlansa gerek; 6 Aralık 1934'de “Mektepli Gazelesi”de ilk çabası görülür. Otuzlu yılların, kırklı yıllara dönüşme evresinde ise, adı “Kırk Kuşağı” ile anılır olmuştur. “Yürüyüş” adlı aylık edebiyat dergisinin 8. sayısından sonra (1942) adını, derginin “imtiyaz sahibi” görürüz. Rıfat Ilgaz yazıişleri müdürüdür. 
Bu evre, Ömer Faruk Toprak için toplumcu edebiyatımızın bereketli bir dönemine tanıklığı da kazandırır. Kimler yazar “Yürüyüş”e bir yıl boyunca: Nazım Hikmet (Ibrahim Sabri takma adıyla), A. Kadir, Kemal Bilbaşar, Sait Faik, Samim Kocagöz, Orhan Kemal, Kemal Sülker, 


Fethi Giray, Cahit Irgat, Hulusi Dosdoğru, Sabri Soran, Niyazi Akıncıoğlu, Hüsamettin Bozok, vb. Dergi, siyasal iktidarca kapatılır, bir süre sonra Ömer Faruk Toprak tutuklanır, Rıfat Ilgaz aranmaktadır. 1945'de üniversite çevrelerinde başlaulan geniş çaplı tutuklamaya, Ömer Faruk Toprak'da alınır. “Sansaryan Ham'- nın (iki ay) 32 nolu mezarlık” adıyla ünlü hücresinde, sıkıntılı günler yaşayacaktr. 

Bu kısa yaşam özeti, Toprak'ın yaşamsanal birliği çerçevesinde ele alınmasına olanak verir. “Hangi pencereden bakarsan bak/yüzün hep baharda hep güneşde” dizeleri umutla ilişkin yaklaşımını; “anamın eli saçlarımı okşar yıldızlardan uzanır”, Toprak'ın doğa diyalektiğini; “hey yirminci yüzyil yıldırımlar seninle çaku/devrimler bayraklar alev saçan kitaplar getirdin bize” (1978-79) dizeleriyle de, birlikten doğan tarihsel dönüşümü, kendi öznel merceğinden yansıtır. 

Nazım gibi bir ustanın şiirimize yön verdiği bir dönemde, Nazım'a öykünme- 


den kendi şiirini kurma çabası, Toprak'ın özelliğidir. Yüksek sesli çınlayışlardan çok, gerçeğin-inançla karışımından çıkan yumu bir dinleti havasındadır Toprak şiiri. yandan, folklörden ırak durup, lirik söyleyiş yönlemini de yeğlememiştir. Çağdaş şiirinde zor olan yöntemi benimseyişi ve bu uğurda direnişi, onun estetik anlayışının bir tanıklığıdır. 

“Yanık bir hava gibi sarıyor kalbimi/- Ekmeklerini tuza bananların kederi/... 
Kapılarını hızla açsam yaklaşsam onlara Biliyorum yarısı orada yüreğimin/..Mem- leketimin halkı siz o yorgun yüzlü insanlar/Bütün neşeli şarkılar sizin olsun isterim” (1955). Toprak'ı olgunluk dönemeçine yükselten “Dağda Ateş Yakanlar” adlı yapıttaki örneklerle, ölümüne yakın yazdığı öteki örnekler; aynı estetik çaba- nın inançlı tutumunu, aynı sözcük ekonomisi egemenliğini sürdürür. Enfarktüs- le geçirdiği son 15 yıllık süreyi de içine alan tüm toplam ise; yüreğinin tümü insanlara, umuda, banşa ve gelecek güzel günlere adanmış bir sanat yaşamını içerir. 


28 Ocak'ta bir sonnet 


bir uçtan bir uca karanlığı çekiyorum 

kop dağına tırmandım yüreğimin kanadı pır pır 

anamın eli saçlarımı okşar yıldızlardan uzanır . anlamıyorsun kırk yıl ateşler yaktım diyorum 

bir şiirde rastladım baküm yüzüne ay ışığı 


el ayak çekilince Suphi'nin mektubunu okuduk ondört arkadaşı ile denizin dibinde oturduk kark yıl belleklerde yaşayıp gidiyorsun hey halk âşığı 


“aylardan ocak ayıydı dondu ilkin ayaklarım” “belleğimin son yaprağı gemici fenerinde kaldı” “ölüm oturdu karşıma kirpiklerinden içeri baktım” 


“denizin altı mavi karanlık ne ağlamır ne gülünür” “ne telefon edilir gece yansı geliyorum diye” “ama çok güneşli bir sabah yaklaşıyor İşte bu düşünülür” 


Ömer Faruk Toprak 
(14 Şubat 1920-20 Ağustos 1979) 


Istanbul'da u, Kütahya 
Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Servet-i Fünun, Dikmen, Yeni Edebiyat'ta (1940-41) çıkan ilk şiirlerinden sonra, yönetimine katıldığı Yürüyüş, 

Pınar, Ant, Yığın, Yeni Sanat, 

Fikir ve Sanat (1943-50) dergilerinde yazdı. Daha sonra Kaynak, Beraber, Şairler Yaprağı, Seçilmiş Hikayeler, Yeni Ufuklar, Pazar Postasi, Yelken, Ataç, Yön, Papirüs, Gelecek, Yansıma, Türkiye Yazıları (1952-1979) dergilerinde yayınlanan şiirlerinin yanısıra, kitap tanıtma, eleştiri, deneme, anı, gezi yazıları da yayımlandı. Ömer Faruk Toprak bunun yanısıra 1978-1979 yıllarında Politika gazetesinde haftalık sanat sohbet ve polemikleri de yazdı. Aynca Sovyetler Birliği gezi notları da gene Politika'da yayınlamaya başladı. 
Ancak bü dizi ölümüyle yarım kaldı. 
Ölümünden sonra eşi Firuzan Toprak tarafından adına “Toprak Şiir Ödülü” kondu. Yapıtları: Insanlar (1943), Hürriyet (Suat Taşer'le birlikte, 1945) Dağda Ateş Yakanlar (1955), Susan Anadolu (1966), Duman ve Alev (anılar, 1968), Ay Işığı (1973), Tuz ve Ekmek (roman, 1973), Karşı Pencere (hikayeler 1975), Gönen Öyküleri (hikayeler, 1979). Tüm şiirleri ölümünden sonra Adam Yayınları dizisinde topluca yayınlandı. 


“Değerli yurttaşlar, sizlere bugün, Sovyetler Birliği'ni yok etme emrini içeren bir kararı imzaladığımı bildirmekle savihçliyim. Beş dakika içinde Rusya'yı bambalamaya başlıyoruz.” 


Savaşı ABD istiyor ve ABD savaş istiyor 


ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan, -~ 


11 Ağustos Cumartesi günü Kaliforniya'- 
da bir radyo istasyonunda yayınlanmak üzere banda alınan bir radyo konuşmasindan önce, mikrofon ayarı için kendisine bir kaç söz söylemesi istendiğinde şöyle konuştu: “Değerli yurttaşlarım, sizlere bugün, Sovyetler Birliği'ni ‘yok etme emri'ni İçeren bir kararı imzaladığımı bildirmekle sevinçliyim. Beş dakika içinde Rusya'yı bombalamaya başlıyoruz.” 

Başkan'ın bu “prova konuşması” da radyo teknisyenleri tarafından banda alındı ve bir kaç gün sonra kamuoyuna açıklandı. Bütün dünya'da “bomba gibi patlayan” mikrofon provası, en koyu ABD yandaşlarında bile soğuk duş etkisi uyandırırken dünya ilerici kamuoyu derin bir ürküntüyle sarsıldı. Hemen ardından da Reagan yönetimine yönelik dev bir tepki dalgası geldi. Siyasal açıdan çok ayrı, hatta yer yer uzlaşmaz çizgilerin savunucuları, Reagan'ın sözlerinin salt bir şaka olarak kabullenilemeyeceğini ve bunu çok ciddi bir provakasyon, biratom savaşının ne kadar yakın bir tehlike olduğunun somut bir kanıtı ve ABD saldırganlığının, savaş kışkırtıcılığının tartuşma götürmez bir belgesi olarak değerlendirdiler, 

Bütün dünyadaki sağduyu sahibi insanlari dehşete düşüren prova-konuşma “Başkan Reagan düşündüklerini yüksek sesle söyledi ve bilinen bir kez daha kanıtlandı: Savaş isteyen ABD'dir ve ABD gerçekten de savaş istemektedir” biçiminde yorumlandı. 

Batı Avrupa'da Reagan politikasının “en kaba ve pervasız” savunucularından ünlü Bild gazetesi bile tepki göstermek zorunda kaldı ve ancak şöyle bir kılıf bulabildi: “Reagan kaba şakalardan hoşlanı» yor. Ancak bunu ABD'de kimse umursa- 


© maz. Üstelik bu son konuşma provası olayı 


2) 


Reagan'ın mikrafon provası” Federal Almanya'nın farklı siyasal çizgileri savunan gazete lerinde hemen hemen aynı yorumlandı. Franfurter Rundschau (sol üsste), Ünzere Zeit (sağ üstte) yazısız birer karikatür yayınlarken, Neue Ruhr-Zeitung'un karikatürünün (sol altta) alt yazısında “Hangi aptal benim konuşma provam kelimesi kelimesine uyguladı ?“ diye soruyor Reagan. Rheinische Post'un karikatüründe (sağ altta) ise Reagan “Biz korkuyu şaka konusu yapanz” diyor. 

nin kendini kılıf bulmak zorunda hiş- %2" demekten ve sadece bunu söylemeksettiği bu utanç verici olayda Baskan le yetinmekten kaçınmadı. 


olayı bir provokasyon olarak niteledi ve bunun “ABD ve NATO'nun saldırgas planlan karşısında son derece uyanık bulanmanın gerekliğine bir kamt” olduğunu yazdı, 

Vorwaerts (Federal Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin organı): Vorwaeris'in yorumu ise şöyle: “Reagan nihayet düşündüğünü söyledi. Veşimdibütün dünya “ya dediğini yaparsa" diye titriyor. 

Herbert Mies (DKP Başkanı): Mies, Federal Başbakan Kohl'e bir mektup gönderdi ve Kohl'dan Reagan'ı protesto etmesini istedi, Mektupta, “Bu konuşma tesadüfen yapılmış bir konuşma değil, Washington'daki yönetimin kapıldığı antikomünist bisterinin bir anlatımıdır” dedi ve ilk saldırı silahlarının Federal Almanya'ya yerleştirilmiş olmasından ve Federal Almanya'nın ABD'nin sorumsuz savaş politikasının kuyruğuna takılmışlıfından dolayı sözkonusu protestonun daha da önem kazandığını vurguladı 


Die Grünen (Yeşiller Hareketi): Yeşiller'in sözcülerinden Annemarie Borgmann ve Antje Vollmer, “Reagan'ın sapık şakalarının sağduyu sahibi insanların kamm donduracak nitelikte” olduğunu söylediler, 

Andreas Zumach (Federal Almanya Barış Hareketi Sözcüsü): Zumach, Resgan'ın açıklamasının Hitler'in “Bolşeviz- mi haritadan sileceğiz” demesini çağrıştırdığına dikkat çekti. 


Mondale (ABD-Demokrat Parti Başkan adayı): Mondale, “Bir başkan sözcük seçiminde çok dikkatli olmalıdır. Ben bu konuşmayı şaka olarak kabul ediyorum ama çok kişi böyle anlamayacakur” die konuştu, 

Karsten Voigt (SPD'li parlamenter-Federal Almanya): SPD'li politikacı, ABD Baskanı Reagan'ın “Tutulmus olduğu an-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Nikaragua'da seçim ve ABD saldırısı 


N ikarıgua'da devrimden sonra ilk 

defa 4 Kasım 1984'de yapılacak olan genel seçimlerin tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, ABD'nin, Pentagon'- un bu ülkeye karşı giriştiği provokasyon ve saldınlar da hızlandı, ABD'nin Nikaragua'daki seçimleri “sahte seçim” propagandasıyla karalamasına karşılık, daha bugünden seçmen yaşın- daki nüfusun yüzde 95'i (1,5 milyon Nikaragualı) seçmen kütüklerine kaydim yaptırmış bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Nikaragua Halk Ordusu'nun karşı devrimci güçlere ağır kayıplar verdirmesinden sonra, ABD ve CIA yeni bir saldırı stratgisi izlemeye başladı. 
Nikaragua'nın Pasifik kıyılarına Cruise atom roketleri taşıyan “lowa” savaş gemisi ve 2 bin askerin de dahil olduğu bir ABD filosu geldi. Ayrca, Nikaragua Devrim Hükümeti'nde yer alan 
4 katolik papaza Papa'nın hükümetten 
ayrılmaları için verdiği direktifi bakanlar reddettiler. s 


Şili'de Pinochet'e karşı gösteriler 


O Ağustos 1984 tarihinde başkent Santiago, Valparaiso, Concepcion ve La Serena kentlerinde Pinochet rejimine karşı yapılan protesto gösterileri- ne onbinlerce Şilili katıldı. 1983'den bu yana yapılan çeşitli gösterilerde öldürülen 100 Şili'nin anısına yapılan protesto eylemlerine katılmaları için, ünlü kişiler ve katolik kilisesi Şili halkına çağında bulunmuştu. “Yaşamı Savunün” belgisi altında yürütülen protesto eylemlerine, Şili polisi terörle karşılık verdi. Özel polis birliklerinin panzerli, coplu ve köpekli saldırıların» da 19 yaşında bir genç öldü ve 16 kişi 


ni, ine ini. 


maz. Üstelik da tatsız bile olsa eninde sonunda gene 


de bir şakadır.” 
Bild gibi gericiliğin en “ünlü” gazetesi- 


.. ril gösterilere çağırdı 

Alman Sendikalar Birliği (DGB), 
“1 Eylül Savaşa Savaş Günü”nde, tüm işçileri barışın güvence altına alınması için harekete geçmeye ve sendi-" kalanın düzenlediği gösterilere katılmaya çağırdı. DBG'nin “Bir daha savaş olmasın-silahlanma değil silah- 
"sızlanma” ana belgisi altında düzenlediği 1 Eylül gösterileriyle ilgili çağ- nda “Barışa olan özlem ve sendikal gelenekler birbirleriyle kaynaşmıştır. 
Sendikal hareketin kuruluşundan beri işçiler, halkların barış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma içersinde birlikte yaşaması İçin savaşmışlardır” denildi ve şu istemler savunuldu: 
© Silahlanma © durdurulmalıdır. 
Amaç, Doğu'da ve Batı'da geniş çaplı bir silahsızlanma ile kitle kırım araçlarının bertaraf edilmesidir. 
© Avrupa'ya yeni atom roketlerinin yerleştirilmesi en kısa zamanda durdurulmalıdır. Orta menzilli nükleer silahlar üzerine görüşmeler tekrar başlamalı ve bu görüşmeler kıtalararası nükleer silahlar görüşmelerine dahil edilmelidir. 
© Federal Almanya'nın silah ihracatı artmamalıdır. Üçüncü Dünya'ya yapılanı bütün silah ihracaatı sınırlansın ve durdurulsun. Sifahi ticaretinin sınırlandırılması için uluslararası kurallar konsun. ? 
© ÖOrdu,silahlanmaya özgü bilgiler kamuoyuna daha çok yansıtılsın. 


sentigi utanç oliyda Baştan 


Reagan, bu konuda kendisiyle yapilan bir röportajda gülerek “Hayır, beş dakika içinde Sovyetler Birliği'ne saldırmayaca- 


TEPKİLER 
Pravda (Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Organı): Pravda 


le yetinme! 


Başkanı Reagan'ın “Tutulmuş olduğu an-Ö-komünist histeri, dünya barışı için, yine Reagan'ın silahlanma politikasından daha tehlikelidir” dedi. 


Barış savaşcıları manevralara karşı iki büyük eylem örgütlüyorlar 


Bu yılki NATO manevralarında yeni saldırı stratejisi deneniyor 


Eylül ayı başında, Batı Avrupa ülkelerinde NATO'nun “Sonbahar Manevralan” başlıyor. Ekim ayı ortalarına kadar sürecek olan 26 manevranın 10'u Federal Almanya topraklarında yapılacak. 


10 yıldır yapılan NATO *Sonbahar 
Manevraları”nın bu yılki en büyük özelliği, manevraların “Air-Land-Batile” (Hava-Kara-Savaşı) denen, Pentagon'un yeni saldırı stratejisine dayandınlacak olması, Ağırlıklı olarak Federal Alman askeri birlikleri tarafından desteklenecek olan manevralar, bu yeni stratejiye uygun olarak DDR sınırına 10 kilometre, Çekoslovakya sınırına ise yalnız 60 mil uzaklıkta yapılacak. NATO'nun, ilk olarak sosyalist ülkelerin sınırlarına bu kadar yakınlıkta manevra yapacağı bildiriliyor. 

17-26 Eylül günleri arasında Paderbom ve Kassel'de, 1-12 Ekim günleri arasında Hamburg'un güneyinde, 5-8 Ekim günleri arasında da Schleswig-Holstein'dakiler dışında, 13-20 Eylül'de Federal Almanya'- nın güneyinde ((Regensburg-Passau-Landshut-Ingolstadt) yapılacak olan manevrada kimyasal silahların denemesi yapılacak. “Flinker Igel” (Çevik Kirpi) denen sözkonusu manevrada ABD'li, Federal Alman ve Kanadalı 55 bin asker, âskeri birliklerin, Içişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Koruma Birlikleri'nin (Bundesgrenzschutz) yerine geçmesinin provasını üstleniyor. 

NATO'nun bu yılki “Sonbahar provokasyonları"nın ağırlık noktasını Doğu Hessen'deki manevralar oluşturuyor. Sosyalist ülkelerin sınırına en yakın olan Doğu Hessen bölgesindeki Fulda Savunma Hattı'nın “zayıf kaldığından” söz eden ABD'li savaş stratejistleri, 22-29 Eylül günleri Fulda'da yapılacak manevrayla “Hava-Kara Savaşı”nın provasını yapacaklar. 

Pentagon, sosyalist ülkelere karşı ilk saldırıyı Federal Almanya ve DDR sım- 


Federal Başbakan Helmut Kohl, geçen yıllarda yapılan NATO manevralarında askeri * üniformalar içinde tanklara binerek savaş kışkırucılığına bizzat kanlmışnı 


rında başlatma planına uygun olarak Doğu Hessen'i bir sıçrama tahtası olarak görüyor. “Üçüncü Dünya Savaşı Doğu Hessen”de başlayabilir diyen NATO generalleri, bölgedeki birlikleri bir yıldır sadece “saldırı”ya yönelik olarak eğitiyorlar. Bölgeye sürekli yeni havaalanları açılıyor. 
Yeni yeni birlikler üslendiriliyor ve buradaki askeri tesisler, cephanelikler genişletiliyor. NATO'nun, Federal Almanya'da DDR ve Çekoslovakya sunna 1990'a kadar 200 yeni askeri tesis kurmayı planladığı bildiriliyor. Geçtiğimiz dönemde Fulda'nın yakınındaki Rhön ve Vogelsberg arasında yapılan atış talimleri ve tank ”manevralarıyla yörenin gitgide askerselleştirilmesi girişimleri köylülerin protestolanna neden olmuş, köylüler tankları engellemek için traktörleriyle yolları bloke 


Manevraların ağırlığı 
DDR'in komşusu Hessen'de 


Ağırlıklı olarak Hessen olmak üzere Federal Almanya'da yapılacak bu yılki *Son- 


bahar Manevraları"nın tümüne damgasım vuracak olan “Hava-Kara Savaşı” kisaca şöyle nitelendiriliyor: “Sosyalist Ølkelerden gelecek bir saldınyı, anında o 8lkelerin kara ve hava sahalarının derinliklerine girerek konvansiyonel, nükleer ve kimyasal silahlarla yanıtlamak”, Banşseverler ABD ve Federal Alman Ordulan’- nın ortaklaşa geliştirdikleri bu stratejiyle, NATO elebaşılarının “Klasik saldırı savaşı”nda önlerinde engel teşkil edebilecek tüm unsurları yok etmeyi amaçladıklarıru belirtiyorlar, 

Federal Almanya Barış Hareketi'ne bağh örgütler, NATO “Sonbahar Manevralan”na karşı iki büyük eylem yapacaklar. 
19-22 Eylül günleri arasında Hildesheim'- da yapılacak yürüyüşler, yine Hildesheim'- da büyük bir mitingle son bulacak. Fulda'da ise 22-29 Eylül günleri yedi askeri tesis arasında 120 kilometrelik bir insan ağı oluşturularak bölgenin askerselleştirilmesi protesto edilecek. Banşseverler, aynca Fulda'da değişik biçimlerde sürdürecekleri çalışmalarla bölge halkını “Hava Kara Savaşı” konusunda aydınlatacaklar. 


leri olmak üzere 80'den fazla kişiyi tutukladı. 


IMF, Panama'da işsizlik için dayatıyor 


ABD ‘rin denetimindeki Uluslararası Para Fonu (IMF), Panama Hükümeti'nden devlet dairelerinde çalışan 20 bin memurun görevlerine son verilmesini istedi. IMF'nin bu isteği ve Panama'nın içişlerine açıktan karışması bu Ülkede geniş protestolara neden oldu. Ülkedeki en büyük 
3 sendikanın yönetimleri, ortak bir açıklama yayınlayarak, IMF ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istediler. 
IMF'nin baskısını sert bir dille protesto eden Pananma Ulusal Yasama Konseyi, bu tutumu kaba bir şantaj ve ilkenin içişlerine açıkça müdahale olarak niteledi. Peru Cumhurbaşkanı Ilyoka da, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Panama egemen bir devlettir ve toplumun ezici çoğunluğu- nun ihtiyaçlarına cevap veren ülkenin ekonomi politikasını yalnız biz saptayabiliriz. Panama halkı, IMF'nin her türlü baskı ve dayatma girişimlerine gereken yanıtı verecektir” dedi, 


Zimbabwe sosyalizm yolunda ilerliyor 


G Üney Afrika Ülkelerinden enki adı 

Güney Rodezya olan Zimbabve'- de, Zimbabve Alrika Ulusal Birliği/ Yurtsever Cephe'nin (ZANU/PF) Ağustos ayında başkent Harare'de yapilan ve 6 bin delegenin katıldığı 2. 
Parti Kongresi'nde, halkın öncü gücü ZANU/PF'nin demokratik merkeziyetçilik prensiplerine dayanan Marksçı-Leninci bir parti statüsünde daha da geliştirilmesi ve sosyalist topumun kurulması yolunda çabaların artırılması kararları alındı, 


Kongre'de tekrar başkan seçilen Robert Mugabe ZANU/PF'nin ana görevinin baskı ve sömürünün olma» dığı bir toplum kurmak olduğunu söyledi. Başkan Mugabe, başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin gösterdikleri dayanışmanın ulusal kurtuluş hareketleri için hayati önem taşıdığını belirtti. 
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Dört sosyalist başkentte yeryüzünün en iyi sporcuları “daha hızlı, daha yüksek, daha gü yarıştılar... ve ulaştılar 


Dört sosyalist başkent: Moskova, 


9 e Prag. Budapeşte, Sofya... Los An- 

Los eles de ticaret vardı... == =- ardindan dü kalbi 

dee Mm e 


Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayanların oluşturduğu 49 ülkepiyat ülküsüne ulaşmak için yarışdlar... ve ulaştılar. Burjuva bası- 

Sovyetler Birliği başkentindeki Dostluk 

MOSKOVA 84 Oyunları'nda erkek atletler yarıştılar. yapmakla ünlü olanlar da dahil- dört Etkili sağanak yağışa rağmen atletler kentteki oyunlara övgü düzmek zorunatarken, Los Angeles birincisine de tam yedi metre fark atıyordu. muhabiri, Moskova'dan şöyle yazdı: Juantoreno'nun pistlere dönüşü ise Moskova'nın bir başka sürprizi. “Evet, önyargılarımız vardı. Ama eridi. 
hilesiz, ticaretsiz, reklamsız yarışan 

genç insalardı... Haa, bir de biz ga- 


l den on bini aşkın sporcu “daha hızlı-daha yüksek-daha güçlü” belgisinde anlatımını bulan olim- ni -en azgın, en kaba anti komünizm parlak dereceler elde ettiler, Örneğin Sovyet Sedykh çekici 85,60'a p E paaga ALTINLARI PRAÇ'DA mini. İZE mere ve dü I ` da kaidilar.. New York Times spor Bulgaristan başkenti jimnastikçilere ev Enen seiânek yağış deği, qanin, SOFYA sahipliği yaptı. “Bulgaristan'ın ritmik jimnastik dalında tartışılmaz üstünlüğü 


vt = . tava, zeteciler Olimpiyat tesislerine elimi- bu kez de ve bir kez daha kanıtlandı. Ritmik jimnastikte Bulgar- Juantorena een PRA 21 tolümüne sallağarak gire DRUK. 
ların, klasik jimnastikte Sovyet sporcularının artık gelenekselleşmiş ua loş Ne üstümüz arandı ne de sırümız üstünlükleri Los Angeles'in sonuçlarına fark atarak yinelendi. | Kosssleistungen in Prag, ströme Prag: Ieles a A terör korkusuyla ürperdi... Bir de 


Küba'nın yaşlı Beygir'i Juantoreno'yu bir kez daha -aman tanrım yoksa son kez miydi?- izledik.” 
Gene salt burjuva basını kaynak alındığında bile dört sosyalist başkentteki spor yarışmalarında elde edilen derev celerin parlaklığını görmek mümkün. 
Budapeşte Dostluk 84 Oyunları'nda 23 açış töreninini eN, oz i Br nen Ee, BUDAPEŞTE ülkenin yüzücüleri yarıştı. Macaristaı iy oi ERSS R LOE ENS IA gi ME TA y! yarıştı > À Å `~ luyor”, “Mosko! Prag'da atbaşkentindeki yarışlarda gazetemiz bas- Eye Š e Arel ce ei kıya girdiği ana kadar herhangi bir dünya rekoru gelmemişti. Ancak bindirdi. fark attı, silip süpürdü” m ilk iki günün kule atlama ve tramplen dallarındaki puanlan, Los An- te Hürriyet, Milliyet, Tercüman gibi geles oyunlarından daha iyi oldu. Budapeşte'nin bir başka sürp- Gerek Türkiye'nin boyalı basını, gerekse kapitalist dünyanın basın devleri onca çabalarına rağmen Türkiye'nin tekelci banain seçmerizini ise atlama dalında patlama yapan Kübalılar yaptı. “gerçeği teslim etmek” zorunda kaldılar. ler. “Prağ'da parlak sonuçlar”, “Mos- 


Çileli ve yiğit Vietnam halkı ülkeyi | & yeniden kurma savaşını sürdürüyor 


boykot etmiş yoksa Los Angeles'te altin kalmazdı”. Bunlar da Frankfurter Rundschau, FAZ, Korrlera Della Sport, Washington Times gibi basın devlerinden seçmeler... 

Uzak Doğu'da, bundan 10 yıl önce -rumlusu olan ABD, ateş kes ve barış yeniden inşa edilmesi, sağlık, eğitim, ve sınırlarına saldırılarıyla uğraşmak tüm dünyanın sevgi ve hayranlığını ka- konferansı sırasında, Vietnam'a taah- konut, işsorunundan başlayarak birdi- zorunda kalan Vietnam'ın yaralarının zanmış olan bir ülke, Vietnam, bağım- hüt ettiği 3,5 milyar dolarlık savaş taz- 2i toplumsal sorunun çözümlenmesi sarılmasından, bugün dünyanın tüm sızlığını, birliğini ve sosyalizmi kazan- (ominâlının kuruşunu bile ödemedi. yiğit Vietnam halkının kendi öz gücü- halkları sorumludur. ABD ve onun dümasının onuncu yılında, halâ büyük ABD ve onun dümen suyundaki ülke- ne ve sosyalist ülkelerin yardımlarına men suyundaki Batı ülkeleri bu sorumgüçlüklerle savaşıyor. Kırk yıl boyunca, .lerbununlada yetinmediler Vietnam'a kaldı. ABD'nin sav; m 


Prag'da kadın atletler yanştı. Prag'ın yil- 
[PRAG dızı kuşkusuz disk atmada 73,36 ile dünya rekorunu kıran DDR'Ii Irina Mesyns- ki oldu. Prag'da yarışlara katılan Los Angeles'in 100 metre ikincisi 


ve 4X100 birincisi olan takımın ası Alice Brown ancak altıncılığa ulaşabildi. Gülleci Claudia Loch yedincilikten yukan çıkamadı. 


Bütün bunlar ilerici insanlık için, sosyalizm ülküsüne omuz vermiş, yürek bağlamışlar için kuşkusuz sevindiricidir, öğünç kaynağıdır. Ancak Moskova'daki erkeklerarası, Prag'daki kadinlararası atletizm yarışmalarının, Budapeşte'deki yüzme yarışlannın ve Sofya'daki jimnastik gösterilerinin kanıtladığı çok daha başka ve çok daha 


masının onuncu yilinda, nala OUYUK güçlüklerle savaşıyor, Kırk yıl boyunca, önce Fransız emperyalizmine daha sonra “güvenliğini sağlama” bahanesiy- le ve topu tüfeğiyle, zehirli gazı Napalm yangın bombalarıyla ülkeye giren ABD ordularına karşı savaşan, yüzyilimizda inancın, direnme gücünün, yigitliğin ve acının sembolü haline gelmiş olan Vietnam halkı, sosyalizmi kurmak, ülkeyi kalkındırmak, ulusal varlığını ve bağımsızlığını korumak için güç bir savaşı aynı yiğitlikle sürdürüyor. Ancak -belki de- savaştan daha zorlu bir çaba. Tahrip edilmiş tarım alanları, yerle bir edilmiş fabrikalar ve sayılar yüzbinleri bulan savaş sakatlar... 
Vietnam'daki ABD birliklerine kumanda eden Amerikan generalinin “Bu maymunları yerle bir edeceğim, ülkeleri- ni taş devrine geri göndereceğim” sözleri 


.güçlerinin sıradan “namuslu” insanlarin 1970'lerin tüm ABD gençliğinin “utanç verici” gördükleri, askere gitmeyi reddettikleri, birliklerin Vietnam'dan çekilmesi için binlerle, onbinlerle $okaklara döküldükleri Vietnam soy kırı- mi sırasında Güney Vietnam kukla hükümetin yıkılıp ülkenin sosyalizmi seçmesini engellemek, Sosyalist Viet- 


nin, topraklarından binlerce mil uzakta yürünüğü bu korkunç savaşta, her türlü insanlık dışı yöntem kullanıldı. 
Vietnam halkı en korkunç işkencelere, ölümlere, bombalara ve açlığa yıllarca göğüs gerdi. ABD, Vietnam'a 84 mil- 


madde 14 milyon ton, yahi nüfus başına 500 kilo patlayıcı madde, 14 bin kilogram öldürücü dioxin gazı yağdırdi. Sadece zehirli gazdan ölenlerin sayısı 35 bini aştı. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demedi ABD saldırganlığı. 
Vietnam savaşında yerli halkın acıları- ni gösleren, bir ABD askerinin şakağı- na silah dayadığı 80'lik ninenin ağlayışını, bir genç kızın elleri arkasına bağlanmış ensesine dayanan tabancayla öldürülüşünü, ilişikteki fotoğrafta görülen küçük kızın ve çocukların Napalm saldırısından sonra yollara acıdan ağlayarak kaçışlarını, “Aslan kafesi” denen ünlü işkence kafeslerindeki çocukları, gençleri, daha binlerce insanlık dışı 0-. 
layı konu alan Vietnam savaşı fotoğrafları hala unutulmadı. Ve tüm bunlann sonucunda, çağımızın en büyük ve en vahşi soykırımlarından birinin so- 


henüz unutulmadı. ABD demokrasi * 


nam'ın birliğine engel olmak için, ABD ~ 


yon litre bitkileri kurutucu kimyasal 


LA ve onun dümen suyundaki UKCununla da yetinmediler. Vietnam'a tüm resmi insancıl yardımları kestikleri ünya Bankası, Uluslararası Para Fohü, ve benzeri kuruluşlar da Viet- 

^i boykotettiler. Vietnam'ıyıkanlar harabeye çevirenler günahlarını ödemekten sıyrılırlarken ülkenin tümüyle 


ne ve sosyalist ülkelerin yardımlarına kaldı. ABD'nin savaş sırasında öldürdüğü milyonlarca insan bir yana, Kimyasal silahların, zehirli gazların acı sonuçları hala yaşanıyor. Zehirli gazların, kimyasal savaşın etkileri, halâ anormal doğan çocuklarda kendini gösteriyor. Bir yandan da Çin'in tehditleri 


Vietnam 'da binlerce Kim Fuk Var ! 


Savaşın ortasında, bombardıman altında yolda ağlayarak koşan çocukların, hele hele acıdan bağıran çıplak küçük kızın yukândaki fotoğrafı 
tüm dünyaya yayıldığında takvim 1972'nin 10 
Haziran'ını gösteriyordu. ABD'nin Vietnam'daki dinayetlerinden birinin açık belgisi halindeki fotoğraf, o günlerde, tüm dünyayı derinden 
etkiledi. Fotoğraftaki küçük kız, bugün 21 

İ yaşında olan Kim Fuk'tu. 8 Haziran 1972'de, 


men suyundaki Batı ülkeleri bu sorumluluklanni çoktan unutmuş görünüyorlarsa da, tüm Batılı ülkelerde Vietnam için özel yardım ve dayanışma girişimleri var. Vietnam'ı, onun direniş ve yiğitliğin simgesi haline gelmiş olan halkin: unutmamak bugün herkes için bir insanlık sorumluluğudur. 


Kakla Saygon Hükümeti'nin Güney Vietnam ordusunun ABD kuvvetlerinin desteğinde “Vietkong”a karşı büyük bir saldırı başlattığı gün, ABD bombardımamuçakları Napalm (yangın) bombalarıyla yüklü olarak, Kim Fuk'un A köyüne varmışlardı. Gökten bir anda inen ateş m (4 yağmuru Kim Fuk'un yakınlarım öldürür, ağa ağabeyini yaralarken, küçük kızın da sırtı, boynu ve sol kolu yandı... Dünya, birçok acıyı, birçok olayı, bir çok suçu olduğu gibi, bu fotoğrafı da çabuk unuttu, Yıllar sonra Vietnam'a giden gazeteciler acıdan ağlayan çıplak küçük kızın izini buldular. Kim Fuk yaşıyordu. Kendisine çeşitli cerrahi müdahaleler yapılmış, hayatı kurtarılmıştı. Ama acıları halâ sürüyor ve kimi zaman dayanılmaz hal alıyordu. “Insanların Dünyası” (Terre des Hommes) adlı uluslararasi yardım örgütü ve Stern dergisinin girişimiyle Kim Fuk, uzmanlarca muayene edilmek ve sağlığına tam kavuşabilmenin olanakları araştırılmak üzere Federal Almanya'ya davet edildi. Böylece Avrupa kamuoyu korku ve acı içinde ağlayarak koşan çıplak küçük kızı ve bu fotoğrafın ardındaki büyük dramı ve insanlık suçunu bir kez daha hatırladı. Kim Fuk, bugün, Ho Şi Min kentinde (eski Saygon) tıp eğitimi görüyor. Sağlığı düzelirse acılarından kurtulup ülkesine geri döndüğünde eğitimini sürdürmek istiyor, Kendi suçu olmadığını bile bile, mahçup bir gülümsemeyle “yaralarından utandığını, hep uzun kollu ve kapalı elbiseler giydiğini” söylüyor. Üzerine Napalm bombalarını atan ABD'li pilotlar hakkında ne düşündüğü sorusuna “Sorumluluğun tek tek kişilerde olduğuna inanmıyorum. Ama savaşa karşı derin bir nefret, derin bir tiksinti duyuyorum” cevabını veriyor. 
Ve yüzünde hüzünlü bir gülümsemeyle: “Vietnam'da yüzlerce binlerce Kim Fuk var” diyerek, insanlara görevlerini hatırlatıyor. 


Fuk'un napalm bombası ileyaralanmış çırılçıplak kaçarken çekilmiş fotoğrafı (üstte) ve Fuk tedavi için Federal Almanya'ya gelirken havaalanında ailesi ile vedalaşıyor (alta) 


nitladığı çok daha başka ve çok daha önemli bir “olgu” var: 


Moskova'da da, Prag'da da, Budapeşte ve Sofya'da da alanlarda sadece ve sadece barış özlemleri egemendi. 
Los Angeles'in ticaret, terör ve şovenizmle kirlenmiş havasının ardından oyunları izleyen yüzbinlerce sporsever milliyet farkı gözetmeksizin yarışan genç insanlara alkış tuttular. Prag'da ünlü Marita Koch, Çekoslavak'ların süper ünlü Kratochvilova'yı geride bırakarak 400 metre yarışını alırken, ayağa kalkan ve bu soluk kesici yarı- 
$ı alkışlayan Çekoslavak seyircilerdi. 
Mary Decker düştükten sonra geride kalan atletleri yuhalayan Los Angeles seyircisini hatırlayanlar, galiba bir de Çekoslavak seyircisine alkış tuttular. 


Başta ABD gericiliği olmak üzere onun dümen suyunda giden tüm tekelci basın elbirliği ve ağız birliği ederek dört 
sosyalist başkentteki “Dostluk 84 
Oyunları"nı “Korsan Olimpiyatlar”, “Alternatif Olimpiyatlar” gibi yakışıksiz nitelemelerle karalama yarışına girdiler. Ama bu yarışta da emperyalistkapitalist sistem ağır yenilgi aldı. Örneğin 17 Ağustos Cuma günü “Los Angeles kapandı, bugün Moskova *Olimpiyatları'nın açılış töreni var” diye yazan burjuva gazeteleri şaşırdılar. Sadece atletler vardı alanda ve tribünler- de seyirciler. Olimpiyatlara alternatif 
yaratmak gibi bir iddiadan uzak, 49 
ülkenin gençliğinin salt spor için yarıştığı Dostluk 84 Oyunları'nda, böylesi bir izlenim yaratmaktan dikkatle kaçınıldı. Ertesi gün Lenin Stadyumu'nda düzenlenen gösteriler ise bir açılış töreni değil bir spor bayramı gösterisiydi; belgisi “Dostluk 84” olan bir spor bayramının gösterisi... 


Elde edilen derecelere gelince... Kanımızca sorun bu değil. Genç insanlar yeteneklerini, güçlerini, zekâlarını, hü- . 
nerlerini ortaya koyarak yarışıyorlar. Bir başka olimpiyat ülküsünde belirtildiği gibi: Önemli olan kazanmak değil yarışmalara katılmak... Ancak “önemli” bulmamamıza rağmen, örneğin bisiklet dalında 4 bin metre, 500 metre ve kadınlar 1000 metre yarışlarında üç yeni dünya rekoru kırıldığını; Üç adım atla” mada Sovyet Oleg Postenko'nun Los Angeles birincisine 20 santim fark attığını, bu yarışın ikince ve üçüncüleri- nin de Los Angeles'ten iyi dereceleri olduğunu geçerken belirtiverelim... 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


Sayfa 11 


Gerçek işçi ücretleri 1984'ün ilk yarısında yüzde 10 geriledi 


6 aylık enflasyon ücret artışlarını 


sildi süpürdü 


© Içinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında dört kişilik bir ailenin mutfak giderleri 
18 bin 172 Lira artarak 55 
bin 465 Lira'ya yükseldi. 
Böylece, Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık sürede mutfaktaki enflasyon yüzde 49 olarak gerçekleşmiş 


oldu. 


Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Devlet Istatistik Ensütüsü'nün (DIE) istatistiklerine dayanarak yapılan araşlırmaya göre, içinde bulunduğumuz yılın ilk alti ayında gerçekleşen enflasyon ve fiyat artışları, 1984 yılı için verilen ücret zamlarını sildi süpürdü ve gerçek işçi ücretleri yüzde 10 geriledi. SSK'nın istatistiklerine göre, 1983 yılında 17 bin 772 
Lira olan sigortalı bir işçinin aylık net ücréti, 1984 yılında 24 bin 128 Lira'ya yükseldi. Böylece, bir işçinin aylık net ücreti 6 bin 356 Lira artmış oldu. 

Öte yandan, DIE'nin istatistiklerine göre, 1984 yılının ilk alı ayında gerçek- 


leşen fiyat artışları, ortalama sigortalı bir 
işçinin aylık satınalma gücünü 8 bin 798 
Lira geriletti. Böylece, 1984 yılı için verilen 6 bin 356 Liralık ücret zammı, yılın ilk yarısında 2 bin 442 Lira fazlasıyla (8, 
798 - 6,356 : 2,442) geri alınmış oldu. 
Bu yanlızca 1984 yılının ilk yarısında işçilerin satınalma gücünün veya gerçek ücretlerin yüzde 10 oranında geriletilmiş olduğunu gösteriyor. 

Mutfaktaki enflasyon 

Resmi istatistikler, işçi ve emekçilerin ilk planda ihtiyaç duydukları temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışların, ortalama fiyat artışlarının çok üstünde olduğunu gösteriyor. Nitekim, içinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayını kapsayan Ocak-Temmuz döneminde dört kişilik bir ailenin mutfak gideri 18 bin 172 Lira arttı ve böylece, mutfaktaki yedi aylık enflasyon yüzde 49 olarak gerçekleşti. 

Yapıları hesaplamaya göre, 1984 yılı başında 37 bin 293 Lira olan dört kişilik bir ailenin mutfak gideri, 1984 yılının Ki ayında 55 bin 465 Lira'ya yük- 


er yandan, dört kişilik bir ailenin mut- 


fak gideri, Temmuz 1983-Temmuz 1984 
dönemini kapsayan bir yıllık sürede 24 bin 
425 Lira artış gösterdi ve böylece, mutfaktaki yıllık enflasyon yüzde 79 olarak geçekleşti. Bilindiği gibi, bugün 55 bin 465 
Lira olan dört kişilik bir ailenin mutfak gideri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 
31 bin 610 Lira'ydı. 


© Bu verilerden kalkarak yapılacak birkaç küçük araştırma, Türkiye'de milyonlarca işçi ve emekçinin yaşam koşullan- nın ne kadar zor olduğunu göstermeye yetmektedir. 


© Türkiye'de yaklaşık üç milyon kişi asgari ücretle çalışmakta ve asgari ücretle 
çalışan bir işçinin eline ayda 16 bin 420 
Lira geçmektedir. Oysa, dört kişilik ailenin yalızca aylık mutfak masrafını karşılayabilmesi için 55 bin 465 Lira gerekmektedir. 

© Türkiye'de yüksek ücret sayılan ortalama sigortalı bir işçinin ayda eline geçen para 24 bin 128 Lira'dır ve bu miktar, dört kişilik bir ailenin mutfak masrafi- nın yarısını bile karşılamamaktadır. 


w 1984 yılında, asgari ücretle çalişan bir işçinin aylık ücretindeki net artış 4 bin 
756 Lira ve sigortalı bir işçinin aylık net 
ücretindeki artış ise 6 bin 356 Lira'dır. 
Oysa, içinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında dört kişilik bir ailenin mutfak giderlerindeki artış 18 bin 172 Lira'dır. 


Pamuk, Kuruüzüm, fındık ve incirin taban fiyatları açıklandı 


1,5 milyon çiftçi ailesi perişan 


Özal Hükümeti pamuk, kuruüzüm, findık ve incirin taban fiyatlarını enflasyon oranının çok altında tutarak 1,5 milyon 


.sulflusyon oranı yüzde 60 olmasına kar- 


A EŞ ll eya in İN 


de 24 oranında geriletilmiş oldu. Aynı şekilde, geçtiğimiz yıl 94 Lira olan kuru incirin alım fiyatı yüzde 43 artışla 135 Li-Leah a ali kareli 


göre, lideri yüzde I özek 


Gazete'de yayınlanarak 


tay, “IMF'nin istekleri Mİ ren ekonomik kararlar alını: derken, Denizli, Aydın, Manisa, rg em ve Söke Ziraat Odaları birer açıklama yaparak, Hükümet'in tanmsal ürünlerin taban fiyatlann düşük tutuma: tutumasını ani protesto ettiler; 


a Eai ini dümene 


_miġlar ? Vatan ve millet için, 


Ocak Şubat Mart © Nisah 


Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 


e — ÖZLEMÖZGÜR 


Gündemet 


Değirmenin suyu 


ünlük Rapor gazetesinin 20 Temmuz tarihli sayısında, 

“Beyaz eşya ihracatı düştü” başlıklı ilginç ve ilginç olduğu kadarıyla da, Özal ekonomisinin ve “24 Ocak Kararlan”"nın kimlere hizmet ettiğini açıkça ortaya koyan 

bir haber var. Bu habere, birlikte dikkatle ve ibretle bakalım. Geçtiğimiz yılın ilk beş ayında, dış pazarlara tanesi 110 Dolar'dan 

41 bin 386 buzdolabi satmışız. Türk parası olarak, herbir buzdolabının dişsatım fiyatı 26 bin 400 Lira ediyor. Oysa, aynı buzdolabının fabrika Çıkış 

fiyatı 65 bin ve perakende fiyatı da 90 bin Ura'dır. Sizin anlayacağınız, 

özel ve güzel sektörümüz içerde vatandaşa 90 bin Ura'ya sattığı buzdolaplarının fiyatlarını yaklaşık dört kal kırarak, dışarıya 26 bin 400 Ura'» dan satmıştır 

Özel ve güzel sektörümüz, parababalan bu işi neden ve nasıl mı yap- 

Türkiye ekonomisinin döviz iz ihtiyacı karş karşi- 


findik, kuruüzüm, ve ğun taban yüzde 20,4 ile yüzde 43,6 arasında hükümetin 


kararına göre, üreticiden satın alınan ürünlerin ancak yüzde 40 ile yüzde 50'si peşin olarak ve geri kalanı ise, 6 aya kadar uzanan vadelerle ödenecek. 


13 Ağustos tarihinde ilan edilen des- 
“tekleme alim fiyatlarıyla, geçtiğimiz yıl 175 
Lira olan findığın alım fiyatı yüzde 37 
artınlarak 240 Lira'ya yükseltildi. Böylece, fındık üreticisi köylülerin gerçek gelirleri yüzde 14 dolayında geriletilmiş oldu. 

Geçtiğimiz yıl 158 Lira olan bir kilo kuruüzümün alım fiyatı, yüzde 33 artışla 
210 Lira olarak saptandı. Böylece, kuru- 
Üzüm üreticisi köylülerin geçek gelirleri, preas yüzde 16 oranında geriletilmiş ‘ol 
` Özal Hükümeti'nin kararına göre, geçtiğimiz yıl 133 Lira olan bir kilo pamuğun fiyatı, yüzde 20 artışla bu yıl 160 Lira'ya yükseldi. Böylece, pamuk üreticisi köylülerin satınalma güçleri, yaklaşık yüz- 


Dışsatımın yüzde 40'ını 
18 holding 
kontrol ediyor 


Aralalarında Koç, Sabancı, Enka ve Çukurova Holding'in de bulunduğu 
18 büyük holdingin, Türkiye'nin dışsatımının yüzde 40'ını kontrol ettikleri açıklandı. İhracatçılar Demeği tarafindan yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğumuz yılın ilk altı ayında adı 
geçen 18 büyük holding 1 milyar 620 
milyon dolarlık dışsatım yaparak, 3 
milyar 529 milyon dolar olan toplam dışsatım miktarının yüzde 40,2'sini gerçekleştirdiler. 

Yapılan açıklamada, 18 büyük holdingin 1984 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri dışsaım miktarının, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla yüzde 60 arttığı belirtildi. Geçtiğimiz. 
syılın ilk yarısında adı geçen holdinlerin yaptığı dışsatım 1 milyar 25 milyon dolardı ve bu miktar, Türkiye'nin toplam dışsatımının yüzde 38'ini oluşturuyordu. 


b -> rr yansi 


na pamuk ahmirhla ödemelerin yans kalanın yansı üç ay ve öteki da beş ay sonra yapılacak. Findik alımlarında ödemelerin yüzde 40'ı peşin, kalanın yansı üç ve öteki yansı da altı ay sonra yapılacak. Kuruüzüm ve incirde ise, ödemelerin yansı peşin ve geri kalanı aybk taksitler halinde altı ayda ödenecek. 
Özal Hükümeti'nin tarımsal ürünlerin taban fiyatlarını bu denli düşük tutması üretici köylülerin, köylü örgütlerinin ve siyasi partilerin geniş tepkisine neden oldu. SODEP Genel Sekreteri Cezmi Kar- 


p “Resmi Gazete'de yayınlanarak n düşük 


ettiler. 
Odaları Birliği l ag yaptığı açıklamada Hükümet'in findik, kuruüzüm, in- 


findik, üzüm ve incir üreticisini hüsrana 


_uġratacakur” dedi. HP Genel Sekreteri 


Günken'da yaptığı konuşmada, 

Hükümeti taban fiyatını üretici için 

mi, tüccar için mi varmiştir anlayamadık” dedi. 


DESTEKLEME ALIM FİYATLARI 


Ürün türü 


1983 fiyatı 


133 160 
210 
135 
240 


1984 fiyatı Artış % 


Gelirlerdeki düşüş% 


20 24 
33 16 
44 -10 
37 -i4 


Serbest bölgelerin yapımını Bechtel ve Enka üstleniyor 


Antalya, Mersin ve Izmir illerinde kurulması kararlaştınlan serbest bölgelerin yapımı, ABD'nin Bechtel tekeliyle Enka Holding'e veriliyor. Edinilen bilgiye göre, Bechtel firması bu konudaki talebini yazih olarak Özal Hükümeti'ne verdi ve bu konuda brifingde ABD firması nın teklifi olumlu karşılandı. Bilindiği gibi, Enka Holding “Kalifomiya Mafyası” olarak tanımlanan ve ABD'nin önde gelen silah ve inşaat tekellerinden birisi olan Bechtel tekelinin ortağı ve Orta Doğu'da- 


Ki taşaronudur. 

Ayrıca, Reagan yönetiminin çekirdeği- ni oluşturan Bechtel tekeli, Reagan'ı önce Kaliforniya Valisi seçtirdi ve onun Başkan seçilmesinde de başrolü oynadı. ABD. 
Savunma Bakanı Weinberger, Bechtel'in hisselerinin yüzde 13'üne sahiptir. Weinberger ile ABD Dışişleri Bakanı Shultz, bu şirketin tepe yöneticileridir. Şirketin yönetiminde, aynca ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Parker Hart ve eski CIA Şefi Richards Helms de bulunuyor. 


Asgari ücrete bile razılar ama... 


© PTT'nin asgari ücretle 130 memur almak için Istanbul'da açtığı sınava 2 bin 552 kişi katıldı. 

Türkiye'de 16 bin 420 lira gibi çok düşük olan “Asgari ücretle” işe almak için açılan imtihanlara yüzlerce ve hatta binlerce kişinin başvuruyor olması, işsizliğin felaket halini aldığını gösteriyor. ji PTT'nin asgari ücretle 130 memur almak 


için Istanbul'da açtığı sınava 2 bin 552 . 


kişi katıldı. Smava girenlerin 170'inin üniversite mezunu ve geri kalan 2 bin 422 
kişinin de lise mezunu olduğu açıklandı. 
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„kişiyi işe almak için Istanbul'da açtığı s1- 


nava 800 kişi katıldı. Aynca, Izmir Merkez İlçe Belediyesi'ne 100 kişilik memur almak için açılan sınava, bir günde 2 bin kişi başvurdu. Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, sınav gününe kadar başvuranların sayısı 10 bini aşacak. 


diye mi buzdolabının dışsatım fiyatını Holdinglerimizin “devlet babası” sen istediğin kadar fiyatları düşür, yeter ki dışsatım yap, aradaki farkı ben devlet kasasından karşılanm der ve karşılar. 

Buzdolabı örneği, Özal ekonomisinin ve “24 Ocak Kararlan"nın temel felsefesini göstermeye yetmiyor mu ? içerde süngü zoruyla yığın- 


dışarıya daki farkı karşılayarak, “Dışsatımı teşvik” adı altında yüzmüyarlarca fifayı devlet kasasından akp holdinglere aktaracaksın. Sonra da kalkıp, “dışsatımda patlama” yaptık diye böbürleneceksin. 

Devletin bütün olanakları 15-20 dolayındaki holding için kullanarak, belli dalgalanmalar olmakla birlikte, son dört yıl içinde Türkiye'nin dışsatımında belli artışların olduğu bir gerçektir. Ancak, hem bu yöntemle dışsatım yapmanın çok ağır bir bedelinin olduğu ve hem de, bu yolla dışsatım artışını sürekli kılmanın olanaksızlığı da bir başka gerçektir. 

Nitekim, 1981 ve 1982 yıllarında Türkiye'nin dışsatımında gözlenen hızk artışlar, ulusal ekonominin olanaklarının büyük ölçüde daralması nedeniyle 1983'de durmuş ve hatta gerilemiştir. Ancak, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla, 1984'ün ilk altı ıda Türkiye'nin dışsatımı yeniden yüzde 32 artış göstermiştir. Evet, Özal Hükümeti'nin işbaşına gelmesinden bu yana demokratik bunalımın bütün göstergeleri daha da kötüleşirken, yalnızca dışsatımda bir iyileşme gözlenmiştir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? 

Türkiye ekonomisindeki bunalımın, emperyalist dünya ve yerli ortakları açısından en “kritik” olan yanı “döviz darboğazı"dır ve bu durum, Özal Hükümeti için bilinmeyen bir sır değildir. Bu nedenle Özal, bütün olanakları bu alana seferber etmiş, döviz elde etmek için her yola ve yönteme başvurmuştur. 

Birinci olarak, dışsatımı artırabilmek için, yılın Uç ayında dışsatımı teşvik adı altında holdinglere ödenen paralar akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Ikincisi, Özal Hükümeti, “döviz gelsin de nereden gelirse gelsin” mantığıyla “sahte ihracata” göz yummuş ve bu olay, dışsatımın olduğundan fazla görünmesine neden olmuştur. 

Ancak, Özal'ın bu programının iflas etmek üzere olduğu ve taşıma suyla değirmenin dönemeyeceği, 1984'ün ilk altı ayında belli olmuştur. Yı- in ilk üç ayında dışsatımcı holdinglere verilen büyük destek, hazineyi tam takır bırakmış ve Özal Hükümeti, tımı teşvik oranlarını önemli oranda düşürmek zorunda kalmıştır. Önümüzdeki aylarda. dış satımcılara verilen devlet desteği, daha da azaltılacaktır. 

Devlet desteğinin azaltılması, ister istemez, Türkiye'nin dışsatımını olumsuz etkilemeye başlamış ve dışsatım miktarı düşerken dış ticaret açıkları büyümüştür. Örneğin, yılın ilk üç ayında 325 milyon dolar olan Türkiye'nin dış ticaret açığı, ikinci üç ayda 973 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dışsatımda vergi iade oranlarının daha da düşürülecek olması, Türkiye'nin dış ticaret açıklarının büyümesine neden olacak ve bu durum, yıl sonuna doğru “döviz darboğazı"nı yeniden gündeme getirebilecek ve Türkiye yeniden borçlarını ödeyemez bir konuma düşebilecektir. 

Nitekim, tehlike çanlarının çalmaya başlamasıyla birlikte, IMF ve Dünya Bankası tarafından ard arda yayınlanan raporlarda, Türkiye'nin dış borç ödemelerinde “kritik” bir döneme girilmekte olduğundan sözediliyor ve bir IMF heyeti palas pandıras Ankara'ya geliyor. Ardından, Turgut Özel bütün bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına birer genelge göndererek döviz durumunun kritik olduğunu belirtiyor ve döviz harcamalarında dikkatli olunmasını istiyor. 

Bütün bunlar, önümüzdeki aylarda Türkiye kapitalizminin bunalımları- nın daha da derinleşeceğini ve politik arenada “sıcak bir Sonbahar” yaşanabileceğini göstergeleridir. Mesele, hazırlıklı olabilecek miyiz? 


Yoksa, burjuvazinin, ABD'nin ve Pentagon'un seçenekleri bitmez... 


Sayfa 12 
Kaçak işçiler bunlar, yarınsız, güvencesiz, sigortasız... Kaçak işçiler bunlar, çalışma izni yok, hastalanma hakkı yok, bazan pasaportu bile y 


Kaçak çalışmak zorunda bırakılan işçileri aradık. Nasıl çalıştıkları, kaça çalıştıkları konusunda 

bilgiler topladık. Iyi gözle bakılmayan bu insanlarımızı yakından tanıma firsatını bulduk. 
Çalışanın değil, çalışnıranların suçlu olduğunu saptadık. Kohl hükümeti kaçak işçilere savaş ilan etmişti geçen yıl. Boy boy afişler 

ile her kentin işçi bulma kurumlarını süslemişlerdi. “Ah bu kaçak işçiler, işsizlik hep onların vüzünden” deniliyordu. 

Calıştıran olmazsa, kim nerede çalışacak ? Bu yönde hiç bir 

söz söylenmiyordu. Kaçak işçi çalıştırmak zengin. köylülerin suçu değil miydi, bize kaçak işçi çalıştırdıkları konuda asla bilgi vermek istemeyen zengin çiftçilerin? 
Federal Çalışma Bakanı Blüm'ün açıklamasında, onları suçlayan 

tek bir kelime bile yoktu. Cezayı kaçak çalışmak zorunda kalan işciler yükleniyordu. İşte bunları gözönüne alarak, kaçak çalışmak zorunda kalan işçiler ile görüşmek, tanışmak, neden kaçak çalışmak zorunda kaldıklarını Kendi ağızlarından duymak üzere 

yola koyulduk... 


Almanca'da “Sehwarzarbelter”(Kara işşi) deniyor. Kağıtsız, sosyal haklardan mahrum, çoğunluğunu “Azül”cülerin ve onaltı yaşından küçük çocukların, yirmi yaşına gelmemiş gençlerin oluşturduğu tarım işçilerini arıyoruz. Hiç de kolay olmuyor. 


Vi silik slim a aA 


Yaşamak istiyorsunuz. Hainlerin elinden kurtulup, bürokrasi, terör-baskı, aramatarama faslın göze alıp, yurtdışına kaçıyorsunuz. Ülkende politik karşıtların, söze değil, silaha sanılıyor. Geldiğimiz Ülke ise *demokratiktir” deniliyor. Bizde yasak olan partiler burada serbest, Şaşırıyorsunuz. Seviniyorsunuz. 

“Azül” talebinde bulunuyorsunuz. Dilekçeniz alınıyor. Mahkeme, polis, oturma izni, sosyal müdürlük, bir git-gel başlıyor. 
Dil bilmiyorsunuz. Tercüman para ister. 
O da sizde yok. sonunda 250 Mark sosyal yardım bağlanıyor. Geçinebilirsen geçin, Hani ne derler: Bozdur, bozdur harca. 

Çalışma iznin yok. Alamıyorsun da. Bir 
yasa çıkartılıyor: Çalışma izni yok. Ve 250 
Mark ile geçinebilmek bir marifet. Bu kadar para ile geçinilemeyeceğini onlar da biliyor. Belki de bu yolla kaçak işçi çalıştırmayı destekliyorlar, 


Saatte 4 Mark'a 
* çalışmak... 


Türlü zorluklarla bir iş buluyorsunuz. 
Bir çiftçinin yanında. Günde oniki saat iki süklüm sebze topluyorsunuz. İşiniz ıspanak, soğan, lahana filan kesmek. Hem de saati dört markâ. Yanlış duymadınız: Dört Mark. Sebzeler genellikle ovalara ekildiği için, yerden kalktığınız da, şöyle biraz doğrulduğunuzda İşveren hemen görür sizi, 

Hele kışın bir başka alem, Bir oduncu- nun yanında çalışıyorsunuz. Liberal bir adam. Yabancılardan memnun. Hele kağıtsız, sigortasızlardan iki kez memnun. Alman mi ? Onları hiç çalıştırmaz. Onlar bize göre tembelmiş. Kaçak işçilerin yaptıb kadar İş yapmazlarmış. Bunları size kendisi anlatır. Siz de sevinirsiniz nedense... 

Her iki işte de hastalık falan gibi sözler ağza alınmaz. Hastalanırsanız, yevmiye alamzsınız; hastalık parası alamazsınız; sigortanız yoktur. Üstelik işvereniniz kızar. 
Sizi bir daha işe almaz. “Dayanıksız adam” der, “Hemen hastalanıyor, işlerim kalıyor”, filan der, 


markt” (Kaçak piyasa) deniliyor. Hükümet bağırıp, çağırır, “Kaçak işçilere savaş” ilan eder. Hepsi numara. Bazı belediye başkanlannın, polislere, “kiraz bitene dek, göz yummaları için rica ettiklerini duyarsınız. 
Ne demişler, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”. “Doğrudur” diye düşünürsünüz, “Neden olmasın 7” 

Bizi Alman işçilere karşı kullanıyorlar mı dedin ? Evet ! Bunu da bilirsiniz. Kullanıldığınızı bile bile çalışırsınız. Ama çalışmazsanız aç kalırsınız. Çalışma izni alamayınca mecbursunuz. Çalışma iznim olsa, kullandırtmam kendimi yerli işçilere karşı diye düşünürsünüz. Mecbur kalır alet olursunuz bu oyunlara. 


Kaçak işçi çalıştıranlar hangi partiden ? 


Kaçak işçi çalıştıranların hemen hepsinin CDU'lu olduğunu bilirsiniz. Arabalarına CDU pullarının yapıştırılmış olduğunu görürsünüz. Altında “Almanya Almanlarındır” filan yazılıdır. Işte böylesi insanlara hizmet etmek durumundasınız, İçiniz burkulur. “Ama elden birşey gelmiyor”, diye düşünürsünüz. Bizim aramızda bile ayrımalık yaptıklarını saptarsınız. Italyan arkadaşlarınıza başka türlü, size başka türlü davranıldığını ve bunun saklanmadığını bilirsiniz., görürsünüz. Patron onlara “yapar mısınız, gelir misiniz” diye sorar. Bizlere “gel, yap” gibi emirler verir... Bir makina gözü ile bakılır size yani, Çalışabildiği sürece değerli olan bir makina... Bozulunca, tamir olamayınca atılan bir makina gibi... 
Bunu nerden mi çıkartıyorum ? Sabahlar işe gidersiniz. Ne iş yapmanız gerektiği tahtaya yazılıdır. İşe koyulursunuz. Daha sonra Patron gelir. İlk sorduğu “İşler bitti mi ” olur. “Biti”, dersiniz, o zaman “Günaydın” der. 


Patron dayanışması 
Aydın Engin'in bir yazısını okuyorsunuz. 


Türkler bizh çalışırlarmış. Almanlar “Langsam Genosse” dermis Meister de cok is 


İşçi olmak istiyoruz, işçi 


T rha Yy ar F 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da, bahçede çalışır. Opel'in greve çıktığını bilirsiniz. Marokkolu gene geldi. Patron ona İş vermedi. O'nu da sendikalı sandı. 
O zavallı ise sendikalı olmadığın ispata kalkıştı, Ispatladı da... Işe alındı. 
Üzülürsünüz. Bu durumu Türk arkadaş- 


“larımza açıklarsınız. Küçük bir tarım pat- 


tonunun koskoca Opel patronları İle nasıl dayanışma gösterdiğini anlatmaya çalışırsınız. İşçilerin de daha fazla dayanışma içersinde olmaları gerektiğini vurgularsımz. “Doğru” diye yanıtlar alırsınız. Ama sonra hepsinin sustuğunu görürsünüz. Suskunluk kötü, suskunluk zalim... 


Korku... 
Sürekli korku... | 


ALI GEDİK: Iş iznimiz yok. Bir saatlik 


| 


z. a m emeğimizi sadece dört Marka satıyoruz. 
Çalıştırana ceza verilmez de ondan. Bizim gibi “Azülcü"lerden çoğunun yakalanıp si rurdışı edildiğini bilirsiniz. Korkunuz bı 

dan gelir. Korku büyük, korku zalim... 


Haydi f 

kiraza, vişneye > i 

Ali konuşmamız sona eriyor. Ali'nin anlattıkları etkili. Kaçak işçi meselesini bitaz daha kurcalamamız gerektiği fikri uyanıyor kafamızda. Bir dostumuzun kardeşi Zey nel'e teleton ediyoruz. Zeynel, öğretmeni» nin bahçelerinde kiraz-vişme topluyor. Ne yapmak istediğimi anlatıyorum, Kabuketmiyor. Çünkü öğretmeni ona çalışma izni almaya ve çıraklık yeri bulmaya söz wer 


cenni arıyoruz. Hiç, de KOY ONNUyU.. 
Birçok tanıdığımıza telefon ediyoruz. Yanıtların çoğu, “bilmiyoruz, tanımıyoruz” oluyor. Aslında her aileden en az bir kişi bu şartlarda çalışıyor. Sonunda adının açıklanmamiasını şart koşan bir arkadaş kardeşlerinin kiraz, bir arkadaşının da sebze topladığını söylüyor. Isimlerini veriyor. Kendileri ile konuşabileceğimi, korkmayacaklanm söylüyor. Adresi alıyorum. Sonra nere- ye, hangi tarlaya gelmem gerektiğini öğrenip, ertesi gün patronun olmadığı saatlerde buluşmayı kararlaştırıyoruz. 

Büyük bir ova, Dönüm hesabı bilmem... 
Kaç metrekare ya da hektar olduğunu tahmin edemiyorum. Ali Gedik'i arıyorum. 
Tüm tarlalar karınca gibi insan dolu. Çalışıyorlar. Birilerine soruyorum. Tanıdıklanm bile doğru yanıtlamıyor. Aralarında görmemezlikten gelenler bile var. Önce utaniyorlar galiba diye düşünmüştüm. Daha sonra bu davranışlarının nedeninin “korku” olduğunu öğrendim. Kaçak çalıştıklarını söylemek istemiyorlar. hele fotoğraf çekmemi hiç mi hiç! Sebep: Az da olsa bir gelir var. Ekmek parası. “Peki bunlan yazabm”, Tah, konuşmaya da razı değiller, 

Ovudaki tarlaların arasında daracık yol da yürümeye devam ediyorum. Biraz sonra İki kadın ile ıspanak toplayan Ali Gedik'i uzaktan fotoğraflayacağım. Ali ile anlaşmamıza uygun bir saatte gelmişim. Patron saat 10'a kadar toplanan sebzeyi satmakla cebelleşirmiş, Diğerleri ile de konuşma olanağım var demektir. 

Çalışan diğer iki kadın emekçi Marokkolu. Türkçesi Faslı, Ali'nin söylediğine göre siyasal anlamda kralcıymışlar. Fotoğraf çekmek istedim. Genç olanı elinde ıspanak kestiği bıçak ile üstüme yürüdü, “Araplar- da kadının fotoğrafı çekilmez” diye bağırdı. Daha doğrusu azarladı. Ve Almanca ne kadar küfür biliyorsa sıraladı, Saatte altı Mark'a çalışmasını “Almavlar ile esit ücret awyorum” diye yorumıuyor. Ali'nin aramı» za girmesi ile postu deldirmekten kurtulduk. Ali'nin çalışırken birkaç fotoğrafını çektikten sonra, aynı günün akşamı buluşmak için sözleştik. Ve ben Morokkolu kizan öfkeli bakışlarını arkamda bırakarak dar sokaklarda kayboldum. 

Akşam Ali'nin katig: Heim'e (yurda) gidiyorum. Kapıdaki zillerden hangisine basmak gerektiğini çıkartamıyorum. Beni gören bir başka Türk'ün yardımı ile, Ali'- nin odasını buluyorum. 


Demokratik bir ülkeye kaçmak 
Au «€ndi yaplığı yoğulman ayranı Önü- 


müze koyuyor. Ve anlatıyor gelişigüzel, kesik, kısa cümlelerle, Şimdi söz onun. 


filan der, 

Ya iş kazası, ağaçtan falan düşsen, kolunu kırsan üzülmez işveren. “Aptal” der. 
“Dikkat etmedi düştü”, der. Hemen işsiz kalıverirsin. Hem iş kazası yaptığını sosyal müdürlük öğrenirse, ödeme yapmaz. Hastaneye göndermez. 


Alman işçilere karşı kullanılmak 


Kaçak işçi bulmak ya da kaçak iş bulmak hiç de zor değil. Herkes birbirini tamr. Bizlere “Schwarzarbeiter” dedikleri gibi, bu tür işçi çalıştırmaya da “Schwarz- 


HAYDAR: 17 Yaşında 


mel Gİ A Yİ sam Genosse” dermiş. Meister de çok iş yapıldığını görünce, sırıtıp göbeğimi sıvazlarmış. Patronun tavırları da aynidir. Hemen bu yazıyı hatırlarsınız, patronunuzu görünce. Aynı hareketleri yapar. O sınttıkça, siz o yazıyı hatırlarsınız. Sinirlenirsiniz. 

Arkadaşlarınız vardır. Sizin gibi kaçak çalışırlar. Arada konuşup dertleşmek istersiniz. “Allah O'na vermiş” falan derler, “Biz kötü kul muyuz ”” diye sorarsın. Seslerini çıkartmazlar. Bir başka arkadaşımız vardır. Başka bir ülkeden, Marokko'dan. 
Opel'de işçidir. Oniki yıldır ter döker Opel'de. Akşam İşten çıktıktan sonra bura- 


“HASAN 16 yaşında 


Sürekli korku... 


Korkusuz yaşadığınız gün yoktur. Sokak- ta yürürken bile korkarsınız. Adımlarımız yere sağlam basmaz. Sanki takip ediliyor gibisinizdir. İşci olmadığınız için, çalışma İzniniz olmadığı için çalışma koşulları hakkında şöyle tadıyla bir tartışmaya bile giremezsiniz. Herkes işyerini sorar. Bizler söyleyemeyiz. İşyerini söylemeniz gerekir. 
Sendikal mücadelenizi anlatmanız gerekir, Yapamazsınız. 

Polislerden korkarsınız. Sivil bir adam 


polis mi 7” diye düşünürsünüz. Neden mi ? 


BÜLENT: 15 yaşında 


almaya ve çıraklık veri bulmaya SÖZ vermiş. Kirazlar bitince sözünde duracak mi? 
Sözünde durmaya niyetlense bir işyeri ti labilecek mi ? Zeynel bunları bilmek istemiyor: “Bir umut ağabey!” 

Zeynel'in kardeşi Haydar da aynı yerde çalışacak, O'nunla konuşuyorum. Meselgyi kavrar kavramaz kabulleniyor. Buluşacağımız yeri, günü ve Saati tesbit ediyorüz. 
Haydar, o saatte patronun bahçede olniâyacağını biliyor, “Rahat rahat fotoğraf çakersin abi” diyor. 

Sabah erkenden Mainz köylerine doğru yola koyuluyorum. Buluşma yerimize gelişken birçok kiraz ve vişne bahçesinin yanım- dan geçiyorum. Her ağacın üstünde biriki kişi. Ellerinde plastik kovalar. Kiraz toplüyorlar. Otomobili bir yere park ediyorum. 
Buluşma yerine kadar yürüyorum. 

Haydar Bakır randevusuna sadık. Katarlaştırdığımız saatte orada, Birlikte, çalıştığı tarlaya doğru gidiyoruz. Iki arkadaşı ile birlikte çalışıyorlar. Bülent ve Hasan. İşi brakıp yanıma geliyorlar. Biri 15, diğeri 16 
yaşında, Selamlaşıyoruz. Sigara ikramına kalmadan, Haydar, “Hemen fotoğrafla abi” diye öğütlüyor. Kimisi ağaca Uurmanıyor. 
Kimisi yerde, Ellerindeki kovaları an gibi çalışarak doldurmaya çabalıyorlar. Soframza kilosunu dört mark vererek getirebildiğimiz vişnelerin 12 kiloluk kasalarını $ Mara topladıklarını sonradan öğreniyorum. “Gtp harçlığı” gerekçesi ile öğretmen tarafindan çalıştırılan bu gençlerin babalan ise, “focuğum hayata alışsın” diye işe gönderdiklerini söylüyorlar, 


Bilinmeyen bir yere yolculuk 


Sabahları istasyonun cılız ışıkları altında bekleşenlerin hepsi tren beklemiyor. Kendilerini alıp, camsız bir minübüs ile giderken göremedikleri önceden bilmedikleri bir yere götürülüyorlar, Haydar-Hasan ve Bülentde her sabah istasyona gelerek bu “İyi Kalbli insam” bekliyorlar. 


Hasan şöyle anlatıyor: 

- Yeni okuldan çıktım; 8. sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Çalışma iznim yek,al-, mam da zor. Çıraklık yapabilecek bir yer bulmam ise büyük kısmet işi, Türlü zorluk» lardan sonra, çalışma İzni alabiliyorsun. 
Kıç cebinde çalışma İzni. Avare avare dolaşmaktan başka iş yok. Pederden harçlık istemek çok zoruma gidiyor. Beş kardeşiz. 
Babam tek başına yedi kişiye bakmak žonmda. Meyva mevsimlerinde, bahçelerde çalışıyorum. Kağıtlı olarak çalışmak istedi-Bimizde, işveren bir kahkaha atıp, İşaret parmağı ile kafasım göstererek “siz delisiniz” diyor. 


„ Me yaparsın başka?... 


f . 

Yemek molası geliyor. Sepet getiriliyor, çinde domates, kaynamış yumurta, ekmek ve beyaz peynir var. Içecek olarak da Co-G-Cola. Çimenlerin üstüne oturuyoruz. 

Haydar karışıyor söze: 

— Ben onyedi yaşındayım. Ve onüç yaşım- dan beri kiraz yere sark Çahştiğım yerlerde şim: patron yaşımı öğrenmek istemedi. Önemli olan kirazlanın toplanması onun için. 

= Yani, Bülent'in dediği gibi kanunsuz iş yapıyor ? 

d — Zaten kim namusu ile zengin oluyor ki 


? 
Hasan Haydar'ı doğruluyor; 
> Benim kardeşim de 13 yaşında. Başka bahçede kiraz topluyor. Ve 10 yaşından 


Ürkütücü olan nüfus artışı değil, © kaynakların ve dünyadaki zenginliklerin dağılımındaki eşitsizlik 


ve bir felaket gibi gösteriyor 


2000 yılında dünya 


nüfusu 6 milyar sınırını aşacak 


Isa'dan tam 5 bin yıl kadar önce, dünyamızın nüfusunun topu topu 15 milyon kadar olduğu tahmin ediliyor. Bundan bin yıl kadar sonra, yani Isa'dan önce 
4 bin yıllarının sonunda, dünya nüfusu 
10 kat artarak 150 milyonu buldu. Bundan sonra, 5 bin yıl boyunca dünya nüfus artış hizında görece düşüş gözleniyor. 
19. Yüzyıl'da, sanayi devriminin hemen öncesinde dünya nüfusu 850 milyon civarında. Nüfus artış hızında gerçek patlama 19. Yüzyıl sanayi devriminin ardından ortaya çıkıyor. 19 Yüzyıl başından 
2050 yılına kadar (2050 yılı için tahmini 
rakamla) dünya nüfusundaki artış 20 kat. 
Nüfus tahminlerinde göre, 1950 yılında 2,5 milyar, 1960'da 3 milyar kişi olan dünya nüfusu, 1984'de 4,5 milyarı buluyor. 
Birleşmiş Milletler'in ilgili dairelerinin, bugüne kadar gerçeğe çok yaklaşan bir 
doğruluk taşıyan tahminlerine göre 2000 
yılında 6 milyar 12 milyon civarında; 2050 
yılında ise 8,3 milyar olacak. 


2000 yılında tersine dönen gidiş 


Özellikle emperyalist dünya basınında, sık sık, dünya nüfus artışının felakete doğru gittiği, insanlığa açlık ve sefalet getirecek denetlenemez bir nüfus artış hızıyla kârşıkarşıya olunduğu, özellikle de aşın nüfus artışının pek çok yoksul ülkenin temel sorunu ve yoksulluğun ilk nedeni olduğu yolunda yorum ve haberler yer alır. Bu tür haberlerin ilgiyle okunduğu bir gerçek. Ama doğrulukları şüphe götürür. Uluslararası nüfus araştırmaları kurumlarının, örneğin, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı nüfus istatistiklerinin ortaya koyduğu bilimsel veriler, hızlı nüfus artışına işaret etmekle birlikte “felaket” haberlerini doğrulamıyor. Özellikle 


= OK lamda denir saim alan Haline sandim 


2000 yılında Meksiko dünyada en kalabalık kent olacak 


Bugün nüfusu 17 milyon civarında olan Meksiko kentiniri nüfusunun 2000yılında 30 milyonu aşacağı ve dünyanın 30 milyonu aşkın nüfuslu tek kenti olacağı hesaplanıyor. Günümüzde de dünyanın en sorunlu kentlerinden biri olarak bilinen, yoksulluk, konut darlığı, işsizlik, alt yapı yetersizliğinin en yüksek düzeylerde olduğu Meksiko kentini kurtarabilecek tek çözüm Meksika'nın az gelişmişlik çemberini, emperyalist bağımlılıkları aşabilme ve bunun sonucunda tutarlı, halkçı, eşitçi bir şehir planlamasına yönelebilmesi... 

2000 yılında New York, Tokyo, Pekin, Şangay, Sao-Paulo'nun 20 milyonu aşkın nüfusa sahip olmaları beklenirken, dünyanın 10 milyonu aşkın nüfuslu 19 kenti arasında İstanbul da yer alacak. 2000 yılında San Fransisko, Los Angeles, Rio dö Janeiro, Buenos Aires, Paris, Istanbul, Bağdat, Kahire, Tahran, Karaşi, Bombay, Madras, Kalküra, Dakka, Bangok, Cakana, Manila, Osaka, Seul kenilerinini nüfusu 10 milyonu aşacak. Bugünkü ekonomik- 
#oplumsal düzenlerin sürdüğü varsayılacak olursa, bu kentlerin hemen hemen tümünün “sorunlu”, “acılı” kentler olacaklarını şimdiden söylemek falcılık değil, Sosyalizm temeli üzerinde planlı bir nüfus ve Kentleşme politikası uygulayan sanayileşmiş sosyalist ülkelerde bu türden sorunların ve “sorunlu keniler"in ortaya çıkmayacağı haritada da görülüyor. 


lında, sanayileşmiş-gelişmiş ülkelerin nüfusu 1,2 milyar, geri kalan bölgelerin nüfusu 3,7 milyar olacak ve aradaki oranlı bire üc oranını bulacak Yüzwlmuzun sn. 


na rağmen -Afrika bir yana aynlırsa- Çin, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere “gelişme yolunda” de-Ansa sezi un ukini. Siken mek... 


Emperyalist propaganda araçları F dünyadaki nüfus artışını abartıyor kö 


Sl 


ler iki ve çok farklı yön göstermekteler. 
Birinci grup ülkelerde nüfus artışı son derece yavaşlamış, hatta kimisinde nüfus eksilmesi söz konusu olmaya başlamış» br. İkinci grup ülkelerde ise, nüfus artış 
bızı halen yüksektir ve önümüzdeki 25 
ve 50 yıl içinde bu artış hızında yavaşlama gözlenmesi beklenmekle birlikte, yine de dünya nüfusu bu ülkelerde yogunlaşmış olacaktır. 

Toplumların ekonomik ve kültürel düzeyleri yükseldikçe doğurganlık oranında düşme ortaya çıkıyor. Bu eğilim öylesine güçlü ki ekonomik ve kültürel düzeyleri yüksek ülkelerde ölüm oranının düşük ve ortalama insan ömrünün uzun olması bile nüfus artışının görece yavaş olmasını, hatla yer yer nüfus azalmasının görülmesini engelleyemiyor. Buna karşılık gelişmekte olan veya geri kalmış yoksul ülkelerde ortalama insan ömrü kısa ve ölüm oranları fazla olduğu halde dogurganlık oranının fazlalığı hızlı nüfus artuşına yol açıyor. Bu eğilimlerde görece düzelmelere rağmen önümüzdeki 50 yılda, dünya nüfusunun pek büyük çoğunluğunun örneğin altıda 5'inin veya 8 milyarda 6,5 milyarının ikinci grup ülkelerde toplanacağı gerçeği açıkça orlada duruyor. Bu dengesizlik, söz konüsu ülkelerin ekonomik geriliği ve kaynak yelersizliği ile birleşince dünya nüfusunun büyük çoğunluğu aleyhine bir eşitsizlik tüm ağır-Uığıyla ve peşinde getireceği tüm sorunlarla gündeme geliyor. Çözümün nerede olduğu ise, tüm nüfus araştırmacılarının ve şu günlerde Meksiko'da toplanan Dünya Nüfus Konferansı'nın ve daha yaygın olarak insanlığın ortak sorusu ve sorunu olmak durumunda. 


Dünyamızın kaynakları herkesi 


İdil er Neue 2 Sina İzle nümenen sa 


aynı çifiçinin yamada. 

— Hiç bir sosyal ödenliniz yok, sigortanız yok. Bir iş kazası olursa ne yapacaksır nz? 

— Hiç bir şey düşünmedik. Hem niye düşünelim ? Iş bulabildiğimize bin şükür, diyor Hasan. 

Haydar'ın tecrübesi biraz daha fazla: 

— Polisler de, Işçi Bulma Kurumu da, herkes, mevsimine göre, tarlalarda çalışanların çoğunun kaçak çalıştırıldıklarını biliyor. Göz yumuluyor. Çiftçiler bizi işe alırken, şunu sıkı sıkıya tenbih ederler; şayet polisten ve Arbeltsamt'tan (Işçi Bulma Kurumu'ndan) biri gelirse, onlara, ‘ben bu adamdan kiraz satın almaya geldim, Kendim için topluyorum” dersiniz. 


Işçi olmak istiyoruz işçi ! 


Her üçünün de istemi işçi olabilmek. 
Şimdi içinde bulundukları durumdan kurtulmak. Hasan: 

— Bu hayat böyle giderse batık ! Bir iş bulabilirsem, vasıfsız işçi olarak çalışacagm. Hiç olmazsa ücretini, iş saatlerini, tatilini bilirsin. Ben işçilik yapacağım. Işçi olmak istiyorum. 

— Meslek öğrenip, işgücünü daha pahalı- ya satsan iyi değil mi ? 

Gülüyor: 

— Iyi. Iyi ama, okulu bitirenler bile çıraklık yapacak, bir meslek öğrenecek yer bulamıyor. Banse hiç bulamam. Babamın yerine vasıfsız işçi olacağım, zaten bazılan biz ikinci sınıf nesil için vasıfsız işçi olacaklar diyor. 

Tekrar işe başlamaları gerek. Vedalaşıyoruz. Güneş tepemize dikildi. Onlar 30 derece sıcakta çalışmayı sürdürecekler. 


“Gazeteyi getir. Fotoğraflardan da birer tane e mi ?” diye tenbihliyorlar. Söz veriyoruz. Tarladan hızla çıkıyorum. Biraz sonra patron gelecek. Haydar “Seni görmese daha iyi” demişti. 

Tarlanın karşısında Ingelheim spor tesisleri, Gençler spor alanını doldurmuşlar, Kimi koşuyor, kimi yüksek atlama yapıyor, kimi top oynuyor, Hemen yanıbaşında yüzme havuzu, Haydar'ın, Hasan'ın ve Bülent'in yaşında yüzlerce genç tatillerini iyi geçirebilme çabası içindeler. 


Otomobile yürüyorum. Kirazların çoğu toplanmış bile. Köşedeki tarlanın kıyısında bir ihtiyar nine elinde asma terazi ile kira satiyor, Kilosu üçbuçuk mark. Hemen yan başında oniki kiloluk kasası beş marka top lanan kirazlar... 


> EOFT OOD VR ger gi ee 
1060'larda çok yaygın olan “nüfus patla- bire üç oranını bulacak. Yüzyılımızın so- nen görece geri ve yoksul ülkelerin pek 


ması” ve “nüfus felaketi” propagandasını desteklemek üzere verilen rakamlar büyük ölçüde yanıltıcı çıktı. Hatta, tam 10 yıl önce, 1974 Ağustos'unda Bükreş'de toplanan 3. Dünya Nüfus Konferansı'nda öngörülen yıllık yüzde 2'lik artış bile gerçekleşmedi. 10 yıl sonra, şu günlerde Meksiko'da toplanan 4. Dünya Nüfus Konferansı on yıllık süredeki ortalama yıllık artışın yüzde 1,7 civarında kaldığını hesapladı. Ancak aruş yüzdeleri bir yana birakılıp gerçek rakamlara dönülecek olursa, bugün 4,5 milyarı aşan dünya nüfusunun 
15 yıl sonra, 2000 yılında 6 milyarı bulması, 2050 yılında 8 milyar 300 milyona varması, nüfusun ve nüfus artış hızının dünya yüzündeki nüfus dağılımının eşitsizliği gözönüne alındığında, hiç de önemsiz bir sorun sayılamaz. 


“Felaket” tahminleri 


Dünya nüfusunun 18. Yüzyıl başından itibaren gösterdiği artış sıçramasının merkezi “Sanayi Devrimi” de denen yapısal değişimin ilk gerçekleştirdiği kapitalist Avrupa olmuştu. 200 yıl boyunca Avrupa hızlı nüfus artışlarına sahne oldu. Güney ve Kuzey Amerika'dan Asya'ya ve Afrika'- ya kadar, dünyanın nüfus açısından görece geri ülkelerine, Avrupa ülkelerinden Nüfus akışı, göçler gözlendi. 19. Yüzyil Avrupa'nın dünya nüfusu içindeki payının en yüksek olduğu ve başta Amerika olmak üzere “Yeni Dünya”ya göçmen kolonileri gönderdiği dönemdi. Belirgin bir teknolijik ve ekonomik üstünlükle birleşen ve bundan kaynaklanan bu nüfus üstünlüğü Avrupa sömürgeciliğinin ve gitgide Avrupa emperyalizminin temelini oluşturdu. Bugün ise, nüfus açısından tam tersi bir gelişme gözleniyor. Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika (ABD) ve sosyalist ülkelerde nüfus artışı hızı azalır ve yer yer sıfır artış hızına inerken (batta kimi Batı Avrupa ülkelerinde nüfus azalması- na rastlanırken) Latin Amerika, Asya ve özellikle Afrika'nın az gelişmiş, gelişmeleri emperyalizm tarafından baltalanmış yoksul ülkelerinde dünya ortalamasının çok üstünde bir nüfus artışı var. 

1950 yılında, 2,5 milyarlık dünya nüfusunun 800 milyonu Avrupa, ABD, Sovyetler Birliği, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, yani gelişmiş-sanayileşmiş ülkelerde, 1 milyar 700 milyonu dünyanın geri kalan bölgelerinde yaşarken, yani iki grup ülke arasındaki nüfus orantısı hemen hemen yanyanya iken, 1985 yi- 


nunda ise, nüfus tahminleri, sanayileşmişgelişmiş ülkeler grubuyla geri kalmış yoksul ülkelerde nüfus yığışması yönünde gelişeceğini gösteriyor. Çin ve Hindistan gibi birincisi bugün 1 milyarı aşan, ikincisi 800 milyona varan iki devin, hızlı nüfus artışlarının yanısıra, önümüzdeki 25 
yılda asıl büyük nüfus patlaması Afrika'da olacak. 

Günümüzde en ciddi sayılan nüfus araştırmaları, bu büyük nüfus artış hızları- 


çoğunda, nüfus arliş hızının 1970'lere 
göre azaldığını gösteriyor. Öteyandan 10 
yıl önce Bükreş Dünya Nüfus Konferansı'nda her türlü nüfus kısıtlamasına karşı çıkan Çin ve benzeri pek çok ülkede, 1980'lerin başından beri ciddi nüfus kontrol yöntem ve politikaları uygulanıyor. 
Kısaca günümüzde dünya nüfusunun du- 


*rumu ve artış eğiliminde sanayileşmiş-ge- 


lişmiş ülkeler ile sanayileşmemiş, gelişmekte olan veya geri kalmış yoksul ülke- 


GİRİ Mİİ mn iler de ei 


doyurmaya yeterlidir 


Dünya nüfusu ve nüfus artışı taruşmalan çoğunlukla yanlış bie noktadan ele alındığından, çözümsüzlük veya nüfus patlaması umacısı ortaya çıkıyor. Nüfus artışını felaket olarak kabul eden ve böyle göstermeye çalışan görüşler bugünkü emperyalist sömürüyü, geri kalmış ülkeler Üzerindeki emperyalizm baskısını ve bu ülkelerin emperyalizme bağımlılığını, bu ülkelerin doğal kaynak ve zenginlikleri- nin sömürülmesi olgusunu, kısaca günümüz dünyasında sürüp gitmekte olan kapitalizm-emperyalizm kaynaklı eşitsizliği değişmez kabul ediyorlar. Kaynak ve zenginlikleri böylesine eşitsiz ve kötü dağılmiş bir dünyada yoksul bölgelerdeki aşın nüfus yığışmasının oralarda yaşayanlann felaketi olduğu kuşkusuz. Bugünkü dünya düzenini veri alan, emperyalizmin egemenliğine boyun eğen ve onu mutlaklaştıran ve sadece bu çerçevede çözüm arayan tüm görüşler, nüfus artışı karşısında eninde sonunda kaba bir “nüfus kontrolü”, “doğum kısıtlaması” önerisiy- le yetinmek ve zaman zaman nüfus patlaması umacıları dolaştırmakla yetinmek zorunda ve durumundadırlar. Yine “nüfus” etmenini tüm ekonomik etmenler- den soyutlayan ve gelişmeyi köstekleyen bir faktör olarak ele alan her görüş “çözümsüzlük” önerilerinden ileri gidemez. 
Oysa, yapılan tüm bilimsel hesaplar, dünyamızın bugünkü zenginlik ve bugün bilinen kaynaklarının bile, daha milyarlarca nüfusu refah içinde yaşatmaya yeterli olduğunu ortaya koyuyor. Başdöndürücü biçimde gelişen teknoloji, yeni buluşlar, yeni ufuklar hesaba katıldığında, bu kaynaklardan yararlanma ve yeni kaynak yaratma olanaklarının da bugün bilinenin yüzlerce kat üstünde olacağı bir gerçek. 
Böyle olunca, dünyanın birgün bu kadar nüfusu kaldıramayıp batacağını açıkça veya dolaylı olarak, sinsice savunan tüm görüşlerin, bugünkü eşitszlikleri, bağım-Lılıkları, sömürüyü değişmez kabul eden görüşler oldukları ortaya çıkıyor. Emperyalizmin gerilediği, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik siyasal, askersel bağımlılıklarının sona erdiği ve sosyalizme yöneldikleri bir dünyada, hele helesgelecegin sosyalist dünyasında, dünya kaynaklannın eşit ve birbirini tamamlayıcı dağılimi, buna koşut olarak gelişecek teknoloji ve bugün düşünemeyeceğimiz kadar ileri buluşlar “nüfus artışı”nı bir tehlike ve tehdit olmaktan tümüyle çıkaracak. 


Sayfa 14 


KUMU Posmsi ZE, Mİ 


Madalyonun 


Türkiye Postası 
Örnek 


temsilciler 


Ister burjuva basını olsun, ister işçi basını, bütün gazeteler için dağıtım ağı yaşamsal önemdedir. Okurlarının eline gününde ulaşmayan ve satış paraları da düzenli bir biçimde tahsil edilemediği için “çarkını döndüremeyen” bir gazetenin içeriğive biçimi ne kadar iyi olursa olsun neye yarar? 


Bütün gazeteler gibi biz de dağıtim ağına özel önem veriyoruz. Eğer 
Türkiye Postası geride bıraktığı 17 
aylık kısacık yaşamı sonunda dostdüşman herkesin saygısını kazanabildiyse, bunu dağıtım ağının büyük aksaklıklara uğramadan düzenli bir biçimde işlemesine de borçludur. 
Daha somut konuşursak, hiçbir karşılık beklemeksizin gazeteyi okurlara ulaştırmak için canla başla Çalışan ve satış paralarını gazete merkezine ulaştırmayı başarabilen temsilcilerine borçludur. 


Yazı Kurulu'muz temsilcilerimizin geride bıraktığı altı aydaki çalışmalarını bir değerlendirmeden geçirdi. 
Bu değerlendirmeyi yaparken de, satılan gazete sayısını değil, düzenli çalışmayı ölçü aldı. Yani şu ölçüleri kullandı: 1) Temsilci her sayı için satiş raporu gönderiyor mu?,2) Sattığı gazetelerin paralarını en geç iki sayıda bir gönderiyor mu?, 3) Gazete merkezinden istediği gazete miktarı ile fiilen sattığı gazete arasındaki fark düşük mü?, 4) Abone sayısını artırmak için düzenli çaba gösteriyor mu?,5) Gazetenin düzenli gelmesinde ya da abonelere ulaşmasında bir aksaklık olduğunda durumu derhal gazete merkezine bildiriyor ve aksaklığın giderilmesi için hemen harekete geçiyor mu? 


Türkiye Postası abonesi olan arkadaşlar bir masanın başına oturmuş ortadaki gazetelere bakıp düşünüyorduk. 
Bunlar, bayiden iade aldığımız gazetelerdi. Kollektif sorumluluğumuz başlanmızı önümüze eğmişti. Biraz sonra bir arkadaş söz aldi ve “böyle gemisi batmışlar gibi düşünmek bize yakışmaz, önce bu gazeteleri dayanışma amacıyla satın almanızı öneriyorum” dedi. 

Ellerimizi hemen ceplerimize gitti, kuruşlan masanın üzerine koyduk, gazetelerin parası toplanmıştı. işi hallettik düşüncesiyle tam bir oh çekip rahatlayacağımız sırada yine aynı arkadaş söz aldı ve şöyle konuştu: 

“Durun bakalım, desteyi indirmedik daha, bu madalyonun bir yüzü, öbür yüzü de var. Şimdi bu gazeteleri iki- 


öbür yüzü 


şer, üçer koltuğumuza alıp okutabileceğimizi düşündüğümüz kişilere gidip bırakacağız ve onlarla devamlı ilişki içinde olacağız. Bu ilişkilerde onların kafalarını Türkiye Postası hakkında aydınlatacağız, sorularını, eleştirilerini yazı kuruluna iletip cevap isteyeceğiz. Ancak böylesi bir çalışma ile yeni ve devamlı okurlar, aboneler kazanabiliriz. Her yeni abone ile de gazetemiz ayaklarının üzerine daha sağlam basacaktır. Çünkü bir yayın abonesi olmak, o yayının dilini anlayıp giderek o dili konuşmak demektir.” 
Arkadaşımız doğruyu söylüyordu. 
Desteyi indirmemiştik daha, uzandık gazetelere aldık birer ikişer. 
Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Fransa 


Kapıkule'de ilk şok 


Edirne-Kapıkule gümrüğüne gelişimin onuncu saati dolmaktaydı. Ortalıkta memurlar dolaşıyor, keyifleri yerine gelince valizleri kontrol edip yolcuları gönderiyorlardı. Bizden iki otobüs ön- deki otobüsün yolcuları, valizlerini indirmişler gümrük memurunu bekliyorlardı. 
Bekliyorlardı ama, ortalıkta memur gözükmüyordu. Ve nihayet gümrük memurları geldiler ve kontrole başladılar, 

Federal Almanya'nın Köln şehrinde çalışan Vezni Avci adında bir Türkiyeli işçi memurlardan birine, “şimdiye kadar kaç ülkeden geçtik, bizi bu kadar bekletmediler, bu kadar rezillik çek- 


tirmediler” diye dert yanarken, aniden yüzünde birtokat patladı. Vurangümrük memuruydu ve “sen benim kim olduğumu bilir misin?” diye bağırıyor, yeniden vurmaya hazırlanıyordu. Diğer yolcular araya girerek engellediler. 
Olayı gören birçok Türkiyeli işçi hoşnutsuzluklarını belirterek Vezni Avcı'ya arka çıktılar. Olay yerine gelen amire durumu anlattılar ve şikayette bulundular. Fakat amirin aldırdığı yoktu, tokatı atan memur kaşla göz arasında kaybolmuştu. Bu olay, uzun yıllar gitmediğim Türkiye'me girerken ilk şoktu. 
Emir Erdoğan/Recklinghausen 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


o ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 


Iş Sanki unutmuşum seni 


Adını nerelere yazayım? 

Sanki unutmuştum seni 

öylesine dalmıştım ki günlerin içine; 

bir gülüş, bir hüzün, bir umut ellerimde 

bir okyanusun olanca haşmeti yani, i mercan ışıltısı, yosun yeşili, bir parça bulut mavi mi mavi 

ve ufukları saran insan sesleri, 


Bir kadın kendini yaktı diri diri, 

Iş yok diye 

kalin bir iple 

banyoda 

kendini astı biri, 

iş yok diye, 

Bir adam yaktı kendini bir adam daha yakmaya kalktı 

ve bir adam. 

Bir çocuk öldü 

bir çocuk öldürüldü bir çocuk daha 

Ve bir adam 

ve bir kadın. 

Bir adam atlı 

kendini beşinci kattan, bir adam öldü 

bir kadın öldü 

hepsi toprağa gömüldü iş yok diye, 

Bir adam 

yakmak kurtulmak mı dedi bir kadın 

bu da kadermi 

diye söylendi. 

Ve bir adam 

ve bir çok adamlar kadını, adamı 

işsiz bırakanlar 

kader dediler. 


Işıl KORKMAZ/Wiesbaden 


Adini nerelere yazayım? 

Sirrini vermez bir çiçeğin kokusundaydın. 
Çelik putrellerin kaynak yerinde 

ilk insandan beri gelen çığlıkta 

bir bebenin pespembe gülüşünde, 

bir dal kırıldı sanki birdenbire 

içinde duydum sesini, 

bir yağmur damlası düştü 

çırpınıverdi okyanusun mavisi 

ayırırken ben gözlerin hüzünlü sevincini, 


Adını nerelere yazayım, nerelere nerelere haykırayım adını? 
Yangınlarda, sızılarda, zulümlerde ölümlerde, ölümlerde, ölümlerde 

o kadar çoksun ki, dalgınlığımdan bir an başımı kaldırdığımda çıkarıp avuçlarımda sıkmak istiyorum yüreğimi. 


Sanki unutmuştum seni, adını öylesine dalmıştım günlerin içine unutur gibi soluk aldığımı. 


Cengiz DOGU/Neuburg 
10.2.1984 


Bir bayraktı Tanya 


bir yiğitlik tanrıçasıydı düşmanları çatlatan 


kısa saçlan dökülmedi omuzlarından incecik boynu devrildi yana 

usulca kapandı gözleri 

gönül rahatlığı içinde 

onurlu bir kavganın 


Tanya'nın boynundaki urgan geçmişti gırtlağına dek sigara yakanları vardı 

dipdiri memelerinde 

çizikleri kanlı bir hançerin 


bir heykeldi Tanya hiç konuşmayan 


bir Bayraktı Tanya kurtuluşta dalgalanan |... 


m. 


Bunca işi gücü arasında bir de gazete dağıtımıyla uğraşan temsilcilerimiz için bunlar “zor” ölçütlerdir. 
Buna rağmen -4- Ülke temsilcimizle Federal Almanya'daki -21- temslicimizin bu “zor” ölçütlere uydukları» m saptadık. Bu temsilcilerimiz şunlardir: 

Avustralya, Avusturya, Isveç ve Isviçre'deki ülke temsilcilerimizle, Federal Almanya'daki Otterberg, 


her, Wört, Ulm, Mainz, Hildeshelm Köln, Oldenburg, Aachen, Kircheim ve Hamburg kent temsilcilerimiz. 

Şimdi öteki ülke ve kent temsilcilerimiz de çalışmalarını bu ölçütlere uydurmak üzere kolları sıvamaya başladılar. Bütün dağıtım ağımızın bu ölçülere uygun olarak çalışmaya başlaması, kuşkusuz ki ortaya daha güçlü ve daha etkili bir Türkiye Postası çıkartacaktır. 


Gazetemizi yurtdışındaki “gözümüz, kulağımız, sesimiz" yapmak için canla başla çalışan bütün temsilcilerimize bu ağır ve yıpratıcı çauşmalardan ötürü teşekkür eder ve başarılar dilerken, yukarıda adlarını andığımız 25 temsilcimize bütün okurlarımızın önünde özellikle teşekkür etmek istedik. 


Türkiye Postasi 15 günde bir Cuma günleri çıkar. Merausberger: Versinigung für 
Völker Verständigung und Solidarität, 1000 
Berlin 44, Donaustr. 1, Verantwortlicher Redakteur: Ahmet Kardam, Zentrhiredaktion und Anschrift aller Verantwortlichen: 
1000 Berlin 44, Donaustr: 1, Tel: 624 60 92 
Herstellung: Eigenvertneb Druck: Henke Rollenoftset, 1 Berlin 48 Süntisstr. 49, Ban- ka Hesabı: Vereinigung für Völkerverstân digung und Solidarität, Postschackkonto 461432-100, BLZ 100 100 10 Postscheckami Berlin West Abone Koşulları: Federa Almanya ve Batı Berlin'de 6 aylık (12 sayı) 
30 DM, 1 yıllık (24 sayı) 60.0M Temsilcilikler-Fransa: Paris, Tel: 01-258 26 90, Federal Almanya: Frankfurt, Tel. 0611-68 41 
98, Belçika: Brixset BP. 83, Hollanda: Amsterdam, Tel: 020-942323, İngiltere: Londra, Tel: 01-340 47 39, Danimarka: Kopenhag, Tet: 01-707 506, Isveç: Stock 
holm. Tel: 08-367 576 


“hayır, bilmiyorum” 
küçücük ağzı yumuktu şimdi 


morarmıştı soğuktan öpülesi dudakları 


öpülesi inatla direnen 


kurtuluşta dalgalanan 
Gn a e a. - "i 


Bahattin GEMICI 


İzinden dönenler anlatıyor 


Van gölündeki cesetler 


Bu yıl iznimi Türkiye'de geçirdim. Türkiye'de tanık olduğum iki olayı Türkiye Postası okurları için anlatmak istiyorum. Karımın bir kız arkadaşı vardı, geçen yıl nişanlanmıştı. Şimdiye dek evlenmiştir diye düşündük, nişanınardü-Gününe gidemedik, bari gidip de evierinde bir ziyaret edelim dedik. 


Iznimizin ilk haftasında gittik, kızı annesinin evinde bulduk. Kıza, kocan ça lışıyormu diye sordum. Ağlamaya başladı. Meğer henüz evlenmemişler. Nişanlısı bir yıldır sinir kliniğinde tedavi görmekteymiş. Orduda subay olarak görev yapan bu kişi, görevi gereği Van Gölü'ne dalış yapıyormuş. Bu dalışlar- dan birinde, gölün dibine indiğinde betonlaştırılmış cesetler görmüş Cesâtlerin su yüzüne çıkmaması için betonlaştırılmış. Bu olaydan sonra, su yüzüne çıkar çıkmaz sinir krizi geçiren subay, o günden bu yana tedavi görmektey» miş. 

Uzun uzun düşündük, ölenler normal yollardan ölselerdi, her halde doğuda onca toprak parçası varken göle atmazlardi. Açık bir toplu kıyımdı bu. 


Çoğu kez duymuşuzdur “özel sektör” ve “devlet sektörü” tanımlamaları» ni. “Gümrük sektörü” tanımlamasını da benden duymanız bir eksikliği giderecektir. Bu sektör ve onun çalışanları, biraz alışılmışın dışındadır. İzne giden yurttaşlarımız, her izne gidildiğinde bu sekörün ortaya çıkardığı yeni yeni meslek biçimleri görürler. 

Işte bunlardan biri: Devlet Istatistik Enstitüsü'nün bastırdığı “Vatandaş giriş-çikış fişlerini" hemen hepimiz biliriz, hani bir koçanı emniyet müdürlüklerinde, bir koçanı da enstitüde kalan fişler. Kapıkule'de bu koçanları boşuna aramayın, bulamazsınız. Biz de bulamadk, sağolsun pasaport polisi bize gençten bir delikanlıyı işaret etti ve on- da var dedi. 


Gence yaklaştık. Ne kadar fiş varsa çantasına doldurmuş, çıkarıp Üç tane uzattı. Ceplerini karıştırdım, kalemini rica ettim. Vermem dedi. Vermem ağa- 


bey, benim kazancım bu kalemden, ver pasaportunu ben fişini doldurayım, Herkes kendi doldurursa ben kazanamam, onlar da paralarını alamazlarsa beni buraya sokmazlar dedi ve eliyle pasaport polislerini gösterdi. 

Pasaport işlemleri bittikten sonra gümrük kapısına vardık, üzerinde yeşil Işık yanan kapıda sıraya girdik. Memur, arabanın şoförü, pasaportları al buraya gel dedi. Yanına gittim, gümrük eşyan var mı diye sordu. Yok cevabını verdim. 
Pasaportumun sayfaları arasına baktıktan sonra, pasaportunda eksiklik var dedi. 

Pasaport işlemlerimi eksiksiz yaptırdım diye cevap verdim. Memur var işte baksana diyor ve sayfaların arasın- dan parmaklarıyla para İşareti yapıyordu. Jsrar ettim, benim pasaportumun eksiği yok diye, Memur çok sinirlendi ve “ulan illa beni de, kendini de uğraştıracaksın, aç öyleyse bagajını” diye bağırdı. işte dedik sektörün bir çalışanı daha, Yöneticisi mi? Onu da siz bulun. 


Mete Parlar/Göppingen 


İSVEÇ'te 
Türkiye Postası'na 


abone olmak ya da 

abonesini yenilemek 

isteyen okurlarımızın 

ödemelerini gazete merkezine değil aşağıdaki hesap 

numarasına yapmalarını rica ediyoruz 


Türkiye Postası 
Postgiro: 38 39 42-0 


Istanbul'da halk gecesi 


Bir Türkiye Postası okuru olarak, izinli gittiğim Türkiye'den bir izlenimi- mi anlatmak istiyorum. 16 Temmuz Pazartesi günü Istanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan SODEP'in halk gecesi- ne ben de katıldım. SODEP'li falan olduğum için değil, Cumhuriyet gazetesinde Timur Selçuk ile Rahmi Saltuk'un da geceye geleceklerini öğrendiğim için. Açıkhava Tiyatrosu'nda büyük bir kalabalık, büyük bir coşku vardı, . 
Geceye katılanların sosyal demokrat olmadıkları, kim oldukları gecenin ortalarına doğru belli oldu. Bunu da ancak geceye katılanlar bilir. Bir Erdal Inönü konuşuyor, gelen alkışlar kulakları çın» latıyor. Ama sonra, bir Timur Selçuk'un, bu parçamızı büyük ozan Nazım'dan seçtik demesi, seyirciyi anında ayağa kaldırıyor. Bir alkış fırtınası eller yorulana kadar dinmiyor. Gözler yaşanıyor, Insanlar duygulanıyor. 


Sanki bu sözler ozanın seyirciye göz altından attığı bir mesaj, sanki seyirci kahrolsun askeri faşist cunta diyor. Ve 


Postası 


Adı-Soyadı 
Adresi 


Ülkesi 


sonra, Rahmi Saltuk çıkıp söylerken, sik sik parça alkışlarla kesiliyor, tam türkünün en anlamlı yerinde, Ozanın yılmamış olduğu gözlerinden anlaşılıyor. 
O sanki giysisiyle, seyirciye yas tuttuğunun haberini yolluyor. Herşey siyah. 
Ayakkabı, pantolon ve gömlek... 

Bir seyirci ayağa fırlayıp, dağlarına bahar gelmiş memleketimin diye bağıniyor. Sonra bu türküyü hep birlikte söylüyoruz, Ve Rahmi Saltuk, başka bir parçanın bestesini Ruhi Su'nun yaptığını daha söylemeden, seyirci yine ayakta. Eller yorulana kadar... 

Yanımda iki kişi konuşuyor. Biri ötekine Türk-iş toplantısı da böyleydi, görmeliydin diyor, Aslında dostlar görmek gerekiyor, hoşnutsuzluğun tepkiye dönüşmeye başladığını... Yani anlatmakla olmuyor, yaşamak gerek. Sonuç olarak diyebilirim ki, orada o gün biz vardık, ilericiler vardı. Alkışlarımız bile yetiyor cunta başlarını korkutmaya. Öyle olmasaydı, en azından böyle büyük bir toplantıyı gazeteler yazar, radyolar söy“ 


ei Dünya Doğan/Hamburg 
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Türkiye Postası, 24 Ağustos Yunanistan'daki barış konulu bir toplantıya 
Barış Derneği temsilcisi de katıldı 


Yunanistan'daki üç barış komitesi AKE, EEDYE ve KEABYE'nin birlikte düzenledikleri ve 4,5,6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen barış eylemleri ve uluslararası barış toplantılarına Türkiye Barış Derneği'ni temsilen Dernek Başkan Yardımcısı ve Maden-Iş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca katıldı. 
Bu toplantıda bir konuşma yapan Mehmet Karaca, Barış Derneği Davası, Kıbrıs sorunu ve Cunta'nın uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yaptı. 

Ayrıca, Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde, “Nükleersiz Yunanistan”, “Yeni bir Hiroşima'ya hayır”, “Yaşam ve barış için silahlanmaya hayır” belgileri altında yapılan gösteri, yürüyüş ve mitinglere onbinlerce insan katıldı. Bunun yanısıra, üç barış komitesi birlikte Akropolis'te barış zinciri oluşturma kararı aldılar ve bu eylemi de gerçekleştirdiler. 


1984 


Düsseldof'daki seminere katılan gençlerden bir grup. 


Askerlik çağındaki gençler: 
15 bin Mark. da sorunu çözmez 


Düsseldorf'taki askerlik çağındaki gençler, 28 Temmuz Cumartesi günü DTI-GB lokalinde gençlik kolunun düzenlediği bir toplantı yaptılar. Toplantıda önce Bedelli Askerlik Yasası'ndaki değişiklikler konusunda bir seminer verildi. Ardından, bedelli askerlik konusu tartışmaya açıldı ve sonuçta, gençler bedelin 15 bin Mark'a indirilmesinin sorunlarını çözmediği noktasında birleştiler ve mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler, Ayrıca, Arbeiter Wohlfahrt (Türk Danış) ve Intemational Jugendtreff Barış Haftası içersinde Düsseldorf'ta Türkiye'deki askerlik üzerine bir gençleri bilgilendirme toplantısı düzenledi. 27 Ağustos tarihinde saat 19'da AWO salonunda yapılacak Türk- 


, KJ 
SOLDAN SAGA 
1. Nazım Hikmetin tiyatro tekniği açısından en başarılı oyunu kabul edilen, bir 
Ortadoğu cfsanesinden yola çikarak ve Tevrat dilini Türkçe'ye olağanüstü bir ustalıkla uyarlayarak yazdığı, fi> ravunlar dönemi: 
Misir’ inda geçen 


1 


Alman gençlere yönelik toplantıda, Düsseldorf Bedelli Askerlik Girişimi'nden bir temsilci “Türkiye'deaskerlik ve yurtdışındaki gençlerin bedelli askerlik sorunu” üzerine bilgilendirme yapacak, Bunun yamsira Düsseldorfu askerlik çağındaki gençler, 1 Eylül 1984 günü DGB'nin düzenlediği barıs şenliğine katılacak ve FE-BAG olarak bilgilendirme masası açılacak, 


Hamburg Halkevi, 
Türkiye Barış 
Derneği Davası'nı izlemek için 
Askeri Yargıtay 
Savcılığına başvurdu 


Sayfa 15 


Franfurt Kürdistan Işçi Derneği'nin bir etkinliği 


Franfurtta 24-30 Eylül'de Kürdistan Kültür Haftası 


KOMKAR üyesi Frankfurt Kürdistan 


«Işçi Derneği 24-30 Eylül tarihleri arasın- 


da, bir “Kürdistan Kültür Haftası” düzenledi. Haftanın açılışı 24 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de “Velksbildugsheim Kleiner Saal, Esehenheimer Anlage 40”. 
da yapılacak, Açılışta haftanın programı 


Passau'da anti-faşist gösteri 


Federal Almanya'nın Bayem eyaletinin Passau kentinde 4 Ağustos tarihinde yapılan anti-faşist toplantıya binin üzerinde Alman ve Türkiyeli katıldı, 18 örgütün desteklediği antifaşist toplantı, DVU adlı Neo-Nazi National Zeitung adlı gazetenin aynı gün düzenledikleri bir toplantıyı protesto etmek amacıyla yapıldı. 


WIR vent 


yanında Kürtler ve Kürdistan hakkında dia ve film eşliğinde bilgi verilecek. Kürt edebiyatının, Kürt töre kültürünün, klasik ve yeni Kürt müziğinin örnekleneceği haftada, ayrıca genç kuşak Kürt ressamları sergisi de açılacak, Sergide Kürt ressam Xalo resimlerini sergileyecek. Cumartesi günü yapılacak olan Kürt halk dansları ve ozanları gecesinde ozan Nizametlin Ariç da bulunuyor. Haftanın Frankfurt Kürdistan Işçi Derneği tarafindan açıklanan programı şöyle: 


24 Eylül, Pazartesi, saat 20.00: Açılış, 
25 Eylül: Salı, saat 19:00: Kürt edebiyatı, 
Kürt el sanatları sergisi, Kürt yemekleri 
26 Eylül: Çarşamba, saat 20.00: Franklurt Kürdistan Işçi Derneği tiyatrosu “Yurdumla Konuşmalar” oyunu. 27 Eylül, Perşembe, saat 20.00: Klasik ve yeni Kürt müziğinin tanıtılması, 28 Eylül, Cuma saat 20.00: 24-29 Eylül arası sürecek olan Kürt ressamları sergisinin resaamlarla tanışma toplantısı, 29 Eylül, Cumartesi saat 19.00: Kürt halk dansları ve Kürt ozanları gegesi, 30 Eylül, Pazar saat 18.00: “Biz Rürdüz” adlı Sovyet filminin Sovyetler Birliği dışındaki ilk gösterisi. 


- ZUSAMMEN 


3mipp>* die , 


Münih'teki mitinge katılanlardan bir lasm toaluca vörüli 


eski 

dilde: Kıta) - Emir, buyruk, 3. Sözlük anlamı “konuşma” için “toplanma” demektir ancak yüksek komisyonlar, komiteler için kullanılır, Sovyet - (Tersi) Dairenin çogulu, genellikle devlet daireleri için kullanılır - Notalardan altıncısı, 4. Şaşakalmak, diyecek söz bulamaz hale gelmek - (Tersi) Usta değil, 5. (Tersi) Edebiyatımıza “Yılkı 


parçaları 


Atı” adlı uzun hikayeyi armağan etmiş bir yazarımızın adı ve soyadı - Üstünde yazı, işaret ya da rakamlar bulunan küçük metal levha, 6. Türk ordusunda kara kuvvetleri komutanlığının kısa yazılışı - (Tersi) Güney Amerika'da bir sıradağ - (Tersi) Acı verme, incitme (eski dil) - (Tersi) Eski dilde “yok” ya da “-siz, -sız, -suz” anlamında bir öntakı, 7. Cevher ya da meyvelerin asıl besleyici ve lezzet verici bölümü - Eski Yunan'da yarı tanrı bir kahraman. Ancak topuğundan vurulabilirdi ve oradan vuruldu ve bu yüzden öldü - “Kavrayışı geniş ve hızlı” anlamında bir kadın adı, 8. Nasrettin Hoca'nın göle çaldığı sonra da hayal kurduğu - (Tersi) Osmanlı tarihinde, zehirlenerek öldürülmüş bir şehzade - Şeker kamışından damıtılarak elde edilen sert bir gemici içkisi, 9, Sanat - Türk mutfağının süt, şeker ve nişastadan yapıları ünlü tatlısı, 10, Kandaki al ve akyuvar sayımının tıp bilimindeki adı - Negatif ve pozitif elektrik yüklü iki ucun (genellikle kömür) arasında, akım sıçraması sonucu ışıma-Avrupa Ortak Pa-Zarı'nın kısa yazılışı (Türkçe'de), 11, Otluk - Otomobilin kısa söylenişi - Rüzgardan daha güçsüz bir hava akımı, 12. Köy Enstitüleri'nin kurucusu olarak tanınan, tek partili döneminin ünlü Milli Eğitim Bakanı - Kendir liflerinden ya da telden elde edilen bağlama aracı, 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Yaşayan en ünlü romancımız, 2. Özellikle cam eşya için kullanılan ve kırılıp parçalandığını, çok küçük parçalara bölündüğünü anlatan bir deyim - Sürülmüş tarladaki büyük ve kurumuş toprak parçası, 4. Çok bilmiş, her konuda görüş belirten - Gelmiş geçmiş kalecilerin en büyüğü kabul edilen ünlü Ispanyol futbolcu, 5. Dördüncü nota - Kurutulmuş bitki yapraklarından elde edilen çok etkili ve tehlikeli bir uyuşturucu maddenin kısa yazılışı - *Bık” anlamında bir emir, 6, (Tersi) Demirel'in değişmez Dışişleri Bakanları'ndan, hoşsohbet bir politikacının ön adları, 7. Öteki nota seslerinin kendisine göre ayarlandığı nota - Memur aylığı - Pasifik Okyanusu'nda mercan denen taş-bitkilerin biraraya gelmesiyle oluşmuş adacık, 8. Adının önünde On sıralama sıfat da bulunan ve “devlet benim” deyişiyle ünlü Fransız kralı - Boru sesi, 9. Iran edebiyatının en Ünlü ve değerli şairlerinden biri - Seçmeden istenen, 10. Ispanya'da Bask gerillalarının örgütünün kısa yazılışı - Çok değil - Ortadoğu Hava Yollar adlı uçak şirketinin kısa yazılışı, 11. (Tersi) Rusya'da feodal beylerin egemenliğini kırıp merkezi devleti oluşturan ve “korkunç” olarak da ünlenmiş bir çar - (Tersi) Kurnazlık, beceriklilik, güzel ve kandırıcı konuşma hüneri, 12. Yunan mitolojisinde kutsal bilinen dağ - (Tersi) Eskimeye yüz tutmuş ama tam da eskimemiş, 13. Tohumdan ekilip, gelişince sökülüp tarlalara dikilmek Üzere bitki yetiştirilen yer - Türkiye'de en büyük yönetimsel birim, 14. Işaret - Afganistan'ın, Ingiliz işbirlikçiliği ile ünlü krallarından biri, 15. Zekaca geri ve durgun - (Tersi) Rey - Anadolu'daki en eski uygarlıklardan biri, 16. Uzağı anlatan bir ünlem - Bütün yaratık ve varlıklarıyla yeryüzü - 1961 Anayasası'nın ardından kurulan ve 60'lı yıllarda Türkiye'de sosyalist bilincin yaygınlaşmasında, sosyalizmin kitleler arasında saygınlık kazanmasında belirleyici olmuş, 12 Martta kapatılmış 1975'de yeniden kurulmuş ancak öteki siyasal partilerle birlikte 12 Eylül rejimi tarafından yasaklanmış, yöneticileri ağır hapis cezalarına çarptırılmış sosyalist parti. 


GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAGA: 1. Mezopotamya - Akim, 2. Analitik - Alamana, 3. Tim - Rezalet, 4. 
Ekalliyet - Harami, 5. Mozaik - Pil - Kiraz, 6. Ani - Kik - Abak, 7, Tuna - Riaş - Aile, 
8. Grace Kelly - zor, 9. Krom - İletişim -Ni, 10. Akm - Li - Otan, 11. Anadolu - Yezidi, 12. Haramidere - Nacak. 


YUKARDAN AŞAGIYA: 1. Matematik - Ah, 2. Enikonu - Rana, 3. Zamazingo-Ar, 4. Ol - La - Armada, 5. Pislik - Kom, 6. Ot - Ikireimli, 7. Ti - Kiel - ud, B. Akrep - Akel, 9. Eti - Şettar, 10. Yaz - La - Lâ, 11. Alah - Bolşoy, 12. Alaka 


Yiten, 13. Amerika - Maza, 14. Katar - İz - Nic, 15. In - Marlon - Da, 16. Mariz: 


UAŞVULUY 7 Münih'teki mitinge kalilaniärdan bir kısmı topluca görülüyor: Münih'te yabancı düşmanlığını protesto mitingi yapıldı 


FIDEF'e bağlı Hamburg Halkevi Genel Yönetim Kurulu 11 Ağustos 1984 
tarihinde yaptığı Genel Yönetim Kurulu toplantısında, Yargıtay'da görülmekte olan Barış Derneği Davası nedeniyle, dernek yöneticileriyle dayanışmayı yükseltmek kararı aldı ve Ankara Askeri Başsavcılığı'na bir telgraf göndererek bir heyetle mahkemeyi izlemek istediklerini belirtti. Askeri Savcılığa Hamburg Halkevi tarafından gönderilen telgrafla aynen şöyle denildi: 

“Gazetelerde yansıdığı kadarıyla Barış Derneği Davası 21 Ağustos 1984 günü yüksek mahkemenizde görülecek. Duruşmanın yeniden kesin olarak hangi tarih ve saatte nerede yapılacağını, Hamburg Halkevi olarak kaç kişilik bir kurula izleyebileceğimizi aşağıdaki adresimize bildirmenizi diler, saygılanmızı sunarız.” 


Batı Berlin'de 
Anti-faşist etkinlikler haftası düzenlendi 


© Aniifaşisi Komite'nin düzenlediği etkinliklere Alman örgütlerin yansıra, Yunanistan, Filistin, Şili, Iran ve Irakb demokratik kuruluşlar katılıyor. 


Çok sayıda ülkenin demokratik kişi ve örgütün katılımıyla Batı Berlin'de 8-21 Eylül tarihleri arasında antiemperyalistanti faşist içerikli etkinlikler yapılacak. 
Türk Merkezi, Kültür Merkezi, Birlik Yolu ve Kürdistan Işçi Derneği'nden oluşan Batı Berlin'deki “Amtifaşisi Komite” nin düzenlediği kampanyaya Alman örgüt ve kişilerin yanısıra, Yunanistan, Fi-Jistin, Şili, Iran ve Iraklı demokratik kuruluşlar katılıyor. 


Yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül tarihinde Şili demokrasi güçleriyle dayanışma gecesi yaplarak, Pinochet rejimi protesto edilecek, 12 Eylül akşamı ise, Türk Merkezi'nde Türkiye halkı ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma toplantsı, 14 Eylül'de Kürdistan ve 17 Eylül- de de Filistin halklarıyla dayanışma eylemleri yapılacak. 13 gün sürecek olan etkinlikler, 21 Eylül tarihinde TU Audi Max'da yapılacak büyük bir geceyle son bulacak. 


Yabancı düşmanlığının artması Üzerine 25 Temmuz tarihinde Federal Almanya'nın Münih kentinde yapılan yabanci düşmanlığını protesto miting ve yürüyüşüne çok sayıda Alman ve Türkiyeli katıldı. Türkiyeli örgütlerden MI-DER, GERÇEK, DIP-AF, Birlik Yolu ve KOMKAR ile Alman Anli-faşisiler Derneği'nin (VVN) eylem birliği yaparak düzenledikleri yabancı düşmanlığını protesto eyleminde VVN Başkanı O.Newman bir konuşma yaparak, yabancı düşmanlığının kökenleri, dünü ve bugünü 


İSVEÇ'te 
Türkiye işçi sınıfı ile dayanışma gecesi 


8 Eylül'de İsveç'in Stockholm 
şehrinde “Türkiye Işçi Sınıfı ile Da Gecesi” yapılacak. Isveç Türkiyeli işçiler Birliği (ISTIB) tarafından düzenleren gece saat 17'de başlayacak ve Folkets Huas'ta yapılacak. 


G.I.B'in, Ingiliz grevcileriyle dayanışması 


Gelsenkirchen Işçi Birliği grevdeki Ingiliz maden işçilerine bir dayanışma mesajı gönderdi. Grevdeki işçilerin sendikasına gönderilen mektupta, “Federal Almanya'da çalışan Türk ve Kürt işçileri Ingiliz maden işçilerinin bu haklı grevini destekliyoruz” denildi ve Ingiliz işçileriyle dayanışmak amacıyla bir yardım kampanyası sçıldı. 


üzerine açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Türkiyeli örgütler adına konuşan iki kişi, yabancı düşmanlığına karşı daha aktif hareket edeceklerini belirttiler. 

Alman Komünist Partisi (DKP)'nin desteklediği eylemde, bir info masası açıldı ve ayrıca, konuyla ilgili olarak çok sayıda broşür ve bildiri dağıtıldı. Bilindiği gibi, bundan bir süre önce, Münih'- te bir fabrikada bir Türkiyeli işçi asılmak islenmiş ve bir Yunanlı işçi de çocuklarının gözleri önünde Neo-Nazi eğilimli gençler tarafından bıçaklanmıştı. 


Yunanistan'da 

Türkiye halkı 

ile dayanışma eylemleri 


iki aydır Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde sürmekte olan festivallerde Türkiye ile igili köşeler ayrılıyor ve standlar açılıyor 


Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü KNE'nin Temmuz ayının ilk haftasında , başlıyan festivalleri devam ediyor ve festivallerin bir parçası olarak Türkiye halkı ve Türkiye gençliğiyle dayanışma eylemleri yapılıyor. Yaklaşık iki aydır Yunanistan değişik bölgelerinde, il ve ilçelerinde sürmekte olan festivallerde mutlaka Türkiye ile ilgili bir köşe ayrılıyor ve standdar açılıyor. 


Son olarak, KNE'nin Yunanistan'ın Sürmene, Mesolanya ve Larisa kentlerinde düzenlediği festivallerde, Türkiye halkı ve Türkiye gençliğiyle dayanışma toplantıları düzenlendi ve Türkiye'deki rejim hakkında konuşmalar yapıldı. Bu festivallere konuşmacı olarak davet edilen Verici Gençler Derneği (IGD) temsilçileri yaptıkları konuşmalarda, Cunta'nın uygulamaları, aydınlara yapılan baskılar ve Türkiye'deki son gelişmeler konusunda Yunan kamuoyunu bilgilendirdiler, 


Sayfa 16 


Türkiye Postası, 24 Ağustos 1984 


Aydınlar davasının başlaması üzerine etkinlikler hız kazandı 


Federal Almanya'da, Türkiyeli aydınlarla dayanışma eylemleri 


HAMBURG 


HAMBURG'taki aydınlarla dayanışma eylemi FIDEF ve Birlik Yolu'nun kauhmıyla Altona Spritzen Platz'da sabah saat 10'da başladı. Burada Türkiyeliler kadınlı erkekli beşer kişilik gruplar halinde ve elleri arkalarından Zincirle bağlı olarak birer saatlik uyarı nöbetleri tuttular. Ayrıca, standlar açılarak bildiriler dagıtıldı, “Aydınlar Davası” ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca konuşmalar yapılarak gelişmeler hakkında bilgi verildi. Bunun yanısıra, daha önce başlatılan Türkiye Büyükelçiliğine gönderilmek üzere hazırlanmış ve “Aydınlar Bildirisi”ni des~ teklediğini belirten posta kartlarıyla imza kampanyası sürdürüldü. Çok sayıda Alman ve Türkiyeli'nin ilgi ileizlediği eylemler, saat 13'te sona erdi. 


FRANKFURT 


FRANKFURT'ta FIDEF'in düzenlediği ve Kürt-Kom'un desteklediği aydınlarla dayanışma eylemi, Frankfurt'ta sabah saat 10'da başladı ve saat 14'te sona &rdi. 
Burada yapılan etkinliklerde de, info masaları açılarak bildiriler dağıtıldı ve beşer kişilik gruplar halinde “uyarı nöbetleri” tutularak Alman kamuoyundan Türkiyeli aydınlarla dayanışmayı yükseltmeleri istendi. Ayrıca, çok sayıda Türkiyeli ve Almanın ilgiyle izlediği eylemlerde posta kartıyla imza kampanyası sürdürüldü. 


KÖLN 

KÖLN'de sabah saat 10'da başlayan ve 14'e kadar süren Türkiyeli aydınlarla dayanışma eyleminde standlar açılarak bildiriler dağıtıldı ve beşer kişilik kadınlı erkekli gruplar halinde birer saatlik “uyan nöbetleri” tutuldu. FIDEF tarafından düzenlenen eylemde, Türkçe ve Almanca konuşmalar yapılarak kamuoyundan aydınlarla dayanışmayı yükseltmeleri istendi. İlgiyle izlenen gösterilerde, burada da Türkiye Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere hazırlanmış ve aydınlarla dayanışmayı dile getiren posta kartıyla 


Aydınlar dilekçesini örgütledikleri iddiası ile Sıkıyönetim 


Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 56 aydınla dayanışma 


eylemi bir yandan ünlü politika, bilim ve sanat adamlarının dayanışma bildirisini imzalamalarıyla sürerken Batı Avrupa'daki Türkiyeli emekçiler de yerel etkinlikler düzenleyerek bu dayanışmaya destek sağlıyorlar. Nitekim geçziğimiz haftasonu Federal Almanya'nın Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln ve Düsseldorf kentlerinde çok sayıda Türkiyeli emekçinin katıldığı “uyarı nöbetleri” tutuldu, bildiriler dağıtıldı ve bilgilendirme standları açıldı. Aynca Türkiye Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere posta 

kartı kampanyası da örgütlendi. 


1983 yılmda Köln'de gerçekleştirilen 12 Eylül mitinginden bir görünüş 


Batı Avrupa'daki Türkiyeli demokratlar, 12 Eylül'ün 
4.yılında gene alanlarda 


12 Eylül askersel devirmesinin dördüncü yılında, Türkiyeli demokratik ve politik örgütlerin eylem birliği çerçevesinde Batı Avrupa'nın pekçok ülkesinde Cunta'yı protesto ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma etkinlikleri yapılacak. Türkiye Postası baskıya girerken Federal Almanya, Isveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, Fransa, Avustralya, Avusturya, ve Yunanistan'ın değişik kentlerinde değişik eylemlerin yapılacağı öğrenildi. Ancak, bazı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerin biçimi, içeriği ve eylem birliğinin çerçevesi belli olmasına karşılık, bazı ülkelerde de örgütler arasında eylem birliği görüşmeleri devam ediyordu. 


FEDERAL ALMANYA'da Cunta'yı protesto ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma eylemi, 8 Eylül Cumartesi günü merkezi olarak Köln şehrinde yapılacak. 
Köln'ün Ebert Platz meydanından yürüyüşle başlayacak olan etkinlik miting ve konuşmalarla son bulacak. 12 Eylül'ün dördüncü yılıyla ilgili olarak, Federal 


ISVIÇRE'nin 12 Eylül ile ilgili etkinlikleri, başkent Bern'de 15 Eylül günü Türkiyeli ve Şilili örgütler tarafından ortaklaşa yapılacak. Şilili örgütlerin yanısıra, Atıim ile Dayanışma, Birlik Yolu, Gerçek, Demokrasi Için Birlik ve DHDK Sempatizanlarının eylem birliği çerçevesinde düzenlenen eylem programına göre, Bern'de yürüyüş ve miting yapılacak. 


HOLLANDA'da 12 Eylül devirmesinin dördüncü yılı dolayısıyla Amsterdam kentinde 15 Eylül Cumartesi saat 16'da başlamak üzere miting ve yürüyüş yapılacak. Hollanda'daki etkinlikler, Türkiyeli örgütlerden HTIB, Işçi Gerçeği, Cephe, Kürt İşçiler Birliği, Koç-Kak ve Gerçek Hollanda Komitesi'nin eylem birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. 


DANIMARKA'da 12 Eylül eylemleri Türkiyeli örgütlerden Danimarka Türkiyeli Işçiler Birliği (FAT), Özgürlük Yolu ile Dayanışma Komitesi ve DIBAF Dayaruşma Komitesi'nin eylem birliğiyle ger- 


dayanışmayı dile getiren posta kartıyla imza kampanyası yapıldı. 


DÜSSELDORF 


DÜSSELDORF kentinde kurulan “Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi”nin $ Temmuz 1984 tarihinde başlattığı aydınlarla dayanışma kampanyası devam ediyor. Hafta sonları şehrin en işlek yerlerinde açılan standlar ilgiyle izlenirken, aydınlarla dayanışmayı yükseltmek amacıyla bildiri dağıtımı ve imza kampanyası da sürdürülüyor. Aydınlara yapılan baskıları ve onlar hakkında açılan davayı protesto etmek amacıyla başlatılan imza kampanyasına imza veren yöredeki ünlü Almanların sayısı bin kişiyi aştı. 

Öte yandan, Türkiyeli aydınlarla dayanışmayı daha da yükseltmek ve gelişmelerden Alman kamuoyunu haberdâr etmek için, Düsseldorf'da “Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi”, “Türkiye'de Bugün ve Yarın” belgisi altında bir toplantı düzenledi. GEW'in Köln yöneücisi Reinhard Hocker, VWN'nin Düsseldorf temsilcisi ve Türkiyelilerin konuşmacı olarak katılacakları salon toplantısı 25 Ağustos Cumartesi günü Awohaus-Oberbilkeralle'deki 28 binanın salonunda yapılacak ve toplantı saat 19'da başlayacak, 


GELSENKIRCHEN 


GELSENKIRCHEN kentinde Gelsenkirchen Türkiyeli Işçi Derneği, Gelsenkirchen Işçi Birliği, Gelsenkirchen Kadinlar Birliği ve Gelsenkirchen Gençler Birliği ortaklaşa olarak Türkiyeli aydınlarla dayanışma kampanyasi başlattılar, Bu örgütler, aydınlarla dayanışmayı dile getiren ve 56 aydının yargılanması- ni protesto eden 2 bin Almanca ve Türkçe bildiri hazırladılar ve Türkiye'ye göndermek Üzere imzaya açtılar. Aynca, 
4 Ağustos Cumartesi günü şehrin en 
işlek caddesinde bir stand açıldı, 2 bin 
500 dolayında bildiri dağıtıldı ve Türkiye Büyükelçiliğine gönderilmek' üzere hazırlanmış posta kartlarıyla imza kampanyası sürdürüldü. 


BOCHUM 


BOCHUM'da 11 Ağustos 1984 tarihinde Türkiyeli ilerici aydınlarla dayanışma ey» lemi yaptılar. Şehrin işlek yerlerinde standlar açıldı, bildiriler dağıtıldı, imza kampanyası sürdürüldü ve aydınlara yapılan baskılar protesto edildi. Ayrıca, Türkiye'ye çekilen protesto telgrafina 50'ye yakin Alman profesör imza verdi. 


HAMBURG'DA TÜRKİYELİ EMEKÇİLER AYDINLARLA OMUZ OMUZA 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından haklarında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açilan 56 aydınla dayanışma etkinlikleri yükselerek sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Federal Almanya'nın Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf. Gelsenkirchen ve Bochum kentlerinde Türkiyeli emekçilerdarafından aydınlarla dayanışma eylemleri gerçekleştirildi. 
Fotoğraflarda Hamburg'da 18 Ağustos 1984 Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler görülüyor. Etkinliklerde uyan nöbetleri tutuldu, bildiriler dağıtıldı ve Türkiye Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere hazırlanmış posta kartlarıyla imza kampanyası sürdürüldü. 


am İDİ ee. 2. ek — mi dördüncü yılıyla ilgili olarak, Federal Almanya'da etkinliklerin tek ve merkezi olarak Köln'de yapılması belirlenirken, eylemin içeriği konusunda Türkiyeli örgüler arasındaki eylem birliği görüşmeleri sürüyor. 


1SVEÇ'teki etkinlikler Partizan Yolu, Devrimci Işçi, Emeğin Birliği, ISTIB, Işçi Gerçeği, Roja Welala Dayanışma Komitesi, Kawa, Tekoşin, Kürdistan Kültür Center ve Kürt Federasyonu'nun eylem birliği çerçevesinde başkent Stokholm'de 12 Eylül 1984 tarihinde yapılacak. Yapılan eylem programına göre, 12 
Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da Stokholm'un Sergerstorg meydanında miting ve konuşmalar yapılacak ve saat 18.30'da alanda hareketle Türk Konsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçilecek. 
Türkiye Konsolosluğu'nun önünde bir de konuşma yapılacak. 


nışma Komitesi'nin eylem birliğiyle gerçekleştirilecek. Yapılan eylem programına göre, 8 Eylül tarihinde Kopenhag'da Türkiyeli demokrasi güçleriyle dayanışma gecesinin yanısıra, 12 Eylül günü Türkiye Konsolosluğu'nun önünde protesto gösterisi ve 12 Eylül akşamı da panel yapılacak. Panele Türkiyeli sendikacılar, demokratik örgüt temsilcileri ve Danimarkalı örgütlerin temsilcileri katılacak. 


FRANSA'da 12 Eylül'ün dördüncü yılını protesto etmek amacıyla Türkiyeli 13 örgütün katıldığı bir platform oluşturuldu. 
Platforma katılan örgütler Toçtak, Tekoşin, Işçi Gerçeği, Partizan Yolu, Anadolu Der, Proleter Dayanışma, KKKF, FTIB, Birlik Yolu, KKDK, Emeğin Birliği, Kürt -Kom ve Gerçek, 12 Eylül'le ilgili olarak yapacakları etkinlikler konusunda görüşmeleri sürdürüyorlar. 


Göppingen'de çok yönlü bir sergi açıldı 


18 Ağustos Cumartesi günü Fl- 
DEF üyesi Göppingen Işçi Birliği, şehir merkezinde çok işlevli bir informasyon sergisi düzenlendi. Serginin ana amaci Türkiyelilere oturma bakkı konusunda bilgi vermek ve onlara yardımcı olmaktı. Bunun yanında sergide Türkiye Postası satıldı, yabancı işçiler ve onların sorunlarıyla ilgili Almanca kitaplar sergilendi, çikartılması düşünülen yabancılar yasasını protesto etmek için kurulan “Frankfurter Appel”e imza toplandı. 

Göppingen İşçi Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bu tür sergilere devamlılık kazandırılacak ve Göppingen çevresinde bulunan diğer oturma merkezlerinde de sergiler açılacak. Buna göre ikinci bir sergi Kirchheim'da, ardından da Geislingen'de açılacak ve buradaki Türkiyeli göçmen işçiler “oturma hakkı” konusunda aydınlatılacak. Göppingen Işçi Birliği oturma hakkı almak için başvuruda bulunacak olanlara yardımcı olabilmek için Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonra Haus der Jugend'debir danışma odası açılacak. 


E o OCÜNEYTBASBUĞ İMejniğo = 


Devam yok... 


“Incirlik'ten uçağa biniyorsun” diye anlatıyor arkadaş geçenlerde oyun salonuna yerleştirilen yeni elektronik oyundan söz ederken. “Sonra Türkiye'yi şöyle 

kuzeye katedip Sovyetler Birliği toprakları- na giriyorsun. Hemen önüne Mig uçakları çıkıyor. He- 


dan soldan da gelmeye başlıyorlar. Hızlı hareket edemezsen isabet alıp düşüyorsun tabii.” 

“Ee ! Sonra ne oluyor ?” 

“Hiç. Eğer oyuna devam etmek, Mig düşürmek istersen bastıracaksın parayı. Kaldığın yerden devam...” 

Loş salonlarda düş dünyasının sınırlarını zorlayan bin- bir çeşit oyunların yeraldığı elektronik aletler başında uzaydan gelenlerle savaşarak, ölümcül virajlarda araba sürmeye çalışarak zaman öldürenler son günlerde Türkiye'den havalanan ABD uçaklarına binip Sovyet toprakları üzerinde Mig düşürüyorlar. Bu oyunda herşey gerçek hayatta olduğu gibi; ABD emperyalizminin ülkemize baktığı gibi kurulmuş. Yalnız, gerçek hayatta böylesi bir macera başta 50 milyon insanıyla Türkiye ol- 


mak üzere herşeyin sonu demek: “Kaldığın yerden devam...” yok. 

Osmanlı imparatorluğu'nun son yıllarında Avrupa dergilerinde çıkan karikatürler vardır. Tarih kitaplarında da yer alan bu karikatürlerde elleri çatalı bıçaklı Avrupa devletleri “Hasta Adam” Osmanlı'yı yemeğe hazırlanırlar. Osmanlı Devleti, Avrupa basınında alayların, oyunlann konusu haline dönüşmüştü. Emperyalist ülke temsilcilerinin cirit attığı, devletin yabancı sermayeye, Galata bankerlerine el açtığı, Düyun-u Umumiye'lerin kurulduğu, kapitülasyonların işlediği bir dönemde onur aramanın sözü kuşkusuz hiç edilememektedir. 

Evren-Özal ikilisinin günümüz Türkiye'sini içine attığı durum hiç de hasta Osmanlı'dan farklı değil. Dün Almandı, Fransız'dı. Bugün ise ABD emperyalisti ülkemizi parsellemiş durumda. Düyun-u Umumiye isim değişitirdi Konsorsiyum oldu. Yine uluslararası finans kuruluşlanna el açılıp, paralar dileniliyor. Dün Osmanlıyı parçalama hesapları vardı; bugün Türkiye nükleer bir savaşın İlk hedeflerinden biri haline getiriliyor. 

Arada fark yok değil, var. Arada geçen yılların teknolojide geliştirdiği yenilikler var, Karikatürlere, alaylara, oyunlara konu olan Osmanlı Devleti elektronik oyuncaklarda piyon olarak kullanılmadı. Türkiye ise kullarılıyor. Hem de sudan olayları ulusal gurur sorunu yapanlar sessiz kalırken... 

Oysa tehlike, parayı attıktan sonra oyun makinası- nin ekranında göründüğü kadar uzak ve bir düş ürünü değil. Gerçekte “kaldığın yerden devam” yok. 


